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Mozambik 


Mbaşyazı 


iklimi, kalıcı mutluluğu yakalamak, iç 

dünyamıza dönüp kendimizi sorgulamak, ilâhi rıza ve desteği kazanacak işler yapmak, kulluk bilincine ulaşarak dua ve niyazda bulunmak için güzel bir fırsattır. 
Çünkü ramazan ayı, bireysel ve sosyal hayatımızda sorumluluk, sabır, fedakârlık, paylaşma ve dayanışma duygularının öne çıktığı, yüce dinimiz, Kur'an mesajı ve Peygamber Efendimiz'in sünneti hakkında sağlıklı bilgilenme ve derin bir dindarlık şuuru içinde ibadet etme hazzının yoğun olarak yaşandığı bir mağfiret ayıdır. 


B u ay içinde idrak edeceğimiz Ramazan 


Bu ay, insanların sayısız güzellikleri hem yuvalarında ve sofralarında hem de gönül derinliklerinde yaşadığı, aynı güzellikleri yoksul, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi insanlarla paylaştıkları bir mutluluk ve kardeşlik mevsimidir. 


Bu ay, anlamak ve gereklerini yerine getirmek üzere okuyan herkesin zihninde ve kalbinde kalıcı ve derin izler bırakan, insanlığı aydınlatmaya başladığı günden beri ışığından hiçbir şey kaybetmeyen, taşıdığı değer ve anlamlar, getirdiği ahlâk ve erdem ilkeleri hep taze kalan Kur'an-ı Kerim'in indirildiği bir aydır. 


Bu ay, nimetlerin kadrinin bilinmesine vesile olan, yoksulların, çaresizlerin halinden 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anlama şuuru veren, “sabır” denilen yüksek ahlâki bir meziyete eriştiren oruç ibadetinin farz kılındığı bir irade eğitimi aydır. 

Bu ay, İslâm'ın rahmetle yoğrulmuş adaletini, bilgi ve hikmetle bütünleşmiş ahlâkını bütün insanlığa gösteren bir rahmet ve bereket ayıdır. 


Bu ay, iradeleri sabırla eğiten orucuyla, cömertliği, ikramı ve paylaşmayı öğreten iftarıyla, ibadetin neşe ve coşkusunu bütün topluma yayan teravihiyle, hayır ve bereketin ne olduğunu gösteren sahuruyla, bütün bu yüksek değerlerin ilâhi kaynağı olan Kur'an'ın nazil olduğu Kadir Gecesi'yle, toplumun sosyal yaralarının sarılmasına vesile olan zekât ve fitreleriyle, birlik, beraberlik, sevgi ve hoşgörünün güzel örneklerinin sergilendiği, toplumun birbiriyle kaynaştığı bayramıyla kutlu bir zaman dilimidir. 


Ramazan ayının gönüllerimize huzur, iftar sofralarımıza bereket, ailemiz, milletimiz, ülkemiz ve bütün insanlık için hayırlar getirmesini, insanlığın dirlik ve düzenliğine, barış ve esenliğine vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. 
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Yüce Allah insanlann dünya ve ahirette ebedi saadete ulaşmaları içir yol gösterici, müjdeleyici, uyarıcı olarak ilâhi kitaplar ve peygamberler göndermiş, hayatın her alanında insana rehberlik edecek, ilke ve hükümler koymuştur. Bu bağlamda onun tabii çevresi, kendisi ve Yüce Yaratıcısı ile olanı ilişkilerini bir bütün olarak düzenlemiştir. 


İnsanoğlunun kurduğu en anlamlı ilişki, Yüce Yaratıcı ile kendi arasındaki abd-ma'bud ilişkisidir. Kul açısından bu ilişki, Yaratıcı'nın mutlak güç ve ilâhlığını kendi acziyetinin farkındalığı içerisinde hiçbir şüphe olmaksızın tasdik ve ikrarı ile kurulmaktadır. İman olarak tanımlanan bu adimin gerekleri yerine getirilerken, nihai gaye olan rızâ-i Bâri'ye ulaşmak en üst hedef olmaktadır. Bu, insanın tabiat, varlıklar, insanlar ve kendisiyle olan ilişkilerinde de esası oluşturmaktadır. 


Yüce Allah'ı razı eden hal ve tutumlar aynı zamanda insani da mutlu etmektedir. Çünkü adil, çok merhametli, çok şefkatli olan Yüce Allah'ın, insandan yapmasını istedikleri şeyler, insan için en iyi ve hayırlı olan, dünya ve ahirette saadetini sağlayacak olan şeylerdir. Bunun temelinde ise iman, ibadet ve amelleri sadece ve sadece ona has kılmak, onun rızasını kazanmayı hedeflemek, bunun için gayret etmek, verilen nimetlerin, musibetlerin birer imtihan vesilesi olarak Yüce Allah tarafından verildiğinin bilinci içerisinde hareket ederek rıza göstermek, müşteki olmamak vardır. 


Özet olarak ihlâs/samimiyet kavramı ile karşılanacak bu hal, içerisinde, enaniyet, riya, kin, haset, düşmanlık gibi olumsuz duygu ve emelleri içermediği gibi, bunların zıddı olan tevâzu, muhabbet, yardımlaşma gibi güzellikleri tabii olarak taşımaktadır. 


Bu minval üzerinde hareket eden insan, hem bireysel hem toplumsal hayatta ilâhi rızayı gerektiren emir ve düsturlara uymak durumunda olacaktır. Bu düsturlar, Hz. Peygamberin bizzat uygulamalarıyla gösterdiği gibi, kişinin sadece kendisinin değil bütün insanlığın huzuru ile netice vermektedir. Çünkü bunlar, insanın âlem içerisinde alabileceği en üst anlam ve değeri ona sağlamaktadır. Ona, Yüce Allah'a kul olma şerefini, Rabbinin kendisinden, kendisinin de ondan razı olma bahtiyarlığını sağlamaktadır. 


Bu sayımızı, insanoğlunu yaşadığı sıkıntılardan kurtarıp gönül huzuruna eriştirecek ve ebedi saadete ulaştıracak kurtulus yolu olan “İlâhi nza” konusuna ayırdık. Konuya ilişkin farklı yazılarla sizleri baş başa bırakırken, manevi haz ve vec- din doruğa ulaştığı, rahmet ve bereket mevsimi ramazan ayi- nın, hata ve günahlarımızdan arınmaya, toplumsal birlikteliğe, sevgi ve kardeşlik bağlarımızın güçlenmesine vesile olmasiri ve “riza-i ilâhi'ye kapı aralamasını diliyorum. 


yaba ös 


GÜNDEM FE) 


Doç. Dr. Halil Altuntaş 
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi 


Müminin Nihai Hedefi 





Allah Rızası 


Allah rızasını kazanmanın en kestirme yolu, hayata bütünü ile O'nun istediği biçimi vermektir. O'nun boyası bütün yapılıp edilenlerde hâkim renk olmalıdır. 
Böyle bir tabloyu oluşturmanın “teknik talimmname'si Kuran ve sünnettir 


inin esasını Allah-kul ilişkileri oluşturur. 
S Kul, kendisini ve her şeyi yaratan Allah'ı i bilecek, onun iradesi doğrultusunda hareket edecek; Allah da kula her iki dünyada mutlu bir hayat bahşedecektir. Kulun bu sonucu elde etmesi için tek şart, Allah'ın rızası- 


nı/hoşnutluğunu kazanmış olmasıdır. 


Allah rızasını kazanmanın en kestirme yolu, hayata bütünü ile O'nun istediği biçimi vermektir. O'nun boyası bütün yapılıp edilenlerde häkim renk olmalıdır. Böyle bir tabloyu oluşturmanın “teknik talimname”si Kur'an ve sünnettir. 
Kur'an, insanı en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapanlara büyük mükâfatı müjdeler, aykırı gidenleri ise akıbetleri hakkında uyarır. (Isra, 9) Hz. 
Muhammed (s.a.5.) de bu yoldaki en güzel kılavuz ve örnektir. (Mümtehine, 6) Kur'an'ın sunduğu pek çok cennet tasviri, ebedi hayatın üstünlüklerini dile getiren anlatımlar Allah rızasını kazanma yolunda sunulmuş teşviklerdir. 

Ancak, yücelmiş ruhlar için bu tür teşviklerin taşıdığı değer “ikinci plânda"dır. Çünkü onlar bilirler ki asıl hedef, asıl mükâfat “cemal"i müşahe- de etmektir. İşte bundan sonra Yunus'u dinlemek anlamlı olacaktır: “Süfilere sohbet gerek / Ahilere ahret gerek / Mecnunlara Leyli gerek / Bana seni gerek seni.” (Yunus Emre, Divan, F.K. Timurtaş, 5.153) 

İslâm ahlâkı Allah rızasını bütün eylem ve davranışların hedef ve amacı, Allah'a hesap verileceği gerçeğini de ahlâki yaptırımın kaynağı olmasını ister. 
Kur'an öğretilerinin tamamı bu amaca hizmet eden bir yapıya sahiptir. Hz. Aişe anlatıyor: “Bir gece Resülullah'ı secde hâlinde gördüm, şöyle dua ediyordu: 


“Allahım! Gazabindan rızana, cezalandırman- dan affına, senden yine sana sığınırım. Seni gereği gibi övemem. Sen kendini övdüğün gibisin!” 
(Müslim, Salat, 223) 

Kur'an'ın getirdiği, “Allah iman edenlerin dostudur.” (Bakara, 257; Al-i İmran, 68) yargısı Yaratıci-kul ilişkilerinin çok özel bir niteliğine vurgu yapiyor: “Dostluk.” Bu, özellikle Allah cihetinden kula doğru bir yönelişi ifade eden bir dostluktur. 
Dostluk, tarafların karşılıklı hoşnutluk halinde olmalarını gerektiriyor. Mümin cihetinden bu ilâhi iltifata verilecek karşılık, kulluk bilincini her yönü ile ortaya çıkaracak bir tutum ve tavır olmalıdır. 
Kul, Allah'ın hükümlerinin doğru olduğunu gönülden kabul edip bunlara boyun eğecek, ilâhi tedbir ve tasarrufların yerinde ve mutlaka bir hikmete dayalı olduğunu bilecektir. Kendinin zayıf bir varlık olduğu, ilâhi yardıma her bakımdan muhtaç bulunduğu bilinci de bu süreci tamamlayan önemli bir unsurdur. Sonuçta kalbin mutlak kudret sahibi Allah'a teslimiyet hali gerçekleşir. Kalbin ulaşacağı bu yüksek manevi yapı, hayatın sayısız zorluklarını “kolay” kılar, “salih ameller"in önündeki maddi ve manevi engeller böylece aşılır. Bu gerçekleşince ilâhi rıza tecelli edecektir. Bu bakımdan Allah'ın rızasına kavuşmanın ön şartı; kulun, Allah'ın tasarruflarına razi ve teslim olmasıdır diyebiliriz. Böyle bir “ortam”da geçekleşecek “salih ameller” (Allah'ın iradesi yönündeki tüm davranışlar) Allah'ın rızasım getirecektir. 

Kur'an salih amel kavramını çok geniş bir kapsamla sunarsa da, hayata “Allah'ın boyasını vuracak” belli başlı ameller çeşitli vesilelerle ön plâna çıkarılır. Salih ameller, başta şekli din tarafından belirlenmiş namaz, oruç, hac ve zekât gibi muayyen ibadetler ile sabretmek, ...gaibi ahlâki davranışlar bunların başında gelir. “Onlar, Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır” ayetinde bunun örneklerini görüyoruz. (Ra'd, 22) Ancak Allah rızası kavramı ile bir arada en çok zikredilen salih amel *infak”tır. Başta zekât olmak üzere, bütün “sadaka” türlerini içine alan infak kavramı, müminin dünyaya ve dünyalığa bakış açısını tanımlayan bir kıstas niteliğindedir. “Hayır olarak ne harcarsanız, kendiniz içindir. Zaten siz ancak Allah'ın rizasını kazanmak için harcarsınız, Hayır olarak her ne harcarsanız -hiç hakkınız yenmeden- karşılığı size tastamam ödenir.” (Bakara, 277) Hz. Peygamber konuyu daha elle tutulur hale getiriyor: “Eşi- nin ağzına koyduğun lokmaya varıncaya kadar, Allah'ını rızasını kazanmak amacı ile yaptığın her harcama sebebi ile mükâfatlarıdırılacaksın.” (Buhâri, Menakıbu'l-Ensar, 49) Akrabaya, yoksula ve yolcu- ya hakkını vermek, Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak isteyenlerin gözetmeleri gereken görevlerdir. (Rum, 38) “Allah'ın rızası babanın rızasındadır.” (Tirmizi, Bir, 3) hadisi daha da özele inerek, babanın rızası kazanılmadan Allah'ın rızasının kazarılamayacağına işaret ediyor. Cennetin annelerin ayakları altında olduğunu ifade eden hadis de (Nesâi, Cihad, 6) aynı gerçeği anne-çocuk ilişkileri açısından ortaya koymaktadır. 

Salih amellerin Allah rızasını kazanmaya vesile olmasının kaçınılmaz şartı ihlâstır. İhlâs, yapılan işi “halis”/katkısız kılmak demektir. İster özel anlam ile ibadetler olsun, ister gündelik hayatımız gereği yaptığımız yararlı işler olsun, bizi amellere yönelten temel etken Allah'ın rızasını 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salin amellerin Allah rızasını kazanmaya vesile olmasının kaçınılmaz şartı ihlastır. İhlâs, yapılan işi "halis'/katkısız kilmak demektir. İster özel anlam ile ibadetler olsun, ister gündelik hayatımız gereği yaptığımız yararlı işler olsun, Dizi amellere yönelten temel etken Allah'ın rızasını kazanma niyet ve arzusu olmalıdır. 


kazanma niyet ve arzusu olmalıdır. Şeklen ne kadar mükemmel olursa olsun, arka plânında başka amaçlar bulunan işler Allah katında hiçbir fayda sağlamayacaktır. Zira “Ameller ancak niyetlere göre değerlendirilir.” (Buhari, Iman, 1) Dinin hayata aktarılması sürecinde niyetin Allah rızasına yönelik olmasi halini Kur'an, “dinin Allah'a has kilinması” olarak niteliyor: “Şüphesiz, sana bu Kitabı hak ile indirdik; öyleyse sen de dini yalnızca O'na halis kılarak Allah'a ibadet et. (Zümer, 7) Yaptıklarınla Allah'ın rızasını ararken Kur'an rehberin olsun. Çünkü “Allah onunla rızası peşinde olanları selâmet yollarına iletir.” (Maide, 16) 

İslâm'ın altın nesli olan sahabiler Kur'an'ın bütün öğretilerini gönülden benimsemişler, bu öğretileri Allah rızasını hak etme uğurunda olarıca içtenlikleri ile uygulamaya çalışmışlardı. Ancak İslâm karşıtları savaşla, baskı ve işkence ile olduğu kadar, psikolojik savaş yolu ile de onları durdurmaya çalışıyorlardı. Rivayete göre, Hz. Ebubekir, Bilâl-i Habeşi'yi efendisinden satın alıp hürriyetine kavuşturunca müşrikler, “Ebubekir Bilâl'den gördüğü bir iyilik karşılığında onu azat etti” diyerek bu büyük sahabinin yaptıklarında samimi olmadığını söylemek istemişlerdi. Bunun üzerine şu ayetler inmiştir: 

“O, hiç kimseye karşılık bekleyerek iyilik yapmaz. (Yaptığı iyiliği) ancak yüce Rabbinin rızasını istediği için (yapar). Elbette kendisi de hoşnut olacaktır.” (Leyl, 19-20) 

Aynı temel yaklaşımın, tüm müminlerin ortak tutumu olması gerektiğini ifade etmek üzere yine onlar üzerinden buyruluyor ki: “(Onlar yedirdikleri kimselere şöyle derler:) “Biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve bir teşekkür beklemiyoruz.” (Insan, 9) 

Bir savaşta Hz. Ali (r.a.) savaşta bir müşriği altna almış onu öldürmek üzere idi. Tam bu sırada müşrik Hz. Ali'nin yüzüne tükürdü. Müşrik bunu Hz. Ali öfkelensin ve kendisini daha çabuk öl- 


dürsün diye yapmıştı, Ancak müşriğin beklediği olmadı. Hz. Ali onu öldürmekten vaz geçti. 

Şaşkınlık içinde bunun sebebini soran müğşriğin aldığı cevap şu: 

“Ben burada Allah rızası için çarpışıyorum. 
Sen yüzüme tükürdüğün zaman içimde sana karşı bir nefret hissi belirdi, seni öldürmüş olsa idim Allah için değil de nefsime yapılan hakaretten dolayı öldürmüş olacaktım. Bundan dolayı seni öldürmekten vazgeçtim.” 


Müşrik Müslüman olmuştu... (Mevlânâ Celâled- din, Mesnevi, Beyit, 3734) 


Olayın tarihi gerçekliği sabit olmasa da, verdiği mesaj İslâm ahlâkının öğrettiği hassas ölçülere işaret etmesi bakımından önemlidir. Abdülbaki Gölpınarlı Şii kaynaklarına dayanarak olayını vaki olduğunu, anacak Hz. Ali'nin müşriği öldürdüğünü, Mevlânâ'nın ise hikâyenin sonunu farklı şekilde bitirdiği yazar. (Mesnevi ve Şerhi, Maarif Vekâleti yay. 
IVI, ist. 1985, I; 631-642) 


Unutmayalım ki insan zaaflarla yüklüdür. Bu zaafları telâfi edebilmesi, hemcinslerinin desteğini almasına bağlıdır. Bu hedef yolunda başkalarının takdirini toplayacak tavırlar sergilemeye, onları memnun etmeye çalışır. Bunu yaparken Allah'ın rızasını kazanmaya değil, geçici yararlar uğruna insanları razı etmeye çalışır. Hâlbuki kendisinden beklenen tersini yapmaktır. Muaviye b. 
Ebi Süyfan Hz. Aişe'ye mektup yazarak “Bana bir nasihat mektubu yaz, uzun olmasın” demişti. Hz. 
Aişe'nin verdiği cevap şu oldu: “Allah'ın selâmı üzerine olsun. İmdi: Ben, Resülullah {s.a.s.)'in şöyle dediğini işittim: “Kim insanları kızdırmak pahasına Allah'ın rızana ulaşmak isterse Allah onu insanların vereceklerine muhtaç etmez, Kim de Allah'ı öfkelendirecek bir şey yaparak insanlarin hoşnutluğunu kazanmaya çalışırsa, Allah onu insanlara terk eder. Allah'ın selâmı üzerine olsun.” (Tirmizi, Zühd, 65) 


Gerçek mümin Allah'ın rızasını en ön plânda tutarak bu niteliğini ortaya koymalıdır. Aksi yöndeki tutumlar, söz ve davranışlar arası tutarsızlığın göstergesidir. Münafıklar mümin oldukları konusunda müminleri ikna edip onların hoşnutluğunu güvenini kazanmak için her yola başvuruyorlardı. Gözden kaçırılan nokta ise, Allah'ın her şeyden haberdar olması idi. İşte bu noktada Kur'an devreye girerek gerçeği ve olması gerekeni ortaya koyuyordu: 

“Sizi razı etmek için, Allah'a yemin ederler. Eğer gerçekten mümin iseler (bilsinler ki), Allah ve Resulü'nü razı etmeleri daha önceliklidir.” (Tevbe, 62) 

Bir hadiste Müslümanlara; yükselecekleri, yü- 








celecekleri, yardım görecekleri ve yeryüzünde sağlam tutunacakları müjdesi verildiği bildirilmektedir. (Beyhaki, Ahmed b. Hüseyin, Şu'abu'l-Imanı, i-Wi- l Dâru'-Kütübi"|- İlmiye, Birinci Baski, Beyrut, 1410/1990, Wl- i, 2) Ancak bu müjde “Din samimiyettir.” (Buhari, İman, 42) ilkesine uyulması şartı ile kayıtlıdır. Bunu söz konusu hadisin sonun yer alan şu ifadeden anlıyoruz: “Onlardan kim ahiret işini dünya menfaati için yaparsa onun ahirette hiçbir nasibi yoktur.” (Beyhaki, Şu'abu'l-İman, VIl, 2) 

İslâm büyükleri gerek yaşayışları ile gerekse nasihat ve söylemleri ile ebedi mutluluğun anahtarı olan Allah rızasını kazandıracak bir hayat tarami tavsiye etmişlerdir. 


Hâtem el-Esam iv. 237/851) diyor ki: “Dört konuda müstakim olan kişi Allah'ın rızasına gark olur: Allah'a güvenmek, tevekkül, ihlâs ve marifet. Bunların hepsi Allah'ı bilip tanımak (marifet) ile tamam olur. (Ebü Nuaym, Hilyetü'l-Evliya, (i-X, Dâru'l-Kütübil İlmiye, Birinci Baskı, Beyrut,1418/1997, VII, 78) 

Hamdün Kassâr'a (271/884) sorulur: 


“Selef'in sözü neden bizim sözümüzden daha faydalı oluyor?” 

“Çünkü onlar İslâm'ın şerefi/izzeti, nefislerin kurtuluşu ve Rahman'ın rızası için konuşmuşlardı. 
Biz ise nefsimizin izzeti, dünyalık elde etmek ve halktan kabul görmek için konuşuyoruz.” (Beyhaki, Şuabü'l-İmarı, V, 348) 

Allah rizasını kazanmak, temelinde samimiyet ve dürüstlüğün yer aldığı salih ameller örgüsüdür. “Dosta giden kişinin doğruluktur çaresi” (Yunus Emre) sözü bize bu gerçeği anlatıyor. 

Müminin nihai amacı Fecr suresinin 29, ayetindeki şu hitaba hak kazanabilmektir: 

“Sen O'ndan razı, © da senden razı olarak Rabbine dön!” 
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Razı Olmak 


Razı Olunmak 


İlâhi ente maksudi ve rizâke matlub? 


(Ey Allahım! Aradığım Sen'sin, tüm isteğim senin rızanı kazanmaktır.) 


ahammüllü olmanın ve birbirini ba- 
EA ğışlamanın, sıkıntı, belâ ve musibetlere dayanmanın sabrını/sınırlarını tüketen modem hayat, kendisinin dişındakileri “öteki”leştiren bir insan modelini sunmaktadır. Bu model insan ki, gerçekte kendisinin “yabancı"laştığının farkında ve bilincinde değildir. Marazlı bir konuma sürüklenen çağdaş insan, bireysel ve aynı zamanda bencil ve her şeyde kendini merkeze koyma hastalıklarıyla da karşı karşıyadır. Böyle bir hal onun Yaratan'ı ile olan bağını da ya tamamen koparmakta ya da zayıfatmaktadır. 

Hâsılı ilâhi/aşkın kabullen(işime olarak tasvif ettiğimiz rıza, hâl ve makamı, insanlarımızdan uzaklaşmaktadır. Şu halde bu kaybolmaya ve yok olmaya yüz tutan vasıf-rıza ne demektir? Rıza hâli, erdemli ve mutlu bir toplumda neyi ifade etmektir? Rıza, ideal insana neleri kazandırmakta ve yokluğunda ise neleri kaybettirmektedir? 

Murakebe, işi kolaylıkla kabullenme, hoşnut ve memnun olmak, kabul etmek, muvafakat, lütuf, kerem ve teveccüh gibi anlamlara gelen rıza, terim bakımından şu anlamlara gelebilecek kadar zengin bir kavramdır: “Tabiattaki ilâhi kanunlar hükmünü icra ederken, itiraz etmemek ve sızlarımamak”, “Tevekkülün nihai mertebesi”, “Rabb'in takdiri karşısında kalbin neşe içinde olması”, “İradeyi terk etmek”, “Kâinatta her şeyin en mükemmel şekilde vücuda geldiğini düşünmek.” 

Bununla birlikte rıza, hakikat erbabını, Yaratan'dan ve Kur'an'dan başlayıp ötelerin ötesi âlemlere kadar uzanan tefekkür yüklü manalar deryasına götürür ve benliğini ilâhi “ben"de yok eder. 

Allah'ın kulundan razı olması ve kulun da Allah'tan razı olması, rızanın tek boyutlu olmadığımi anlatır. (Abdülkerim Kuşeyri, Kuşeyri Risâlesi (Tasavvuf |lmine Dair), U. baskı, İstanbul 1999, 275, 73 nolu dipnot) Aşkırı Varlık'tarı, sonradan yaratılan (hâdis) varlığa gidiş, mahluktan ilâhi âlemlere yükseliş... Rıza, yüceler yücesi ile onun fıtratında “kan dökücü” olma özelliği olan “unutan/unutkan” olarak halkettiği varlık arasındaki mukaveledir. 

Diğer taraftan riza, nefsin, Allah'ın ezeli bilgisiyle hakkında takdir ettiklerini isyan ve muhalefet girdabına batmaksızın gönül hoşluğuyla kabul etmesidir. (İhvân-ı Safâ, Resâilu İmânu's-Safâ ve Hullāni'l-Vefā, meş: Butros el-Bustâni, Beyrut trz, IV, 73) 

Nitekim, Yüce Allah, Vedüd (çok çok seven) isminin bir tezâhürü olarak şöyle buyurmaktadır: “Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razi olmuşlardır.” (Beyyine, 8) 


İnsanı cennet nimetleriyle karşılaştıracak olanı riza, kulun çalışmasıyla elde edilir. Kulun rıza mertebesine ulaştığının zorunlu şartı, onun Yaratarı'dan razı olması ve takdirine teslim olmasıdır. 
Ancak belânın acısını hissetmemek derecesindeki kayıtsızlık, rızanın ruhuna uygun değildir. Rıza, yalnızca Allah'ın hükmüne ve kazasına isyan ve 





itiraz etmemektir. Bu noktada kula gereken, rıza göstermekle sorumlu olduğu kazaya razı olmaktır. 


Allah'ın en büyük nimet kapılarından birisi olarak rıza, her kula nasip olan bir erdem değildir. Zira kendisine rıza bahşedilen kimse, en mükemmel rahatlığa kavuşmuş ve en yüce derece- den Allah'ın en yakın olanların makamına kavuşmuş demektir. Bu anlamda rıza, Allah'ın en muazzam kapısı ve dünyanın cennetidir. Ancak Allah, kulundan razı olmadığı müddetçe, kulun da O'ndan razı olması mümkün değildir. (Kuşeyri, Kuşeyri Risâlesi, Tasavvuf İlmine Dair, 276) 


Kulun Rahman'dan razı olması ne demektir? 
Bu ifade kulun, nefsani arzularından ve ihtiraslarından sıyrılması Rabb'inden razı olması anlarına gelir, 

Bu çerçevede riza iki kısımda gerçekleşir: Allah ile riza, Allah'tan riza. Allah ile rıza, onun tasarrutlarına razı olmaktır. Allah'tan riza ise, hükmetmekte (kaza) olduğu her şeye razı olmaktır. 


Nihayetinde nza, kalpte ve gönülde neşe ve sevinçten başka bir şey kalmayacak şekilde hoşnutsuzluk marazını çıkarıp uzaklaştırmaktır. Bunun için insan, tüm gayretini göstererek sürekli bir şekilde rızayı kullanmalı, rızanın onu kullanmasına firsat vermemeli ve zemin hazırlarmamalıdır. Aksi takdirde rızadan haz alma ve rızaya değer verme sebebi ile insan, tecelli eden hakikatlerden mahrum kalır ve bunun sonucunda mahcup duruma düşer. 

Ancak kul, Allah'ın rızasından haz alıp rahatıni kalbinde hissetti mi, bu yaşadığı hal, Hakk'ı temaşâ (şuhüt) etmesine veya daha yüksek makamlara çıkmasına perde ve engel olur. 

Dolayısıyla esas gaye, rızadan haz alıp tatmin olmakla kalmamalıdır. Zira, rıza, kalbin Rabb'in hükümleri ile sükün bulması, kulun Allah'ın kendisi için razı olduğuna ve tercih ettiğine muvafakat etmesidir. Bir başka deyişle, tabiatta meydana gelen hadiselerden şikâyetçi olup da isyan etmemesi, hakkındaki ilâhi tercihi gönül hoşluğu ile karşılamasıdır. 

“Kul ne zaman rıza mertebesine ulaşır?” diye Râbiatu'l-Adeviyye'ye sorulunca, o şu cevabı verir: “Allah'ın nimeti kadar, musibeti de kendisini memnun edince,” (Kahrın da hoş, lütfun da hoş) (Kuşeyri, Kuşeyri Risâlesi, Tasavvuf İlmine Dair, 277) 

Allah'ın kulundan razı olması ve kulun da Rahman'dan razı olması şeklinde tezahür eden riza, içinde sayısız nimet ve ikramları barındırır. 


Nitekim, Hakk'ın rızasının hakikati, en güzel 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şekilde yarattığı kulu için sevap, nimet, keramet ve ikram bahşetmesidir. Bu anlamda, Allah'ın rizası, O'nun iradesinin tahakkuk etmesidir. Kulun rızasının hakikati ise, Allah'a koşulsuz bir şekilde teslim olması, emirlerine hakkıyla yerine getirmesi ve kendisi hakkındaki hükümlerine itaat etmesidir. Dolayısıyla Allah'ını rızası, kulun rızasından önce gelmektedir. Çünkü, kulun rızası, Yaratan'ın rızasına bağlıdır, O rıza ile mukayyettir. (Ali b. Osman Cüllâbi Hucviri, Keştu'T-Mahcüb, Hakikat Bilgisi, haz: Süleyman Uludağ, Il. baska, İstanbul 19965, 284) 

Bu çerçevede kulun rızası, Allah'ın onur hakkında takdir ettiği kazasının iki türlü tecellisi (vermesi ve vermemesi) karşısında kalbinin eşit durumda bulunmasıdır. Yani, kulun “kahrın da hoş lütfun da hoş" diyebilme mertebesine ulaşmasıdır. Nihayetinde Cemal ve Celâl'ir takdir ve yaratmasında, kulun istikametten çıkmaması esastır. Bunun devamı olarak hal ve ruh değişime uğramayıp, kahır ve ihsan karşısında şaşkınlık krizine ve bataklığına sürüklenmemelidir. Bu hali yaşayan insan için, ister cemal ve lütfun nuru ile aydınlansın, ister celâl narı ile aydınlansın her iki hal bir olur; nâr ile nür aynileşir/özdeşleşir. Elde edilen semere/hasılat, Hakk'ın zuhuru ve tecellisi ve Hakk'tan gelen her şeyin hayır ile kemâlata ulaşmasidır. (Hucviri, Keştu'l-Mahcüb, Hakikat Bilgisi, 284-285) 

Hakiki rıza, bazı irfan erbabınca, Rahim'den cenneti istememek ve cehennemden O'na sığınmamaktır, Yani rıza, hangi hüküm vaki olursa olsun (ikbâl veya bedbahtlık hali) sızlama hâlinin ortadan kalkmasıdır. Dünyayı tek hayat olarak zannedenlerin aksine, rıza, bazı âriflere göre, kazanin acı olmasından kalbin sevinç duymasıdır. 
Belki de bunun için Hak Teâlâ, hakkında azına razı olup kanaat edene, gaye olarak gördüğünden daha fazlasını bahşeder. (Kuşeyri, Kuşeyri Risâlesi, Tasavvul limine Dair, 278) 


Rıza, İslâm sufilerinin gözünde, farklı anlamlara bürünür. İşte onlardan bazıları: 


“Rıza, kulun iradesini terk etmesidir.” “Rıza, ilâhi irade hükmünü yerine getirirken kalbin huzur ve sükün içinde olmasıdır.” “Rıza, kaderin tecellileri karşısında kalbin neşe içinde olmasıdır.” 


İnsanı cennet nimetleriyle karşılaştıracak olan rıza, kulun çalışmasıyla elde edilir. Kulun rıza mertebesine ulaştığının zorunlu şartı, onun Yaratan'dan râzı olması ve takdirine teslim olmasıdır. 
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“Rıza, Allah'ın takdirini sevinçle karşılamaktır.” “Rıza, Allah'ın kulu için ezelde yaptığı tercihe kalbin nazar etmesidir. Zira Allah kulu için en hayırlı olan şeyi takdir etmiştir.” Sulyân Sevri: “Allahım! Benden razı ol”, diye dua edince orada bulunan Rabia, “Kendisinden razı olmadığın zat- tan senden razı olmasını istemekten utanmıyor musun?” dedi. 

Şu şiir, rıza ve kanaatı ne güzel resmetmektedir: 

“Rıza acı şeydir. Acı şey tatlı görüldüğü zaman kanaat kadehinden yudum yudum içilir.” 

Şu halde rıza evresine ulaşan kişiyi, ulaştığı makam ve mertebe; dert ve sıkıntıdan kurtarır, gaflet girdabından çekip çıkarır, Hakk'tan ve hakikatteri gayrısı ile alâkalı olan düşünce ve tasawvurlar kalpten siler, meşakkat zincirinden azat eder. Zira, kurtarmak ve hakiki özgürlüğe kavuşturmak, rızanın sıfatıdır. 

Rıza ile ilgili muamelelerin hakikati ise, kulun her şeyi bilenin (Alim) ilmine razı olması ve kabullenmesi, bunun sonucunda bütün hallerinde her şeyi görenin (Basir) kendisini temaşâ ettiğinin bilinç ve şuurunda olmasıdır. (Hucviri, Keştu'1-Mahcüb, Hakikat Bilgisi, 285) 


Hakikat erbabınca, riza muhabbetin sonucudur. Çünkü seven, sevgilisinin yaptığı şeye razı olur. Seven kişi azap içinde dahi olsa, gönlü sevgi ile şad olur. Nimet içinde bulunsa dahi, bu lü- 





tuf onunla sevgisi arasına setre engel olmaz. Nihayetinde Halik'ın ihtiyar ve iradesi karşısında kendi ihtiyar ve iradesi erir, tükenir ve yok olur. 
(Hucviri, Keştu'LMahcüb, Hakikat Bilgisi, 288) Bu hâl tıpkı, âşık olanın, aşkının tesiriyle, sevgilisinin karşısında tüm melekelerini yitirmesi gibidir. 

Ulaşılan mertebede, takdir edilen hükümler, kalp tarafından sükünetle mukabele görür ve kaderin acılığı sevinçle karşılanır: 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Hakikat erbabınca, riza muhabbetin sonucudur. Çünkü seven, sevgilisinin yaptığı şeye razı olur. Seven kişi azap içinde dahi olsa, gönlü sevgi ile şad olur. Nimet içinde bulunsa dahi, bu lütuf onunla sevgisi arasına setre engel olmaz. 


“Rab olarak Allah'a razı olan kişi imanın lezzetini tatmıştır.”" (Müslim, İmân, 56; İbn Hanbel, I, 208) 

“Allah Teâlâ, hikmeti gereği sevinç ve neşeyi riza ve yakinde; üzüntü ve kaderi de şüphe ve hoşnutsuzlukta yaratmıştır.” (el-Câmiu's-Sağir, |, 86) 

Hülâsa, rıza, kalplere ulaşan ilmin sağlam ve sahih olmasıdır. Kalp, ilmin hakikati ile karşı karşıya kaldığında, ilim onu rızaya doğru kanalize eder. Riza ve muhabbet, korku/havf ve ümit/re- câ gibi haller değillerdir. Zira bunlar dünyada ve ahirette de kuldan ayrılmayan iki hâldir. Çünkü, cennette de rıza ve muhabbetten uzak (müstağni) kalmak mümkün değildir. (Ebü Hafs Şihâbeddin Ömer es-Sühreverdi, Avârifü'l-Meârif, Tasavvufun Esasları, haz: H.K.Yılmaz, l. Gündüz, Istanbul 1990, 623) 

Nihayetinde yapıp ettiklerimiz, şu iki esasa dayanmaktadır. O'nun senin için yaptığın, senin de O'nun için yaptığındır. Bunun sonucunda O'ndan gelene razı olmak, kendi yaptığında da ihlâslı olmak gibi iki bereketli lütuf ve ihsan ortaya çıkar. 

Şu soru ve cevabi tüm söylenenleri özetler mahiyettedir: 

Yahya b. Muâz'a: “Kul, nza makamına ne zaman ulaşır?” sorulduğunda muamelelerinde kendisini şu dört esasa bağladığı ve “verirsen kabul eder, vermezsen razı olurum. Beni terk edersen ibadet, davet edersen icabet ederim” dediği zaman” cevabını vermiştir. (Sühreverdi, Avârifü"l-Meârif, Tasavvufun Esasları, 624) 


Sonuç olarak; modernizm ve onun iki vasıtası bilim ve teknoloji inanılması güç işleri başarıp hayatımızı kolaylaştırsa da, acı, dert, sıkıntı ve izdirap ilk insandan beri varlığını korumaktadır. Bu olumsuz haller karşısında çağdaş insanın, ümitsizlik, yeis ve karamsarlık krizine girmeyip hem akıl hem ruh hem de ahlâk sağlığını koruması, ancak rıza mertebesine ulaşmasıyla mümkündür. 
Vasıl olunan dereceyle; Yaratan insandan razı, insan da Yaratan'ından razı olacaktır. 


GÜNDEM 


Doç. Dr. Selim Özarslan 
Fırat Üniv, İlâhiyat Fak. 





Allah'ın İnsandan, İnsanın Allah'tan 





Razı Olması 


Bütün dinlerin özel olarak da ilâhi dinlerin amacı insanı mutlu kılmaktır. Bu bağlamda ilahi dinlerin son halkası olan İslâm'ın nihai hedefi de yeryüzünde yaşayan insanlığın dünya ve ahiret saadetine ulaşmalarını temin etmektir. 


» nsan her zaman olduğu gibi şimdi de ya-A) ni teknolojinin ve telekomünikasyonun son sınırına geldiği, bilgi çağı olarak da tanımlanan günümüzde mutluluğu ve iç huzurunu aramakta, yaşantısına anlam kazandırma çabası içerisinde bulunmaktadır. 

Genel olarak bütün dinlerin özel olarak da ilâhi dinlerin amacı insani mutlu kılmaktır. Bu bağlamda ilâhi dinlerin son halkası olanı İslâm'ın nihai hedefi de yeryüzünde yaşayan insanlığın dünya ve ahiret saadetine ulaşmalarını temin etmektir. Bu nasıl sağlanacaktır. Bu sorunun ceva- 





bini da yine İslâm'ın temel kaynağı Kur'an'ı Kerim vermekte âdeta şöyle söylemektedir: Hayatını öyle güzel ve değerli şeylerle anlamlandır ki, “sen Allah'tan razı / hoşnut, O da senden razı olarak Rabbine dön, (seçkin) kullarım arasına katil ve cennetime gir!” (Fecr, 28-30) 

İslâm düşüncesinin üç sacayağını oluşturan Kelâm, İslâm Felsefesi ve Tasavvufun odak noktasında da insanın mutluluğu bulunmaktadır. Bu ilimlerin ortak araştırma konuları arasında Allahalem, Allah-insan ilişkisi özellikle göze çarpmaktadır. Bu bağlamda Allah-insan münasebeti çerçevesinde değerlendirebileceğimiz bir konu da Allah'ın insandan, insanın ise Rabbinden razı olması olgusudur. Allah'ını yoktan var ettiği insandan razı ve hoşnut olmasını, bireyin O'nun dinini kabul etmesi, O'nun emir ve buyruklarına boyun eğip, yasakladıklarından da kaçınma çabası içerisinde olması ile yani makbul amellerle (Yazır, Muhammed Hamdi, Hak Dini kur'an Dili, Çelik- Şura, lst., trs-Yili, 444) izah edebiliriz de insanın Allah'tan hosnut olması ne anlama gelmektedir. Üzerinde durup düşünülmesi gereken soru da bu olsa gerekir. Ancak buradan Allah'ın rızasını hafife aldığımız şeklinde bir sonuç çıkarılmamalıdır. Çünkü mümin bireyin en yüce ideali ve en büyük mutluluğu Allah'ın rızasına ulaşmaktır. Nitekim Kur'an'da bu gerçek bütün açıklığıyla vurgulanmıştır: “Allah mümin erkeklerle mümin kadınlara içlerinde ebedi kalacakları, altlarından (zeminlerinden) ırmaklar akan cennetler ve adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etti, Allah rızası ise hepsinden daha üstündür. İşte en büyük saadet de budur.” (Tevbe, 72) Bu ayette belirtildiğine göre en büyük mutluluk Allah'ın rızası olmuş olmaktadır. Yunus Emre (1241-1321) de bu gerçeği: 

“Cennet cennet dedikleri bir ev ile birkaç huri, 

İsteyene vergil anı bana seni gerek seni” dizeleriyle dillendirmiştir. 

İnsanın Allah'tan razı olmasının ne anlama geldiği hususundaki soruya cevap aramadan önce razı olmaktan ne anlamalıyız, öncelikle bunun üzerinde durmamız gerekecektir. 

Rıza'nın sözlük ve terim anlamı 


Rızâ, (ra-di-ye) kökünden mastar olup, Arapça lügatlerde istememezliğin, kızgınlığın, hoşnutsuzluğun zıddı, szlanmama, yakınmama, itiraz etmeme, şükranla karşılama, razı olmak, memnun olmak, hoşnut olmak ve Allah'ın sevap verecek şekilde bir şeyi murat etmesi {lbn Manzür, Ebi"l-Fadi Cemaluddin Muhammed b, Mükerrem, Lisâmü'L Arab, Darü's-Sadr, Beyrut, 1410/ 1990, XIV, 323-324; Uludağ, Süleyman, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, İstanbul, 1991, 396; Cebecioğlu, Ethem, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, Ankara, 1997, 592) anlamında kullanılmaktadır. 

Yukarıda anılan ayetin anlam örgüsünderi anlaşıldığına göre rıza çift yönlüdür: 

1- Allah'ın yarattığı bireyden razı olması, 





?- Bireylerin yaratıcıları Allah'tan razı olmaları. 


İnsanın Allah'tan razı olması, kulun Allah'ın kendi hakkındaki hükmünü (kaza) çirkin görmemesi olurken, Allah'ın kuldan razı olması ise, yüce Allah'ın kulunu emirlerini yapan ve nehiylerin- den kaçınan olarak görmesidir. (İsfehâni, Hüseyin b. 
Muhammed Rağıb, ekMüfredütü F Garibi'-Kur'on, İstanbul 1986, 286) Başka bir deyişle bireyin Allah'tan razı olması, Allah'ın buyruklarını yerine getirmesi ve hükümlerine boyun eğmesi olurken, Yüce Allah'ın yarattığı bireyden razı olması, onun için sevap, nimet, mükâfat ve ikram irade etmesidir. 
(Hucviri, Ali b. Osman Cüllabi, Keşfu1. Mahcüb (Hakikat Bigisi), Çev. $. Uludağ, İstanbul, 1982, 284) 

Râdiyeh kelimesi râdiyeten, râdiyetün ve râdiyetin formunda Kur'an-ı kerim'de dört ayrı yerde (Hâkka, 21; Gâşiye, 9; Fecr, 28; Kâria, 7) “hoşnut olma, razı olma” anlamında kullanılmıştır. 

"Allah onlardan razı olmuştur, onlar da O'ndan razi olmuştur” ifadesi Kur'an'da dört ayri surede (Bkz. Maide, 119; Tevbe, 100; Mücadele, 27; Beyyine, &; Ayrıca bkz, Abdülbâki, Muhammed Fuat, Mu ceri-Müfehres Li Eğri. Kur'ani. Kerim, İstanbul, 1887, 321) geçmektedir. Lügat sahibi İbn Manzür (6.711/1311) söz konusu bu ayetlerin yorumunu şu şekilde yapmaktadır: Allah onların yapıp ettikleri eylem 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nù biv ew ile birkaç 
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Fsteyene vergil anv 


Yunus Emre 





ve davranışlarından (fiillerinden) hoşnut olmuş, onlar da yapmış olduklarının karşılığını verdiğin- den dolayı Allah'tan memnun ve razı olmuşlar- 


dır. (lbn Manzür, Lsönü'-Arab, XIV, 324) Demek ki, önce insanlar kendileri, içinde yaşadıkları sosyo-kültürel çevreleri için iyi, güzel ve yararlı eylem ve davranışlarda bulunmuşlar, Rableri de onların bu tutumlarından dolayı onlardan razı ve hoşnut olmuştur. Rablerinin kendilerini rıza ve hoşnutluk nimetine kavuşturmasından ötürü de insanlar O'ndan memnun ve hoşnut olmuşlardır. Bu yolla Allah-insan ilişkisi ulaşabileceği en üst seviyesi- ne varmış olmaktadır. 

Başta müfessirler olmak üzere birçok İslâm düşünürü de bu manaya yakın başka yorumlarda bulunmuşlardır. Kelâmcı, filozof ve müfessir olan Râzi (6.606/1210) insanın Rabbinden razı olmasırı Allah'ın verdiği mükâfatlara bağlarken, Allah'ın kulundan razı olmasını da dünyada iken yaptığı iyi ve hayırlı eylem ve davranışlarıyla yo- 


rumlamaktadır. (Râzi, Fahreddin b. Ziyauddin Örer, Tefsirü T-Kebir (Mefötihu Gayb), Daru'l-Fikr, Beyrut, 1415/1995, XXXI, 179) Mu'tezili düşünür ve yorumcu Zemahşeri (538/1143) ise “kendisine verilen şeylerle" (Zemahşeri, Ebi Kasım Mahmud b. Örer, Tefsiru'İ-Keşşâf arı 


Hakâiki Gaviria t- Tenzili ve Uyunu' Ekârili i Vucuhi't-Tetvil, thk. Abdurrazzak el-Mehdi, Daru't-Türâsi'-Arabi, Beyrut, 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1417/1997, W, 756) mümin bireyin Rabbinden razı olduğu kanaatini taşımaktadır. 

Tasavvufi düşünceyle Kur'ani ayetleri yorumlamaya çalşan (İsmail Hakkı (o Bursevi (6.1137/1724)'nin yaptığı yorumda da “insanların Allah"ın kendilerine verdiği devamlı nimetlerden ötürü O'ndan hoşnut oldukları” (Bursevi, Ismail Hakkı, Tefsirü Ruhu T-Beyan, Istanbul, 1389, X, 437) düşüncesi öne çıkmaktadır. 


Yine tasavvufi bir üslüp ve bakış açısıyla Kur'ani söylemleri anlamlandırma çabası içinde olan Alüsi (6.1270/1853) de “kendisine verilen sonsuz nimetlerden dolayı bireyin Rabbinden razı olacağını” (Alüsi, Ebi'l-Fadi Şehabüddin Mahmud, Ruhu'-Medni Fi TefsiriT-Kur'ani'-Azim ve Seb'il.Mesdni, Beyrut, 1405/1985, XXX, 131) İfade etmek suretiyle aynı yorum örgüsüne vurgu yapmıştır. 

Çağdaş Kur'an yorumcuları kategorisinde değerlendirebileceğimiz Sâbüni S$ofvetü't-Tefâsir isimli eserinde, bireyin Allah'tan razı olmasını “Allah'ın kendisine verdiği nimetlerle” (Sâbüni, Muhammed Ali, Safvetü'r.Tefösir, Daru'l-Fikri'l-Arabi, Mekke, trs. 
m, 556) izah etmekte bu yorumuyla da selef âlimlerinin görüşüne katılmış olmaktadır. Görülmektedir ki klâsik ve çağdaş Kur'arı yorumcuları bireyin Allah'tan razı ve hoşnut olmasını bireyin yaptıkları iyi ve faydalı eylemlerine karşılık Allah'ın ona verdiği sürekli nimetlere bağlama hususun- da hemfikirdirler. 

Bu düşünce ve anlamlandırma çabalarını ifade ettikten sonra şimdi de Allah'ın kendilerinden, kendileri de Allah'tan hoşnut ve memnun olan insanların ne gibi niteliklerle mücehhez oldukları üzerinde duracağız. Bunu tespit etmek için de Allah'ın kendilerinden razı olduğu, kendilerinin de O'ndan razı olduğunu dillendiren Kur'ani metinleri irdeleyeceğiz. 

Evrenin sahibi mutlak kudret, yaratıklarından razı olmasının ilk ilkesini iman olarak belirlemiştir. 
Bu iman mutlak kudretin varlığı ve birliğinin kabulünü içerdiği gibi Hz. Peygamber'in O'ndan getirdiği ilâhi buyrukları da kapsamaktadır. İlk prensip olan imanlı oluştan sonra razı olunacaklarda bulunması gereken ikinci nitelik, imanının gereği olarak bireyin kendisine, sosyal yaşamında ilişkili olduğu diğer insanlara ve çevresine yönelik 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İnsanlar dünyada sergilemiş oldukları doğruluklarının karşılığını ahirette Allah'ın rızasına kavuşmakla almış olacaklardır. Allahın bu tarifi mümkün olmayan, hayali bile tahayyül edilemeyen rızasına ulaşan bireyler de O'ndan razı olacaklardır. 


yararlı işler yapmasıdır. (Beyyine, 7) Bu yararlı işler Kur'an'ın kendisine özgü ifadesiyle “amel-i sålih'ler yalnızca dinin temel rükünlerinden olan namaz, oruç, zekât, hac vb. gibi ibadetlerle sinirli olmayıp, Allah'ın hoşnutluğuna uygun, insanların iyiliğine hizmet eden, hayra ve iyiliğe aracı olan her türlü uzlaştırıcı işler yapmayı ve ilâhi yasaklardan kaçınmayı da kapsamaktadır. (Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, IX, 39) Rabbin razı ve Rabden de razı olacaklarda iman ve onur gereği olan yararlı işleri yapmanın yanı sıra bulunması gereken bir başka nitelik de Rablerinden gereği gibi haşyet duymaları hususudur. Haşyet ise, Allah'ı ululama yani yüceltme ile sevgi sonucu ortaya çıkan saygı anlamını ifade etmektedir. 


Allah'ın kendilerinden razı olduğu insanların ortak özelliklerinden bir tanesi de onların doğru- 


luklarıdır. (Maide, 119) İnsanlar dünyada sergilemiş oldukları doğruluklarının karşılığını ahirette Allah'ın rızasına kavuşmakla almış olacaklardır. Allah'ın bu tarifi mümkün olmayan, hayali bile tahayyül edilemeyen rızasına ulaşan bireyler de O'ndan razı olacaklardır. 


Allah'ın dinine girip onu yüceltenler (Tevbe, 
100) de söz konusu ilâhi rızaya ulaşanlar ve Allah'tan hoşnut olanlar arasında bulunmaktadır. 

© halde bütün bu Kur'ani çıkarım ve yorumlardan hareketle insanın yaratanından hoşnut olmasını, yüce Allah'ın kendisine doğru yolu gösterip mümin olma niteliğine kavuşturmasına, bu imanın gereği olan eylem ve davranışlarda bulunmasına yardımcı olmasına ve en sonunda da Allah'ın katında kendisi için hazırlanan sonsuz nimetlerle müjdelenmesine bağlayabiliriz. 


En Büyük Değer: 


Allah'ın Rızasını 
Kazanmak 


$ hisanı yücelten, değerli kilan, kendi menfaati i ve çıkarı için yapmış 


olduğu şeyler değil, hasbi olarak, Allah rizasını kazanmak için yapmış olduğu ibadetleridir, işleridir, tutum ve davranışlarıdır. Nitekim Yüce 
Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur: 

“İşte ben sizi ateş saçan bir aleve karşı uyardım. O ateşe, ancak dini yalanlayıp yüz çeviren kötüler girer. Ama Allah'a karşı gelmekten çok sakınan ve gönlünü arındırmak için Allah yolunda mal harcayan ise ondan uzak tutulur. O, verdiğini kendisine yapılan bir iyiliğin karşılığı olarak vermez. Verdiğinden ötürü hiç kimseden mükâfat da beklemez. Sadece ve sadece Yüce Rabbinin rızasını kazanmak için verir. Ve elbette kendisi de ahirette Rabbinin kendisine vereceği nimetlerden dolayı razı ve hoşnut olacaktır.” (Leyl, 14-21) 

Meallerini kaydettiğimiz bu ayetlerde iki zıt örneğe dikkat çekilmektedir: 

Birincisi; Yüce Allah'ın göndermiş olduğu dini, koymuş olduğu ilâhi hükümleri yalan sayar, ona inanmaz, ondan yüz çevirir, kendi heva ve hevesine uyar, Neticede cezasını bulur, hak ettiğini çeker. 


İkincisi ise; Allah'ın göndermiş olduğu dine inanır, ona karşı gelmekten sakınır, malini başkalarına gösteriş için değil, sirf Allah rızası için sarfeder, bununla içini dışını temizlemek, kötü duygulardan, fena tutum we davranışlardan arınmak, böylece Allah'ın rızasını kazanmak ister, Neticede O'nun rıza ve hoşnutluğuna nail olur. 

İki davranış biçimi 

Bu iki tür davranış biçimi elbette bir değildir; biri Allah'ın rızasını elde eder, hoşnutluğunu kazanır, diğeri ise azabını, gazabını. “Allah'ını rizası yolunu tutan, O'nun rızasını elde etmek için gayret gösteren kimse, Allah'ın gazabına uğrayarı ve varacağı yer cehennem olan kimse gibi midir? O ne kötü varılacak yerdir.” (Ali İmran, 
161) 


Yüce Rabbimiz, kendi rizasi için çalışan, kendi rızası için iyilik yapan ve güzel davranışlar içerisinde bulunan kullarını övmekte ve onlara mükâfat vereceğini vaadetmektedir: “İnsanlardan öylesi de vardır ki, Allah'ın rızasını kazanmak için kendisini feda eder. Allah kullarına çok şefkatlidir.” (Bakara, 207) 

Nisa suresinin 114'üncü ayetinde sadaka vermek ve insanlar arasını düzeltmek gibi birtakım iyiliklerden bahsedil- 
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İnsanı yücelten, değerli klan, kendi menfaati ve çıkan için yapmış olduğu şeyler değil, hasbi olarak, Allah rzasını kazanmak için yapmış olduğu ibadetleridir, işleridir, tutum ve davranışlarıdır. 
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Rıza; Allah'ın emri, takdiri karşısında kulun itirazsız boyun eğmesi 

demektir. Hakka teslim olmuş bir kul başına gelen her şeye nza gösterir, bunu “İutfun da hoş, kahrın da hoş" 
diyerek kabul eder, itiraz etmez, sızlanmaz, 
Hakkın hiçbir tecellisinden şikâyetçi olmaz. 


dikten sonra; “Kim bu iyilikleri Allah'ın rızasını kazanmak için yaparsa biz ona büyük bir mükâfat vereceğiz” buyrulur. 

Bütün peygamberler Allahn rizasını kazanmak için olanca güçleriyle çalışırlar, çaba gösterirler, ayrıca bu hususta kendilerini muvaffak kılması için Allah'a dua ederlerdi. 
Kur'an-ı Kerim'den öğrendiğimize göre Hz. Süleyman şöyle dua ediyordu: “Ey Rabbim! Beni; bana ve ana-babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razi olacağın yararlı işler yapmaya sevket ve beni rahmetinle salih/yararlı işler yapan kullarinin arasına kat.” (Nemi, 19) 

Peygamber Efendimiz de 
Allah'ın rızasını her şeyin üstünde tutar, ümmetine de bunu kazanmanın yollarını gösterirdi. Bir hadis-i şeriflerinde bizi Allah'ın rızasını kazanmaya götürecek davranışları beyan ederek şöyle buyurmuştur: 

“Şüphesiz ki Allah Teâlâ üç şeyi yapmanıza razı olur, üç şeyi yapmanızdan da hoşlanmaz: 

1- Ona ibadet etmenize, 

2- Hiçbir şeyi ortak koşmamanza, 

3- Hep birlikte Allah'ın ipine sarılıp tefrikaya düşmemenize razı olur. 
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1- Dedi kodu yapmamız- dan, 

2- Lüzumsuz çok soru sormanızdan, 


3- Mali ziyan etmenizden de hoşlanmaz. (Buhari, İstikraz, 19, Edeb, 7; Müslim, Akdiye, 10, 12, 13) Hz, Ebubekir 


Sahabe-i kiram da Allah rizasi için çalışır, O'nun rızasını her şeyin üstünde tutarlardı. 
Rivayete göre Hz. Ebubekir'in güçsüz, düşkür köle ve cariyeleri hürriyetlerine kavuşturmak için mal sarfettiğini gören babası: 

“Ey oğul! Görüyorum ki zayif olanları kurtarıyorsun. Eğer sağlam ve genç olanlar için ayni malı sarfedersen onlar senin için bir güç olur” dediği zaman, Hz. Ebu Bekir şöyle cevap vermiştir; 

“Ey babacığım! Ben Allah katındaki rnükâfatı bekliyorum,” İşte yukarıda meallerini kaydettiğimiz Leyl suresinin 
14-21'inci ayetleri böyle bir olay üzerine inmiştir. (Mevdudi, Tetfhimü'l-Kur'arı, VI, 149) 

Peygamber Efendimiz'in hazarda ve seferde müezzini olan Bilali Habeşi ilk Müslümanlardandı. İslâma girdiği zaman azılı müşriklerden Ümey- ye b. Halef'in kölesi idi. Müslüman olduğu için kendisine çok eza ve cela yapıyordu. Bunu gören Hz. Ebubekir, Bilâl'i efendisinden satın alarak hürriyetine kavuşturmuştu. Bilâl 
Peygamber Efendimiz'e son derece bağlı idi. Onu bütün benliği ile aşk derecesinde severdi. Onun için Hz. Peygamber'in vefatından sonra sevgilisinden ayrı olarak Medine'de yaşamaya tahammül edemiyordu. Halife Hz. Hz. Ebubekir'den, müezzinlikten affını dileyerek Medine dışına gitmek istemişti. Hz. Ebubekir onun 
Medine'yi terk etmemesi için ne kadar ısrar etmişse de Bilâl: 


“Eğer beni Allah için azat ettin, hürriyetime kavuşturdun ise bırak istediğim yere gideyim, yok eğer kendin için azad ettinse beni yanında alıkoy” 
demişti. Hz. Ebubekir onu elbette Allah rızası için azat etmişti, başka türlüsü düşünülemezdi. Onun için Bilâl'e: 

“İstediğin yere git” buyurmuş, oda Şam'a gitmiş, cihadla meşgul olmaya başlamıştı. 
(Zehebi, Siyer, 1, 357) 

Kanuni'nin cevabı 

Tahsin Ünal “Osmanlılarda 
Fazilet Mücadelesi” isimli eserinde (5. 93) Büyük Türk Hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman zamanında cereyan etmiş şöyle ibretli bir olay anlatır: 


Belgrat'ın zaptında ve Mohaç Meydan Muharebesi'nde bulunarak mühim hizmetler ifa etmiş olan meşhur Bali Bey, 
1531'de Kanuni'ye bir mektup yazarak hizmetlerini sayıp dökmüş, bütün bunlara mukabil kendisine bir tuğ verilmesini istemişti. Kanuni de, Bali Bey'e: 

“Din-i İslâm ve devlet-i âliyi Osman için yaptığın hizmetler yanımızda zayi olmamıştır. 
Berhüdar olasız, Allah sizden razı olsun. Hizmetlerinize mukabil tarafımızdan bir tuğ verilmesini İstiyorsunuz. Biz size bir tuğ değil, emirü"l-ümeralık vermekte tereddüt etmeziz. Lâkin bunlar ile gururlanma. Her şeyi Allah'tan, her şeyin Allah'ın olduğunu bil. Her şeyi bizim nzamızı değil, Allah'ın rızasını tahsil için yap. Sakın hataya düşüp de biz fani kullardan bir şey isteme hatasını irtikap etme ve kendini yanımızda küçültme ve kimsenin minneti altına girme” 
diye cevap vermiştir. 

En büyük arzu 


Kulun en büyük arzusu Yüce Allah'ın rızasını kazanmak olmalıdır. Allah'ın rızası her şeyin üstündedir, Kur'an'ın ifadesiyle: “Allah'ın rızası her şeyden 


büyüktür.” (Tevbe, 72) Sahabe-i kiramdan Ebu Said el-Hudri 
(ra.) Allah Resulünün şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: 

Yüce Allah cennet ehline; 

“Ey Cennet ehli!” diye hitabeder. Onlar da; 

“Buyur ya Rabbi, emrini yerine getirmekle mesut oluruz” 
derler, Yüce Allah: 


“Size verilen bu nimetlerden razi mısınız?” der, Cennet ehli: 

“Nasıl razı olmayalım ki, sen bize yaratıklarından hiçbiri- ne vermediğin nimetleri ver- din” derler. Cenabi Hak: 


“Size bundan daha faziletlisini vereyim mi?” buyurur. Onlar: 

“Ey Rabbimiz, bundan daha üstün ne olabilir?” derler. 
Bunun üzerine Cenabı Hak: 

“Size Omzamı o indireceğim/sizden razı olacağım ve bundan sonra ebedi olarak da size gazap etmeyeceğim” buyurur. (Buhari, Rikak, 50; Müslim, Cennet, Bab, 3) 

İşte bunun içindir ki Allah'ın yüce kulları hep O'nun rızasını aramışlardır. Onlar ne varlığa sevinirler, ne yokluğa yerinirler, Allah'ın rızasıyla avunurlar, gayeleri Allah'ın rızasını elde etmektir. Yunus Emre ne güzel söylemiş: 

“Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim 

Aşkın ile avunurum, bana seni gerek seni. 


Yunus durur benim adım, gün geçtikçe artar odum. 


İki cihanda maksudum, bana seni gerek seni.” 


Biz ibadet ve diğer işlerimizi Allah rızası için yapar, neticede Allah'ın takdirine rıza gösterirsek Allah da bizden razı olur. 
© bizden razı olunca bizi mükâfatlandırır ve razı eder, Onun için Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın 


iyi kullarından bahsedilirken: 
“Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuştur.” 
buyrulur. (bk. Maide, 119; Tevbe, 
100; Mücadele, 22; Beyyine, 8) 


Rıza nedir? 


Rizanın bir başka boyutu da, Allah'ın emri, takdiri karşısında kulun itirazsız boyun eğmesi demektir. Hakka teslim olmuş bir kul başına gelen her şeye rıza gösterir, bunu “lütfun da hoş, kahırın da hoş” diyerek kabul eder, itiraz etmez, sızlarımaz, Hakkın hiçbir tecellisinden şikâyetçi olmaz. Şair ne güzel söylemiş: 

“Hoştur bana senden gelen, 


Ya gonca gül yahut diken, 
Ya hil'at ü yahut kefen, 





Büyük O mutasavvıflardan 
Ebubekir Şibli hapiste bulunduğu sirada dostları kendisini ziyaret etmeye gelirler. Şibli onlara: 


S GÜNDEM İİ | 


Biz ibadet ve diğer işlerimizi Allah rızası için yapar, neticede 
Allah'ın takdirine rıza gösterirsek Allah da bizden razı olur. O bizden razı olunca bizi mükafatlandırır ve razı eder. 

“Siz kimsiniz?” diye sorar. 
Onlar da: 


“Biz senin arkadaşların ve dostlarınızız.” derler. Bunun üzerine Şibli onları taşlamaya başlar. Kaçtıklarını görünce de; 

“Sizi gidi yalancılar, dost olduğunuzu söylüyorsunuz, ama taşlarıma dayanamıyorsunuz.” 


diye karşılık verir. (H, Kamil Yılmaz, Tasavvuf ve Tarikatlar, 5.176) 

Yüce Rabbimiz cümlemizi rızasına uygun hareket edip kendilerinden razı olduğu kullarından eylesin. 
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Prof. Dr. M. Şevki Aydın 
Diyanet İşleri Başkanı Yardımcısı 


Yaz 


Kur'an Kursları 


iyanet İşleri Başkanlığı; 
H - Sekiz ay süreli Kur'an kursları, 
- Hafızlık yaptıran Kur'an kursları ve - Yaz Kur'an kursları aracılığıyla, yay- 


gın din eğitimi faaliyetlerini programlı biçimde yürütmektedir. 


Yaz Kur'an kursları, ilköğretim beşinci sınıfı tamamlamış ve daha üst kademelerdeki öğrenciler için düzenlenmektedir. Sekiz ay süreli ve örgün eğitim kurumlarının açık olduğu dönemlerde öğretim yapan Kur'an kurslarına katılmaları mümkün olmayan öğrenciler, bu kurslar sayesinde İslâm din eğitimi ihtiyaçlarını karşılayabilme imkânını yakalamaktadırlar. Tatil aylarında günde üç saat ve haftada beş gün olarak düzenlenen bu kursların toplam süresi iki aydır. 

Devletin sağladığı önemli bir din eğitimi imkânı 

Yaz Kur'an kursları, oldukça önemli bir imkândır. Anayasamızın 24. maddesinde dile getirilen, vatandaşın isteye bağlı din eğitim öğretimi ihtiyacını karşılama bağlamında yaz kursları, iyi değerlendirilmesi gereken hatırı sayılır bir fırsat olarak karşımıza çıkmaktadır. Uzun süreli (sekiz aylık) kurslara örgün eğitim kurumlarındaki öğrencilerin kaydolmaları mümkün değildir. Okullardaki öğrenimini bitirenler ise, mezuniyet sonrasında içine girdikleri hayat mücadelesinden fırsat bulabilirlerse bu kurslara katılabilirler. Düzenli bir işe sahip olanların bu kurslara devam etmeleri imkânsızdır. Kısacası, büyük çoğunluğun, uzun süreli kurslardan yararlanmaları mümkün gözükmemektedir. Kaldı ki, bu kurslara kayıt yaptırabilenler de, eğitim-öğretim açısından son derece elverişli olan çocukluk ve gençlik dönemlerini genelde arkada bırakmış durumdadırlar. 

Bu durumda, öğrenci olup, öğrenim hayatı bitince de hemen düzenli bir işe başlayacak olanlar için İslâm hakkında programlı bir din eğitimi fırsatı sunacak biricik eğitim kurumunun, yaz Kur'anı kursları olduğu görülmektedir. © kadar ki, okullarda din bilgisi derslerinin isteğe bağlı olduğu dönemde, bu dersleri hiç almamış olanlardan kimilerinin din hakkında şöyle veya böyle bilgilerdikleri tek yer, yaz Kur'an kursları olmuştur. Bir 


çoğunun dindarlık anlayış ve uygulamaları, buralarda aldıkları dini bilgilere dayanmaktadır. 

Bugün okullarda din kültürü ve ahlâk öğretimine ilişkin dersler zorunlu olduğundan dolayı, herkes dinler konusunda az çok bilgilenme imkânina sahiptir. Ancak, bu bilgilenmenin, bireye kendi dindarlığını oluşturma konusundaki katkısı- nın kayda değer olduğu söylenemez. Özellikle yetişmekte olan neslin, din eğitimi çevresinin önemli bileşenlerinden olan cami ile ilişki içine girmesi, onunla tanışması, Kur'an okumayı öğrenmesi, dini değerleri özümseyip benimsemesi... gibi İslâm din eğitimi açısından önemli kazanımlar konusunda, okullardaki bu derslerin katkısı yok denecek durumdadır. İşte bu ilâve dini bilgilenme ihtiyacını karşılama, dinin duyuşsal boyutunu öne çıkarma bağlamında yaz kursları önem arz etmektedir. 


Devlet vatandaşa bu yaz kursu imkânını hazırlamakla çok önemli bir hakkın tahakkuku için firsat oluşturmuş, dolayısıyla önemli bir sorumluluğu yerine getirmiş olmaktadır. Yaz Kur'an kursunda 135 saat ders yapılmaktadır. Lisede haftada bir saat Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersi olduğu düşünülürse, yaz kursunun kredisinin önemi daha rahat anlaşılır. Bundan daha önemlisi tabii ki, bu kredinin verimli, işlevsel hale getirilmesidir. 
Bunu yapma sorumluluğu ise, Diyanet İşleri Başkanlığı görevlilerine yüklenmiştir. Halkın bu irmkandan alabildiğine yararlanabilmesi için gerekli önlemleri alma görevi, onların omuzlarındadır. 

Halkı din konusunda aydınlatma görevi bağlamında, Diyanet İşleri Başkanlığı için yaz kursları, bihakkın değerlendirilmesi gereken harika bir fırsattır. Şöyle ki, bu kurslara eğitim açısından oldukça elverişli yaşta olan çocuk ve gençler gelmekte ve bunların tümü farklı kademelerde öğrenim gören örgün eğitim kurumlarının öğrencileri; yani kurstaki öğretim için olabildiğince hazır, eğitimli bireylerdir. Üstelik bunlar, bu kurslara çok olumlu bir tutum içinde, isteyerek gelmektedirler. Çok azı, özellikle ebeveyninin yönlendirmesiyle gelmektedir. Kurstaki dersleri bunlar, okuldaki dersler gibi, hatta Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersi gibi zoraki girilen dersler şeklinde algılamamaktadırlar. Bu gönüllülük, bu duygusal hazır oluş, başarıyı büyük ölçüde etkileyici role 


Devlet vatandaşa bu yaz kursu imkânı ni hazırlamakla çok önemli bir hakkın tahakkuku için firsat oluşturmuş, dola yısıyla önemli bir sorumluluğu yerine getirmiş olmaktadır. 


sahiptir ve öğreticinin işini son derece kolaylaştırmaktadır. 

Yaz Kur'an kursları, anne babalar için de bulunmaz bir fırsattır, imkândır; bunu iyi değerlendirmelidirler. Günümüzde anne babaların tek başlarına çocuklarının din eğitimi ihtiyaçlarını karşılamaları mümkün değildir. Atadan babadan öğrenilen geleneksel anlayış ve usullerle, bugünün çocuğunun din eğitimi ihtiyacı asla karşıla- namaz. Dünkü hayattan tamamen başka şartlara, sorun ve imkânlara sahip olan bugünkü hâyata hazırlanacak bireyin din eğitimi için yepyeni bir anlayış ve uygulamanın üretilmesi gerekmektedir. Din eğitimi biliminin, eğitim bilimlerinin ürettiği bilgilerin ışığında din eğitimi ihtiyacının karşılanması gerekmektedir. Onun için, geçmişten devraldıkları eğitim anlayış ve uygulamaları- nın iflasıyla yüz yüze gelmiş bulunan günümüz anne babalarının, mutlaka bu konuda uzman desteğine ihtiyaçları olacaktır. İşte onların bu desteği alacakları önemli bir eğitim kurumu da, yaz kurslarıdır. 


Yaz Kur'an kursları, hedef kitlesi olan öğrenciler için de iyi değerlendirilmesi gereken bir fırsattır. Çünkü, Başkanlığın benimsediği yeni eğitim anlayışının egemen olduğu yaz kursları, onların aylarca devam ettikleri eğitim kurumlarından farklı ortamlarda, değişik bir mekânda yaz tatilini geçirmelerini ve bu arada kendi dinlerini öğrenme imkânı sağlamaktadır. Bu yaz kursları sayesinde öğrenciler, sıkıldıkları monotonluğa ara vermektedirler. Alışık oldukları arkadaş gurubundan farklı bir çevre ile etkileşim içine girmekte; bu çevre içinde toplumsallaşma, özellikle de dini toplumsallaşma bağlamında kendilerini besleyip geliştirecek yeni imkânlar elde etmektedirler. Bu kurslarda öğrenciler, kültürün çok önemli bir bileşenini, dini daha içerden tanıma fırsatını yakalamaktadırlar. Onlar, camiyi tanımakta, cemaatla tanışmakta, toplumsal dini hayata uyum sağlama 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yeteneklerini geliştirmektedirler. Farklı öğrenmeler gerçekleştirerek kişilik gelişimlerine katkı sağlayabilmektedirler. Buralarda varlığa, olaylara farklı zaviyeden bakma imkânının da olduğunu fark eden bu öğrenciler, ufuklarını genişletmektedirler. Zoraki bir öğretim ortamında değil, gönüllü katıldıkları bir öğrenme-öğretme sürecinde olmanın zevkine varmaktadırlar. Şiddetin, korku- nun, kaygının, aşağılanmanın değil; sevginin, yakın ilginin, değerli sayılmanın ikliminde kendilerini bulmaktadırlar. Ezberci bir din eğitiminin cenderesinden çıkıp, düşünmenin, sorgulamanın, anlamlandırmanın, eğlenerek ve dinlenerek dini öğrenmenin hazzını tatmaktadırlar, 


Zorluklar 


Ne var ki, yaz Kur'an kurslarını, hakkını vererek yapmak ve onlardan yararlanmak oldukça zordur. Her şeyden önce, iklim şartları pek müsait değildir. Bunaltıcı sıcakların olabildiği bir mevsimde, bu görev yapılmaktadır. Takvim olarak da, zamanı uygun değildir. Zira, insanların tatil yapıp dinlenmeleri gereken bir dönem, bu kurslara tahsis edilmiştir. Öğrenciler aylarca okullarda öğrenim görmüş, yorulmuş oldukları, dinlenmeye iyice ihtiyaç duydukları bir anda yaz kurslarına katılma olgusuyla karşı karşıya bırakılmaktadırlar. 
Anne babalar, izine ayrılacakları, tatil yapacakları bir dönemde, çocuklarının bu kurslardan yararlarnmalarını sağlama sorumluluğuyla karşı karşıya kalmaktadırlar. Öğreticiler, aileleriyle birlikte tatil yapma imkânını kaybetmektedirler, Bu konuya ilişkin olumsuzlukları, daha da saymak mümkün. 
Böylesine birçok engelleyici olumsuzluğa rağmen, yaz kurslarını etkin ve verimli biçimde yapmak, tabii ki kolay olamaz. 


Kurslardaki din eğitiminin çekiciliği 


Bütün zorluklara rağmen yaz kursları öğrenciler için çekici hale getirilemez mi? Elbette getirilir. Dahası, şayet bu kursların amaçlarına ulaşılması isteniyorsa, onları alabildiğine çekici hale getirmeye görevliler mecburdurlar. 
Onların bundan başka çareleri yoktur. Aksi takdirde, bu kurslardan verim almak şöyle dursun, akla hayale gelmez zararları olabilir. 
Söz gelimi, dini sevdirmek isterken dinden 50- ğutma söz konusu olabilir. Bunun örnekleri az değildir. Onun için, çekici olmayan kursun ølmasındansa olmaması, daha az zararlıdır, denebilir. 


Yaz kurslarını çekici hale getirebilmek için iki yönlü çalışma yapmak gerekmektedir, Bir, fiziki şartlar iyileştirilmelidir; iki, eğitimin kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Her alanda hızli gelişmelerin yaşanıyor olması, her iki yönde de çalışmalara süreklilik kazandırmayı icap ettirmektedir. Yeterli olmayanlar bir tarafa, dün için yeterli olanlar, bugün için yeterli olamamaktadır. Yaz Kur'an kursu mekânları olan kurs binaları ve camilerimizin tertemiz, iç açıcı, bugünün insanını rahatlatıcı nitelikte olmasına özen gösterilmelidir. Öğrenciler, caminin dış cemaat mahalline sıkıştırılmamalı, caminin en iyi yerlerinde eğitim görmeleri sağlanmalıdır. 

Diğer eğitim kurumlarıyla karşılaştırma yaptığı zaman öğrenci, kurs mekânlarını en az onlar kadar ihtiyaçlarını karşılama açısından yeterli ni- 








telikte bulmalıdır. Bu, kurs mekânlarının da aynen diğer eğitim kurumlarının sahip oldukları fiziki şartlara sahip olmaları, onlara benzememeleri anlamına gelmemektedir. Meselâ camide de, aynen okullardaki gibi sıraların olması gerekmemektedir. Cami kendi özgünlüğü çerçevesinde, öğrencileri rahatlatıcı, ilgilerini çekici niteliklere kavuşturulmalıdır. (Bk. Aydın, Mayıs, 2007) 

Fiziksel koşulların uygunluğu oldukça önemlidir; ancak buna eğitimin niteliğini geliştirerek çekiciliğini artırma çalışmaları mutlaka eşlik etmelidir. Eğitimin niteliğini artırmanın, fiziksel koşullarla ilgisi olmakla birlikte onları aşan boyutu da bulunmaktadır. Yaz kurslarının çekiciliğini, bunların dışındaki unsurlarla sağlamaya çalışmak yerine bizzat eğitimin ve eğitim yerinin özellikleriyle gerçekleştirme amaçlanmalıdır. Kurum, gücünü doğrudan ürettiği ürünlerden almalıdır. Bu kurslardaki din eğitimin manyetik alanına bir giren, artık onun çekim alanı dışına çıkmayı kolay kolay düşünememelidir, çıkamamalıdır. 

Düzenlenen bir eğitim faaliyeti, bireyin ihtiyaçlarını karşıladığı, sorularına tatmin edici cevaplar, sorunlarına yeterli çözümler üretmesine katkı sağladığı oranda ilgisini çeker; birey tarafından değerli bulunur, hararetle talep edilir. Bu eğitimin din eğitimi olması, sözü edilen bu durumu değiştirmez; tam tersine daha da öne çıkarır. 
Yaz kursunda sunulan din eğitimi hizmeti nasıl olursa, öğrenci için çekici olabilir? Bu sorunun cevabı oldukça uzun olacaktır, Ama özetle şunlar söylenebilir. 

a- Bu din eğitimi, her boyutuyla öğrencinin kapasitesine, kültürel birikimine göre ayarlanırsa, 

b- Öğrencinin hayatıyla, diğer öğrenmeleri'yie irtibatlarıdırılarak onun tarafindan kullanılabilir, uygulanabilir niteliğe kavuşturulmuş bilgilerin kazandırılması sağlanırsa, 

c- Üretilen bu dini bilgiler, öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyine uygun yöntem, teknik ve araç gereçlerle öğretilebilirse, 


d- Tamamen sevgi, insana saygı esasına dayali öğretim anlayışı hakim kılınırsa, 

&- Öğrencileri sıkmadan, eğlendirerek eğitmek yaklaşımı benimsenirse, 

f- Öğrenciye olabildiğince fazla malumat aktarmaya hiç iltifat etmeksizin, öğrencide dine/dindarlığa karşı ilgi uyandırarak anlamlı öğrenmeleri gerçekleştirmesine kılavuzluk edilir ve bunda başarıyı tatması gerçekleştirilirse, 

g- Öğrenci, öğrenme eyleminin öznesi sayılıp derste onun isteyerek hep aktif kalması sağlarırsa, 

h- Öğretici, öğrenciyle sağlıklı ilişki kurup öncelikle kendini sevdirir, örnek kişiliğiyle kendini kabul ettirirse..., 

İşte bu durumda yaz kursları gerçekten öğrencinir ilgisini çekecek, etkili ve verimli olacaktır. 

Diyanet İşleri Başkanlığı, öğrencinin severek, isteyerek katılacağı ve bir daha da bırakmayacağı bir yaz kursunu oluşturmak için çalışmaktadır. 
Başkanlık bu amaçla tamamen bilimsel bir yaklaşımla “Yaz Kur'an Kursu Programları” hazırladı ve 
2005 yılında uygulamaya koydu. Böylece bu 
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kurslar, tamamen hocanın inisiyatifine havale edilmiş olmaktan, rastgelelikten, gelişigüzellikten kurtarılıp düzene sokuldu. Bu programlarla, yaz kursları üç dönem halinde düzenlenerek, öğrencilerin farklı tatil yapma imkânlarını tamamen ortadan kaldırmadan bu kurslardan yararlanmalarına imkân hazırlandı. Kur esası getirilerek öğrencilerin, fırsat bulduklarında ve ihtiyaç duydukları programa katılmalarına, öğretim için belirlenen muhtevaları düzenli biçimde kazanmalarına imkârı sağlandı. (Bk. Aydın, Mart, 2007) Programlar €snek/ çerçeve program anlayışıyla hazırlanarak onların öğrencilere göre uyarlarımasına, ülkenin her yerinde öğretimin tamamen öğrencilere göre düzenlenmesinin önü açıldı. (Bk. Aydın, Temmuz, 
2007) 


Bu programlarla ortaya konulan yeni eğitim anlayışını iyi kavrayıp uygulamaya koyacak olan öğreticilerin formasyonunu buna göre geliştirmek için Başkanlık birbirini tamamlayan çalışmalar başlattı. Çünkü bu programlar, ancak öğreticilerin yeterlikleri oranında uygulanabilecek; onların yeterlikleri elverdiği kadarıyla o programların amaçları gerçekleştirilebilecektir. Bu bağlamda bir taraftan öğreticiler hizmetiçi eğitime alınırken öbür taraftan, çağdaş bilimsel imkânlar kullarılarak gerekli eğitim materyalleri geliştirme çalışmaları sürdürülmektedir. Programların yeni eğitim felsefesini, eğitim anlayışını ve bunların nasıl uygulanacaklarını açıklayan “Yaz Kur'an Kursu Öğretici Kılavuzu (2006)”, ders kitapları, bu ders kitaplarından nasıl yararlanılacağını gösteren öğretici kitabı (2007) hazırlandı. Bu tür çalışmalar sürdürülmektedir. 


Son üç yılda Yaz Kur'an kurslarına halkımızın teveccühünün giderek önemli ölçüde artış gösterdiği görülmektedir. Bu yönelişin en önemli nedeni, yaz kurslarındaki eğitim kalitesinin yükselmiş olmasıdır. Bunu fark eden halk, çocuklarının din eğitimi konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurumlarını tercih etmekte; artık alternatif arayışlara ihtiyaç duymamaktadır. Bu kurslar, kaliteli öğreticiler elinde bilimsel bir yaklaşımla düzenlenerek bundan sonra da çok önemli ürünlere imza atacaktır; aksi durumda ise beklenen yararı elde etmek şöyle dursun din adına zarar verebilecektir. 
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Bu yazıyı bir hatırayla bitirelim: 

Elime “Elif Cüzü”nü alıp, Erzurum'da Kurşunlu Camii'ne gittiğimde henüz dokuz yaşındaydım. Bir insan olduğumu, hatta saygıdeğer bir varlık olduğumu ilk defa Elifba hocam Efe Hoca'nın davranışlarıyla idrak ettim, Okulda yaramaz ve başarısız bir öğ-renci olan ben, Kur'an alfabesini süratle söktüm... Kur'an hocam bana sanki büyük bir adammışım gibi değer veriyor, saygı gösteriyordu. Karşılaştığım şeyin, tecrübe- nin imbiğinde damıtılmış gelenek olduğunu, geleneksel toplumda sosyalleşmenin bu şekilde gerçekleştiğini çok sonra fark ettim. İlk defa, Kur'an Kursu'na gittiğim camide sosyalleştiğimi, toplumun bir parçası haline geldiğimi idrak ettim. Karşılaştığım insanlarla Allah'ın selâmı ile başlayan iletişimi kurarak toplumun bir parçası haline geldim. Kendi tarihim ve yaşadığım topraklarla, büyük adam muamelesi gördüğüm tämilerin büyülü atmosferinde bağlantılar kurdum. 
Toplumun kültürünü fark etmem, merak etmem de bu şekilde gerçekleşti. Bugün geriye dönüp baktığımda beni meydana getiren parçaların, karşıma bir iyi talih olarak çıkan fırsatların neredeyse tamamının o dünyadan geldiğini hatırlıyorum, Basit bir tasnifle dünyayı iyiler ve kötüler olarak ikiye ayırırken, o dünyayı hep iyiliklerin var olduğu bir dünya olarak kabul ettim, Aksine bir örnekle de karşılaşmadım. Benim inançlarımdan değil, içinde yaşadığım toplumla ilgili tasavvurumdan bahsediyorum. Elbette okuduğum hiçbir kitap, öğrendiğim hiçbir teori beni kendi hayat tecrübem kadar etkilemedi. Bu tecrübe bana, dindarlığın bu top-lumu var eden, dengeli ve sağlıklı bir şekilde yaşatan en derin ve güçlü enerji kaynağı olduğunu gösteriyor... Bu enerji kaynağı son derece doğal ve sağlıklı bir şekilde deveran etmekte, kendisini sonsuzca yeniden üretmektedir. (Türköne, Mayıs, 2007) 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Bilgi ve Düşünce 


Üretmek 


Bir Müslüman ne kadar farz ya da nafile ibadetlerle meşgul olursa olsun, ne kadar zikir ve tespihte bulunursa bulunsun, eğer bilgi üretmede ve düşüncede geri kalmış ise o kişi tam dindar değildir. Belki dindarlığı eksiktir. 


ağımızda Müslümanlar maalesef büyük 

tehlikelerle karşı karşıyadırlar. Bu sebeple çok kritik çağda yaşadığımızın 

farkında olmak gerekir. Özellikle son zamanlarda bu tehlike çok bariz bir şekilde görülmektedir. Kanaatimizce bundan kurtulmanın en kestirme yolu bilgi ve düşünce üretmektir. Bilgi ve düşünce üreterek onurlu yaşamak Müslümanlar için bizatihi ibadettir. Maalesef İslâm dünyasının unuttuğu ve uzun zamandan beri rafa kaldırdığı bu ibadet yeniden devreye girmelidir. Müslümanların bugün en çok muhtaç oldukları ibadetin bilgi üretmek, düşünce üretmek ve çalışmak olduğuna inanıyoruz. 

İslâm sadece belli inanç, eylem ve kurallardan ibaret bir olgu değildir. Belki bilgi ve düşünce üretmek de ibadettir, hatta diğer ibadetlerin önüne geçecek kadar büyük bir ibadettir. 
Kur'an'da belirtilen klâsik ibadetlerin dar çerçevede kaldığını, Kur'an'ın daha geniş bir ibadet çerçevesi çizdiğini, bunun ilk sırasında okumak, yazmak, düşünmek ve bilgi üretmek bulunduğunu özellikle söylemeliyiz. Kur'an'ın ilk emri neden “inan”, “ibadet yap” şeklinde tecelli etmedi de Rabbimiz modern çağın modern müminlerine (Âhir zaman ümmeti) ilk olarak “oku” emrini verdi, özellikle kalemden bahsetti, bilginin yayılma 


aracı olan kalemi kutsayarak ona yemin etti? Bunun anlamı çok derindir. Dinin inanç ilkeleri ve teklif ettiği ibadet eylemleri kesinlikle bilgisiz yapılamaz. Bunun gibi dinin çerçevesine dahil olan dünya işleri de bilgisiz yürütülemez. Bu sebeple siyasette liyakatten önce bilgi gerekir. Nitekim ulu Allah Âdem'i yeryüzüne göndermeden önce onu bilgi ile donatıp öyle gönderdi. İlk insan bilgili idi. Hz. Âdem aynı zamanda peygamber olduğu için hem din hem de dünya işlerini yürütüyordu. Bunun bize verdiği önemli mesaj vardır: Dünya ve âhiret işleri bilgisiz olmaz. Bilgisiz hiçbir alanda başarı sağlanamaz. Âdemden günümüze Allah tarafından gönderilmiş dinlerin mesaj bütünlüğünü koruyan ve tazeleyen İslâm işte bu gerçeği dikkate alarak Müslümanlara ilk olarak bilginin vasıtaları olan okumayı, kalem ile yazmayı emretti. O halde okumak, yazmak, bilgi üretmek ve onu yaymak Müslümanların en önde gelen ibadetidir. 

İslâmı, dini ve dünyevi hayatın temeline bilgiyi oturtmuştur. Sağlam bilgi olmadan ne din işleri yürür ne dünya işleri... İman da ahlâk da ibadetler de bilgi ile öğrenilir, bilgi ile sağlam uygulanır. Bilgisizlik İslâm'ın hiç hoşlanmadığı ve amansız bir şekilde mücadele ettiği büyük bir düşmandır. Ne yazık ki bugünkü Müslümanlar 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bu bilgisizlik hastalığına yakalanmış, zihin tembelliğine tutulmuş, ne yapacağını şaşırmış vaziyette yaşamakta ve iman ettikleri dinleri ile çeliş- ki halinde bir hayat sürdürmektedirler. Bunun için sıkıntı içindedirler ve sürünmektedirler. Dolayisiyla Allah'a karşı birinci görev olan ilim ve düşünce ibadetinden yoksun ve eksik kalan bir kullukla hayatlarını devam ettirmektedirler. Parçalanmış bir din anlayışı ile Müslümanların ayakta durması mümkün değildir. Kulluk bütünlüğünü mutlaka sağlamak zorundadır İslâm dünyası... 
Kulluğu parçalamak Allah'ın sakındırdığı çok önemli bir husustur. Bu sebeple Allah katında en büyük günahlardan birini işlemektedirler, Ulu Allah Müslümanları Kur'an'daki şu mühim ifadelerle uyarmaktadır: “De ki; ben açıkça bir uyarıcıyım. Nitekim parçalayıcılara azap indirdik. Öyle ki anlar Kur'an'ı parça parça ettiler. Andolsun ki onların hepsini yaptıklarından dolayı sorguya çekeceğiz.” (Hicr, 89-91) Bu ayette işaret edilen husus Müslümanların gözünden kaçmıştır. Kur'an'ın mesaj bütünlüğünü parçalayıp onu sadece belli ibadetlerden ibaret eylemler bütünü olarak algılamak, dolayısıyla bilgi ve düşünce üretmeye, akli kullanmaya ve dünya hayatına dair mesajlarını 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göz ardı etmek bu ayette verilen mesajlarla çelişmektedir. Takva sahibi bir Müslüman olabilmek için, sadece sözlü zikir yapmak, tespih çekmek ve namaz kılmak gibi ibadetleri yerine getirmek yeterli değildir. Takva sahibi iyi bir Müslüman olmak için bunlar yanında mutlaka bilgide derinleşmek, bilgi ve düşünce üreterek dünyaya hâkim olmak gerekir. İşte bu bütünlük parçalandığı için günümüzde takva kavramı da eksik algılanmış ve eksik uygulanmıştır. Kur'an'ın bu mesaj bütünlüğünü parçalayıp kolay olan yolu tercih etmek büyük günahtır. İşte bugün yaşayan Müslümanlar bu büyük günahı ne yazık ki işlemektedirler. Bundan hiç kimse müstesna değildir. Başımıza gelen ve gelecek olan musibetler bu günahın ürünüdür. 

Yüce dinimizin bilgi ve düşünce ibadetini ilk Müslümanlar çok mükemmel bir şekilde yaşamışlar ve bunun meyvesini de toplamışlardır. Buna karşın, yakın tarihte ve günümüzdeki Müslümanlarını maalesef bu ibadetlerin farkına bile varmadıklarını görmek bizi cidden üzmektedir. Burada bilgi hamalı olmak, bilgi ezberlemekle bilgi derinliğine ulaşarak düşünce üretmeyi bir birinden ayırmak gerekir. Bilgi hafızlamakla sorumluluk kalkmaz. Mutlaka bilgi üretmek gerekir. Esas ibadet olan bilgiden, özellikle bu bilgi derinliğini kast ediyoruz. Çağımızda yaşayan Müslümanların bilgi ve düşünce üretmek diye bir dertlerinin olmadığını üzülerek görmekteyiz. Eğer böyle bir dert olsaydı bilimsel birçok özel Kurtuluş var olur ve toplum için binlerce yeni düşünce ve yeni bilgi üretilirdi. Bu söylediklerimiz hem dünya alanında hem de din alanında geçerlidir. İlmihal bilgilerini öğrenmek yahut sadece dini bilgileri öğrenmek dindar olmak için yeterli değildir. Dindarlık bir bütündür, asla parçalanma kabul etmez, Oysa dindarlığın dünya cephesinin temelini teşkil eden bilginin ihmal edilmesi dindarlığın da ihmal edildiği anlamına gelir. Bir Müslüman ne kadar farz ya da nafile ibadetlerle meşgul olursa olsun, ne kadar zikir ve tespihte bulunursa bulunsur, eğer bilgi üretmede ve düşüncede geri kalmış ise o kişi tam dindar değildir. Belki dindarlığı eksiktir. Toplumlar ve milletler de böyledir. Eksik olan dindarlığın tamamlanması için mutlaka bilgiye yönelmek, bilgide derinlik kazanmak, bunun için bize ikram edilmiş ilahi bilgisayar olan beynimizi çalıştırarak üretime yönelmek gerekir. 
Bugün İslâm dünyasında çok az istisna ile bilgi ve 


teknoloji üretme, düşmanı kendi silahları ile caydırma çerçevesinde faaliyet gösterecek güçlü temel bir bilgi kurumu yoktur. 

Ülkemizde de çok sayıda dini dernek, vakıf ve kuruluş bulunmasına karşın, millet olarak güçlü olmanın temelini teşkil den bilimsel derinliğe sahip, özerk ve özel güçlü kuruluşlar maalesef yoktur. Çünkü bilgi yaygın olan anlayışta dinden, ibadetten ve Allah yoluna hizmetten, takvadan sayılmıyor. Oysa bugün işgal altında bulunan kardeş ülkelerle tehdit ve baskı altında bulunan diğer Müslüman ülkeler ile işgalciler arasında tek bir fark vardır. Bilgi farkı. Onlar biliyorlar bunun için sömürüyorlar, insanları acımasızca boğazlıyorlar. Müslümanlarsa bilmiyorlar, bu sebeple eziliyorlar. İşte bu farkı ortadan kaldırmanın en kestirme yolu bilgi derinliğine ulaşmak, baş ibadet olarak ilme sarılmak ve son derece disiplinli bir şekilde hiç yorulmaksızın çalışmaktır. İşte en büyük cihad bu bilgi üretme cihadıdır. 

Ne yazık ki İslâm dünyası Batının bilgide de tüketicisi durumundadır. Ürettiği bilgi ve düşünce ile teknoloji ürünlerini en çok Müslümanlar tüketiyorlar. İslâm'ın dördüncü asrından bu yana Müslümanlar sürekli olarak bilgi ve düşünce tüketiyorlar, fakat üretmiyorlar. Bilgi tüketmekle bir yere varılamaz. Bunun gibi teknoloji tüketmekle de bir yere varılamaz. Her ikisini üretmek ve kendimize gelmek zorundayız. Yoksa mahvolacağız. 
Kur'an şairi Merhum Mehmet Akif Ersoy bu noktayı söyle dile getirmiştir: 

“Dünya koşuyor” söz mü? Beraber koşacaktırı; 

Heyhat, bütün azmi sen arkanda bıraktırı! 

Madem ki uyandın o medid uykula 

Bir parçacık olsun, hadi, hiç yoksa kılımdan, 

Ensendekiler leş diye çiğner seni, sonra 

Ba'sın da kalır tâ gelecek nefha-i süra! 

Çiğner ya, tabii, ne düşünsün de bıraksın, 

Bir parça kımıldan diyorum, mahvolacaksın!” 

İslâm'da bilgi üretme mekanizması vardır. O da içtihattır. İçtihat bilgi üretmek, düşünce üretmek demektir. Her gün içtihatta bulunmak Müslimanlara farzdır. Başlangıçta kurumsal olarak işlev gören içtihat sonradan durmuş, fakat kişisel bazı gayretler onu yaşatmak için yetmemiştir. 
Ünlü bilgin Ebu Hanife ve benzeri müçtehitler 


DİN-DÜŞÜNCE-YORUM E 


Müslüman olabilmek için, sadece sözlü zikir yapmak, tespih çekmek ve namaz kılmak gibi ibadetleri yerine getirmek yeterli değildir. Takva sahibi iyi bir Müslüman olmak için bunlar yanında mutlaka bilgide derinleşmek, bilgi ve düşünce üreterek dünyaya hâkim ol mak gerekir. 


ferdi içtihat hareketinin güçlü temsilcileridir. Zamanla içtihat kurumu ortadan kaybolduğu için içtihat hareketi de devam etmemiştir. İçtihat; derinliğine bilgi ve düşünce üretmek demektir, Bunun için derinleşmek ve çok iyi elemanlar yetiştirmek şarttır. İçtihat kurumu sadece dünya ilimleri alanında değil, dinin çerçevesi içinde olan çeşitli dünya ilimleri alanında da bilgi ve düşünce üretmek anlamını kapsar. Bugün Müslümanlar maalesef bu kuruma sahip olmadıkları için bilimde derinleşemiyorlar, düşünce üretemiyorlar, belki başkalarının ürettiklerini, yapıp ettiklerini ezberlemek ve tekrarlamakla meşgul oluyorlar. Bu yolla bir yere varılamaz. Dünya milletleri ile yarışılamaz, sömürüden kurtulunamaz. Dolayısıyla bilgi üretmek İslâm'ın en temel ve en önemli ibadetlerinden biri olduğuna inanıyoruz. Özerk ve sivil anlamda bilim müesseselerinin kurulması ve Batı ile aramızda ki bu açığın mutlaka kapatılması gerekir. Yoksa mahvolacağız. 

Bugün Batının İslâm dünyasına karşı ilân ettiği cihad devam ederken Müslümanların bütün mali imkânlarını bilgi cihadına ve teknoloji üretmeye harcamaları gerekir. Allah katında hesabı sorulacak bir olgudur. Evi ve ailesi saldırıya maruz kalan bir insan buna aldırış etmez de boş verirse akıllı bir davranış sergilemiş olur mu? Yahut geleceği belli olan bir tehlike karşısında davranmayan kişinin hali ne olur? Elbette ki hüsran! 

Nitekim Kur'an şairi Mehmet Akif Ersoy bir başka şiirinde benzer şeyleri ifade ederek ta o zamandan bizleri uyarıyor. 

“Son ders-i felâket ne demektir? $u demektir. 

Gelmezse eğer kendine millet gidecektir! 

Zira yeni bir sadmeye artık dayanılmaz, 

Zira bu sefer uyku ölümdür, uyanılmaz.” 
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İİ Din-DüşüncE-YORUM 


H. Hilmi Yılmaz 
Piraziz Müftüsü 


Oruç Tutmak 








Kur'an'a Tutunmaktır 


, ruç, hayatın anlamını ve hedefini yaşa-Tİ, yarak öğrendiğimiz bir okuldur. Gönül dünyasının güzelliklerini, iyilik ve yardımlaşmanın huzurunu, barış ve kardeşliğin gücünü, dünyave ahiret saadetinin yollarını burada öğreniriz. 

Yüce Allah, “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de oruç tutmak farz kilirdı. Ta ki korunasınız.” (Bakara, 183) buyuruyor. Allah Teâlâ'nın emri olan orucu tutmak, Allah'ın emrini tutmaktır. Gayesi ise, Allah Teâlâ'nın rızasını kazanmak, böylece takvaya ulaşmaktır. Oruç, asıl değer ve üstünlüğünün maddi farklılıklarda değil, ahlâk ve fazilette olduğunu ifade eder. Hedef olarak takvayı gösterir, Oruç, hedefimizi tutturmak İçin tutumumuzu gözdengeçirmektir. 





Oruç, bir kalkan gibi bizi kötülüklerden korur. 
(Buhari, Savm, 2) Şeytanın elini kolunu bağlar, geçit noktalarını kapatır. Duygularımızı yumuşatır. Öfkemizi teskin eder. Düşüncelerimizi derunileştirir. 
Davranışlarımızı olgunlaştırır. Gönül dünyamızı aydınlatır. Eksiğimizi ikmal eder. Oruç hem bir onarım hem de bir donanımdır. 
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Oruç kardeşlik ve barıştır. İnsanca bir duruştur. Olumsuz olanı durduruş ve yeniden diriliştir. 
Bütün ibadet, iyilik ve ahlaki davranışlar gibi oruç da bize cennetin kapılarını açan bir anahtardır. 
Sadece ramazanda değil, bütün hayatımız boyunca, kapımız kötülüklere kapalı, hayır ve iyiliklere açık olmalıdır. Biz oruç tutarız; oruç da bizi kötülüklerden, günahlardan ve cehennemden uzak tutar. 


Dikkatlerimizi maddenin ve midenin ötesine çeken oruç, Allah'a kulluk etmek (Zariyat, 56) ve güzel ameller sergilemek (Mülk, 2) noktasında varlığımızın gayesini hatırlamamıza vesile olur. Sadece varlık gayesini idrak edenler, varlığın hakikatine vakıf olabilirler. Gafil olanlar, sefil olurlar. Oruç bize, sürekli olanı süreli olana tercih etmeyi öğretir, Oruç gafletten uyanmak, hakka adanmaktır. 
Oruç, hayatımızla varlık gayemizin ne kadar tutarl olduğunu yeniden gözden geçirmektir. 

Oruç, niyet, hareket ve davranışlarımızı Allah rızasının rengine boyar. Hayatımıza ibadetin huzurunu, tefekkürün derinliğini ve ahlâkın yüksekliğini katar. Allah Teâlâ'ya onu görüyor gibi kulluk etmeyi (Wüslim, İman, 1} bir hayat tarzı haline getirmemizi sağlar. Din, sadece cami içerisinde yaşanan bir nizam değil, bütün hayatırı kendisiyle ölçüldüğü bir nizamdır. Oruç, Allah rızasını, sonsuzluk âlemini ve sorumluluk duygusunu hesaba katmaktır. Oruç tutmak, Allah Teğlâ'nın rizasını kazanmayı, her durumda göz önünde tutmaktır. 


Hakikate susamış gönüllere ilâhi bir rahmet oları Kur'an-ı Kerim, ramazan ayında nazil olmaya başlamıştır. Bu sebeple bu ay bütün mevsimlerin güzelliklerini taşır. Oruç ikliminde yaşamak, müminlerin, bütün yılboyunca gönüllerinde yasatılan bir özlemdir. Camilerde, mescitlerde ve evlerimizde daha sık saf tutuyoruz, ellerimiz daha çok Kur'an tutuyor. Kur'an'a tutunarak hayatımızı daha tutarlı bir hale getirmeye çalışıyoruz. 
Bu konuda Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “Ra- 


mazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır.” (Bakara, 185) Oruç tutmak, Kur'an'a tuturmaktır. 

İlâhi rahmet, bütün mevcudatı bürümüştür. 
Yüce Allah buyurur ki: “Rahmetim her şeyi kuşatmıştır.” (Arat, 156) Herkes kendi gayret ve çabasiyla nasibini çoğaltır. “Herkes için ancak çalıştığının karşılığı vardır.” (Neem, 39) Oruç ilâhi rahmeti kuşanmaktır. Hayat şartlarının meydana getirdiği ayrılık ve ihtilâfları, insanlık şartlarının gerektirdiği birlik, beraberlik ve yakınlık noktasına bağlayarı ve bu noktayı merkezileştiren bir özelliğe sahiptir oruç. Oruçla toplumsal barış yeniden tesis edilir. Gönülden gönüle sevgi ve saygı akımı başlar. Oruç, İslâmın eşitlik ilkesinin en mükemmel tezahürlerinden biridir. Kardeşliğe aykırı ne varsa oruç ona karşı çikar. Oruç ellerimizin daha sıcak tutuşmasıdır. Sevgiye, kardeşliğe, paylaşmaya, iyiliğe doğru yol tutmaktır. 

Oruç, kötü alışkanlıkların zincirini kırar. İrade- nin yönünü hayra ve iyiliğe doğru çevirir. Nefsin zaptettiği kalelere özgürlüğün bayrağını diker. 
Rahmet kapılarını açar, cehennem kapılarını kapa-Lir. (Buhari, Savm, 5) En kötü kölelik, kişinin nefsine tutsak olmasıdır. Nefsani arzularını kontrol edemeyen bir insan kolaylıkla kötülük işler, Kötü alışkarlıklarınını kurbanı olur. En önemli kontrol mekanizması imani ve ahlâki değerlerdir. Yüce Allah: “Kendi nefsinin arzusunu kendisine ilâh edineni gördün mü?” (Casiye, 23) buyurur. Sevgili peygamberimiz de şöyle buyurmaktadır: “Akıllı adam, nefsini kontrol altında tutan ve sonsuzluk hayatı için hazirik yapan kimsedir.” {lbn Mace, K. Zühd, c. 2, s. 1423) Oruç tutmak, nefsin tutsaklığından kurtulmak, onun dizginlerini elinde tutmaktır. 


İrademizi kuvvetlendiren oruç, nefsani ve şeytani dürtülere karşı mukavemetimizi artırır. Oruç bir nefis tezkiyesi, bir irade terbiyesidir. Söz ve işlerini yalanla kirletenleri uyarır. (Buhari, İlim, 30) Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “Nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiş, onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir.” (Şems, 10) Oruç, her türlü günah ve kötülüklere karşı kendini tutmaktır. 

Oruç, riya ve gösterişi hayatımızdan kovmayı öğretir. Oruç şeytan elinin ulaşmadığı, gösterişin bulaşmadığı bir ibadettir. Nitekim kutsi bir hadiste Yüce Allah şöyle buyurur: “Oruç, Benim içindir; onun karşılığını Ben vereceğim (Müslim, Siyam, 
164) İhlâs ve samimiyet ibadetlerin ruhudur. Allah Teâlâ'ya yakın olmanın sırrına erenler, başkaları- nin görmesinde, kendileri için itibar araştırma zilletine katlanamazlar. Oruç tutmak, basit hesapla-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Oruç, hayatın anlamını ve hedefini yaşayarak öğrendiğimiz bir okuldur. Gönül dünyasının güzelliklerini, iyilik ve yardımlaşmanın huzurunu, barış ve kardeşliğin gücünü, dünyave ahiret sa adetinin yollarını burada öğreniriz. 





rı aşan bir ruh yüceliğine ve olgunluğuna ulaşmak için kendimizi değerlendirmeye tabi tutmaktır. 


Oruç bize, sabrı, sebatı, istikrarı, azmi ve kararlılığı öğretir. Hayatın zorluklarına katlanamayanlar, başarının doruklarına kanatlanamazlar. 
Oruç sabırla sınanmak, azimle donanmaktır. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “Sabredenlere mükâfatları, hesapsız ödenecektir!” (Zümer, 10) Sabrın ödüllerinden biri de başarı ve zaferdir. 
Oruç tutmak, sağlamı bir iradeyle zorluk ve kötülüklerle savaşa tutuşmaktır. 


Oruç bize mahrumiyeti tattırarak elimizdeki nimet ve imkânların hem kıymetini hem de kâynağını gösterir. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “Şükrederseniz elbette size nimetlerimi artırırım ve eğer nankörlük ederseniz, azabım pek çetinir.” (ibrahim, 7) Hayatın ve sahip olduklarının değerini bilmeyenler, onları değerlendiremezler. 
Şükretmek için farketmek gerekir, Unutmak gaflete, gaflet dalâlete, dalâlet hezimete yol açar. 
Oruç bir uyarı, bir uyarış, bir farkına varışlır. 
Oruç, pas tutan gönül aynasını parlatır. Oruç, kadrini bilenleri, Kadir Gecesi'nin rahmetiyle arındırıp bayramın aydınlığı ile kucaklaştırır. 
Oruç, insanın gönlünü aydınlatarak bütün hayata ışık tutar. 
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DİN VE SOSYAL HAYAT 


Yunus Akkaya 
Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı 


K OOII UKAA A 


Ramazan, bireye nefsani arzularını ve ihtiyaçlarını kontrol altına almayı öğreten 


bir okuldur. Ramazan bireyi değiştirir, dönüştürür ve âdeta yeniden inşa eder. 
Günah kirleriyle kalbi kararan ve şeytanın oyuncağı olmaya yüz tutmuş insanı ko- 


lundan tutup çeker ve ona kaybettiği istikametini yeniden gösterir. 


getirir ve yaratılış gayesini hatırlatır. 


ilindiği üzere İslâm dini insanların dünyevi ve uhrevi 


huzur ve mutluluğunu hedeflemektedir. Ne var ki bu hedefe ulaşmak o kadar kolay değildir. Bu yüzden yüce yaratıcı insanları bu hedefin- den uzaklaştıracak, alıkoyacak veya geri bırakacak iç ve dış düşmanlarına karşı mücadele- de başarının yolunu kulluk biincinin canlı tutulmasına bağlamıştır. Bu bilincin canlı tutulması için zaman zaman peygamberler göndermiş ve bu peygamberler de Allah'tan aldıkları ilâhi bilgileri insanlara tebliğ etmişlerdir. Tebliğ edilen bu bilgiler içinde çeşitli ibadetler de önemli bir yer tutmaktadır. Çünkü ibadetler hem kul ile Allah arasındaki manevi bağı canlı tutmakta, hem de insanların bireysel ve toplumsal ilişkilerinde önemli fonksiyonlar icra etmektedir. Bu nedenle 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kulluk bilincinin kaybedildiği bir dönemde, milâdi 610 yili- nın ramazan ayında, insanları uyarmak üzere Hz. Muhammed (5.a.5.) son peygamber olarak görevlendirildi. Kâinatın efendisi ve onun şahsında bütün insanlık ilk defa bu ayda insanları karanlıklardan aydınlığa çıkaracak olan ve insanlar için şifa, nur ve hidayet kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'le buluşmuştur. Yine bu ayda müminlere oruç tutmanın emredilmesi bu aya ayrı bir değer katmıştir. Peygamberimiz hayatta iken ramazan ayına büyük bir önem vermiş ve bu ayda ibadetlere daha fazla yoğunlaşarak müminlere örnek olmuştur. 

Şüphesiz ramazan ayının bireysel, toplusal ve kültürel hayatımızda ayrı bir yeri ve önemi vardır. Bu ay gelince, hatta gelmeden günler evvel ayrı bir heyecan yaşarız. Gönüllerimiz kıpır kıpır olur, herkes 


kendine 


tatlı bir koşuşturmacanın içinde buluverir kendini. Bu durum bazen namazlar ve teravihler için, bazen okunarı mukabeleler için, bazen de iftar sofraları ve davetler için söz konusudur. 
Bu yönüyle ramazan, müminlerin davet edildiği ve her yıl bir ay devam eden bir ruh şöleni gibidir. Bu ayda Kur'an sofrası kurulur, rahmet, mağfiret ve pek çok lutuf ve ihsan müminlerin gönüllerinde bir bahar ikliminin oluşmasına vesile olur. 

Manevi bir yöneliş, ruhani bir diriliş, rahmani bir duruş ve bakış bu ayın müminlere özel bir ikramıdır. Bekleyenler için gün doğmuştur artık. Rahmet, mağfiret günleri... Uzun süren bir kuraklıktan sonra dudakları çatlamış toprağından ötürü ellerini göğe kaldırmış çiftçi için birden boşanan yağmur neyse, biz Müslümanlar için gelen Ramazan da odur. 


Ramazan birey hayatını yeniden inşa eder 

Ramazan, bireye nefsani arzularını ve ihtiyaçlarını kontrol altına almayı öğreten bir okuldur. Ramazan bireyi değiştirir, dönüştürür ve âdeta yeniden inşa eder. Günah kirleriyle kalbi kararan ve şeytanın oyuncağı olmaya yüz tutmuş insanı kolundan tutup çeker ve ona kaybettiği istikametini yeniden gösterir. Kendine getirir ve yaratılış gayesini hatırlatır. Kendine gelen ve kendini bilen insan 
Rabbini bilir. Rabbini bilen ise hayatı çok farklı anlamlandırır ve kâinatı çok farklı görür. 
Onun için artık küçük hesaplar peşinde koşmak yoktur. O ulvi gayeler ve yüksek değerler peşinde koşar. Hayat ona ahireti kazanma yolunda verilmiş en değerli sermaye, kâinat ise Allah'ın varlığını birliğini, kudretini, ihsamm, merhametini ve pek çok ilâhi sıfatını dillendiren en önemli delildir. 

Ramazan, bireye Kur'an perspektifinden hayata bakmayı öğretir. Kur'an'ın değerleri diğer aylara nazaran bu ayda daha çok mümin bireyin gönlünde yer bulur. Çünkü bu ay zaten Kur'an'ın insanlıkla buluştuğu aydır ve ramazan, değerini de bu kutlu buluşmadan almaktadır. Kur'an buna şöyle işaret eder: “Ramazan ayı ki; 
insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an onda indirildi.” (Bakara, 185) Ramazana kucak açan birey kendisiyle banar. Kendisiyle barışan Rabbiyle barışır ve kâinattaki bütün varlıklarla barışık olur. Bu olumlu ruh haline sahip olmak demek hayatı dolu dolu ve mutlu olarak yaşamak demektir. Ramazan birey için umuda açılan 
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Ramazan ayı toplumsal barışı gerçekleştirecek pek çok değeri bünyesinde barındırmaktadır. Bu ayda verilen zekât ve sadakalar zengin ve fakir arasındaki uçurumu sevgi köprüsüne çevirmektedir. 


kapıdır. İyiliklere ve güzelliklere yürüyüştür. 

Allah için kulu çok önemlidir, çok değerlidir. Bu nedenledir ki O, günah, hata ve kusurlarıyla kulunu başbaşa bırakmak istemez. Ona yardım etmek onu içine düştüğü günah bataklığından çekip çıkarmak ister. Bu bakımdan ramazan ayı kulun ayağındaki günah prangalarından kurtularak, iyi bir kul ve topluma faydalı bir birey olma yolunda çok önemli bir fırsattır. İmsaktan akşama kadar yemekten içmekten ve cinsel münasebetten uzak duran kişi, sabırli olma ve sıkıntıya katlanma konusunda güç ve güven kazanacaktır. İradesini kuvvetlendirecektir. Bu da bireyin hayatta başarılı olmasını sağlayacaktır. Bununla birlikte tutulan orucun bireyin vücut sağlığı açısından önemi bilinen bir gerçektir. Peygamberimiz 


(s.a.5.) bu durumu “Oruç tutunuz, sıhhat bulunuz.” (Keşlü'l-Hata, m, 33) veciz ifadeleri ile dile getirmişlerdir. 

Ramazan ve toplumsal hayat 

Toplumsal hayatta huzuru yakalamak, bireysel hayattaki kadar önemlidir. Bunun için de toplumsal hayatta huzuru ve mutluluğu etkileyen faktörlerin iyi tespit edilip gereğinin yerine getirilmesi gerekir. Daha önce gelmiş olan bütün vahiy orjinli dinlerde olduğu gibi İslâm dininin de toplumu ıslah projesi vardır. Bu proje Kur'an-ı Kerim'de ve peygamberimizin ortaya koyduğu örnek hayatta detaylanıdırılmıştır. Bu alanlarda ortaya konulan ilâhi öğretiler insan hayatıyla ilgili pek çok konuya işık tutmakla ve özellikle toplumda birlik ve beraberlik ile sosyal barışı sağlamayı hedeflemektedir. Ramazan ayı bu 


DİYANET AYLIK DERGİ EyLüL 20 2g 


İİ DİN vE sosYAL HAYAT 


hedefin gerçekleşmesi açısından özel bir önem arz etmektedir. Çünkü ramazan ayı ibadeti yoğun bir aydır ve orucu, teravih namazı, zekâtı ve fitir sadakasıyla birey ve toplum üzerinde farklı bir atmosfer oluşturmaktadır. Bu olumlu atmaosfer sayesinde insanlar arasında sevgi ve barış filizleri yeşermektedir. Çünkü bu ayda tutulan oruç, insanları ruhen melekleştirmekte ve kavga, kötü söz, münakaşa gibi toplumsal barışı bozan davranışlara izin vermemektedir. Nitekim 
Sevgili Peygamberimiz; (s.a.s.), 
“Oruç bir kalkandır. Sizden biriniz oruçlu olduğu bir günde kötü söz söylemesin, kavga etmesin. O'na birisi sataşır veya küfrederse, 'Ben oruçluyum” 
desin...” (Buhari , Savm, 9; Müslim, Siyam, 29,30; Tirmizi, İman, 8) buyurarak ramazanda barış ve kardeşliği bozacak davranışlardan uzak durulması hususuna dikkat çekmiştir. Ayrıca bu ayda insanlar üstün ahlâki değerlere yönelirler, yanlışlarını terkeder ve zararlı alışkanlıklardan vazgeçerler. Peygamber Efendimiz'in; “Oruçlu kimse, yalan sözü ve yalanla amel etmeyi terketmezse, Allah'ın, onun yemesini içmesini terketmesine ihtiyacı yoktur.” (Buhâri, Savm, 8) ifadesi oruç yoluyla bireyi yalan vb. bütün kötülüklerden anndırarak toplumsal hayatta huzur ve emniyet ortamını sağlamaya yöneliktir. Ramazan ayında suç oranlarının diğer aylara nazaran çok daha aşağı seviyelere düşmesi de ramazanın toplum hayatına getirdiği rahmet ikliminin bir tezahürüdür. 

Kâinatın Efendisi Hz. Muhammed (s.a.5.): “İman etmedikçe cennete giremezsiniz. 
Birbirinizi sevmedikçe de gerçek manada iman etmiş olamazsınız.” (Müslim, İman, 93; Tirmizi, Sıfâtu'-Kyâme, 56) buyurarak imanı toplumsal barışın temel taşı yapmıştır. Ramazan ayı toplumsal barışı gerçekleştirecek pek çok değeri bünyesinde barındırmaktadır. Bu ayda verilem zekât ve sadakalar zengin ve fakir arasındaki uçurumu sevgi köprüsüne çevirmektedir. 
Kurulan iftar sofraları tanıdık tanımadık pek çok insanı bir araya getirerek ayrı bir heyecan yaşatmaktadır. Tutulan oruçlar, bireyi arındırmasınını yanında, açlığın ve fakirliğin ne demek olduğunu bizzat tecrübe ederek öğretmektedir ki, fakirin ve yoksulun hali iyi biline. 
Sevgi, kuru bir laftan ibaret değildir. İmani sevgi, vermek demektir. Paylaşmak demektir. 
Bir olmak, diri olmak, iri olmak demektir. İşte ramazan topluma bunu öğretiyor, bireye bunu öğretiyor. Barışı, kardeşliği, sevgiyi, ve paylaşmayı öğretiyor. İnsani değerlerin alt-üst edildiği, insani ilişkilerin menfaate, maddeye ve beklentilere dayalı olarak yürütüldüğü günümüz dünyasında ramazanın sevgi, kardeşlik ve yardımlaşma boyutunu hayata geçirme- ye ne kadar çok ihtiyacımız var. İnsanlarla olan ilişkilerimiz- den doğan görev ve sorumluluklarımızı ilâhi ölçüleri gözeterek yerine getirmek, herkese adaletle davranmak, kimseyi aldatmamak, komşusu açken tok olarak yatmamak, yalancılik ve dolandırıcılık yapmamak, kimseye iftira etmemek gibi dinimizin Allah'a imanla irtibatlandırdığı ahlâki davranışlarımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlar ramazanın rahmet ikliminden istifade etme- nin göstergeleridir. 
Ramazan ve çocuk 


Büyükler için de ramazan ayı önemlidir fakat çocuklar 


açısında onun yeri bambaşkadır. Çocuklar ramazanın gelişini hasretle bekler. İftarı, sahuru, teravih namazlar, camide hep birlikte söylenilen salât ü selâmlar çocuğun ruh dünyasında çok farklı akseder, Ramazanın gelişiyle evde bir değişim başlamıştır. Çocuk bu değişime katılmaya çalışır. Sahura kalkar. Büyükleri “uyu” dese de, o dinlemez sahurda uyanır. 
İftar vaktini sabırla bekler. Bazen olan biteni anlamlarıdıramaz iftardan önce sorar etrafındakilere: Anne niçin yemeğe başlamıyoruz? Annesi izah etmekte güçlük çeker. Yaşı biraz büyümüşse ara sira oruç tutmaya başlar. Bu onun için çok önemlidir. İlk defa büyüklerin yapabildiği bir şeyi başarmaktadır. Acıkmıştır, susamıştır, zorlanmıştır ama bütün bunlara rağmen görevi başarıyla tamamlamıştır. İftarda yenilen taze pidenin kokusunu ve annesinin yaptığı güzel yemeklerin tadını hayatı boyunca unutamayacaktır. 


Pek çok çocuk ramazan ayi sayesinde belki de ilk defa kutsalla tanışır. Aşkın bir yaratıcının varlığına inanmaya başlar. 
İyi ve kötünün, sevap ve günahin, doğru ve yanlışın birbirinden farklı şeyler olduğunu öğrenmeye başlar. 

Ramazan ve kültürel hayat 

Ramazan geçmişten günümüze bütün İslâm toplumların- da kültürel hayata ayrı bir zenginlik katmıştır. Ülkeden ülkeye, şehirden şehre değişen ve farklılıklar arz eden ramazan kültürünün pek çok alanı etkilediği görülmektedir. Osmanlı döneminde ramazanın, edebiyat, sanat, günlük hayat, mutfak, eğlence hayatını etkilediği ve bu alanlara damgasını vur- 


duğu bilinmektedir. Osmanlı ramazan kültürü bütün boyutlarıyla alındığında ancak kitaplara sığacak hacimdedir. Ramazan'a mahsus ekmekler, başta güllâç olmak üzere tatlılar, iftar sofrasını süsleyen iftariyeler, büyüklerin konaklarında verilen diş kiralı ziyafetler dillere destandır. Minarelerde mahyalar kurulur, kandiller yakılır, hatta uçurulurdu. Daha ziyade gece bekçileri davul çalarak ve mani söyleyerek halkı sahura uyardırırlardı. 


“Yeni Cami direk ister, 

Söylemeye yürek ister, 

Benim karnım toktur amma; 

Arkadaşım börek ister.” 


Kabilinden zarif mâniler defterler dolduracak kadar zengindir. Belli bir zamandan itibaren iftar ve imsak topları da meşhur olmuştur. İstanbul birçok şeyin olduğu gibi en zengin ramazan kültürünün de merkezi idi. Burada yapılan belli camilerin avlularında sergiler ve Direklerarası gezintileri hâlâ anlatılır. Sergilerde, çeşitli ülkelerden getirilmiş baharat, şeker, şekerleme, tespih, ağızlık gibi şeyler sergilenir ve satılırdı. 
Şehzadebaşındaki Direklerarasında, ikindi ile akşam arasında, çoğu yaya bazıları arabalı genç kadın ve erkekler bir aşağı bir yukarı gezinti yaparlardı. Akşam ezanından önce Ayasofya ve Eyüp camilerine gelenler burada, türbedarlarını verdikleri su ile iftar ederler, akşam namazıni kıldıktan sonra çevredeki aşçı dükkânlarından birine giderek yemek yerlerdi. (Karaman, Hayrettir, Ramazan Ozel Yazilan, 4) 

Artık günümüzde de ülkemizin bütün şehirlerinde ramazan ayı kültürel hayatı canlandırmaya başlamıştır. Bu çok se-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Ramazan, bireye Kuran perspektifinden hayata bakmayı öğretir. Kuran'ın değerleri diğer aylara nazaran bu ayda daha çok mümin bireyin gönlünde yer bulur. Çünkü bu ay zaten Kuran'ın insanlıkla buluştuğu aydır ve ramazan, değerini de bu kutlu buluşmadan almaktadır. 


vindirici bir durumdur. Özellikle büyük şehirlerde kurulan iftar çadırları ve bu çadırlarda iftardarı önce ve sonra gerçekleştirilen çeşitli etkinlikler moderi hayatın içinde sıkışıp kalmış olan günümüz insanını çevresiyle kaynaştırmakta ve sosyalleştirmektedir. Televizyon ve radyolar tarafından yapılan iftar ve sahur programları pek çok insanin ramazan hayatina ayrı bir renk vermektedir. 
Ülkemizin güzide hocaları dini konularda bilgiler vermekte, 
Kur'an okumakta, ilâhi ve kasideler söylemektedir. Bütün bunlar önemsenmelidir. Ramazan ayı kültürel atmosferiyle toplumumuzun birlik ve berâberliğine önemli katkılar sağlamaktadır. 


Bu ay vesilesiyle çeşitli il ve 


ilçelerimizde kitap fuarları açılmaktadır. Bilindiği üzere ramazan ayında indirilmeye başlanan Kuran'ın ilk hitabı 
“Oku"dur. Bu fuarlar vasıtasıyla insanlar çeşitli kitapları görme, tanıma, alma ve okuma imkânına kavuşmaktadırlar. Yapılan konferans ve paneller de ayrı bir boşluğu doldurmaktadır. 

Sonuç olarak ramazan ayi; 
ruhlarımızın Oo kötülüklerden arınması, toplumumuzda birlik ve beraberliğimizin sağlanmasi, kültürel etkinliklerin artmasi gibi bireysel ve toplumsal hayatımıza ait pek çok güzelliği bünyesinde barındırmaktadır. 
Bu ayı en güzel şekilde değerlendirmek ve maddi-manevi istifade etmek hepimiz için mutluluk vesilesidir. 
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Allah Rızasının Doruk Noktası: 


Bağış veya İnfak 


iza; hoşnutluk duymak, memnun olmak, bir olayı veya bir şeyi gönül huzuruyla kabul etmek demektir. İn- 


sanlar birbirlerine karşı saygı, memnuniyet ve bağlılıklarını ifade etmek için çoğu kez bu sözcüğü kullanmaktadırlar. Dolayısıyla rıza, yaşayan halk kültüründe ve dilinde dua, sevincini ifade etme, iyi dileklerini bildirme, teşekkür etme, kabul ve yakınlaşma anlamına da gelmektedir. Sosyal hayatımızın ve kültürümüzün bir parçası haline gelen Allah rızası, anne baba rizası, komşu nzas arkadaş rızası gibi kavramlar bu anlayıştan kaynaklanmaktadır. İşin aslına uygun olanı, rızanın karşılıklı olmasıdır. Bu Allah ile kul arasında olduğu gibi, iki insan veya iki toplum arasında da olabilir. Bizim açımızdan önemli olanı husus, Allah ile kul arasındaki mükâfat ve manevi yakınlaşmadır. Nitekim Kur'an-ı Kerim de, Yüce Allah'a derin saygı duyan kullarını müjdelemektedir. *,..Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır.” (Beyyine, 8) Diğer bir ayette ise, gerçek rızaya nail olanlarırı Allah'ın iyi kullarıyla beraber cennete girecekleri bildirilmektedir: "Ey huzur içinde olan nefis! Sen O'ndan razı, O da senden razı olarak Rabbine dön! İyi kullarımın arasına gir. Cennetime gir." 
(Fecr, 27-30) 

Allah'ın kulundan razı olması, onun yaratılış amacına uygun davranması demektir. Elbette Allah emir ve yasaklarına riayet eden kullarından razı ve memnun olmaktadır. Bu yüzden Kur'an Allah'ı razı eden eylem ve davranışlara ana hatlarıyla işaret etmektedir. Bunlar; Allah'a inanmak, O'na ortak koşmamak, gönderilen peygamberleri tasdik etmek, ibadet yapmak, dua etmek, kurban kesmek, bağışta bulunmak ve ahlâki olgunluk göstermektir. Özetle ifade etmek gerekirse; 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elçileri aracılığı ile bize ulaşan ilâhi mesajların emir ve yasaklarına karşı duyarlı olmaktır. Rıza; tasavvuf mensuplarına göre daha ileri derecede bir teslimiyettir. Hasan Basri bu konuda şöyle söylemiştir: “Allah'ın mümin için yaptığı her şey, hoşuna gitsin gitmesin kendisi hakkında hayırlıdir.” Cafer es-Sadık ise; rızanın elde edilmesine vesile olan kulluk görevini şöyle ifade etmektedir: "Kulluk üç kısımdır; Allah'ın vadine uymayı emretmek, O'nun hükmüyle hükmetmek ve Allah'ın kazasına sabredip O'ndan gelen her şeye razı olmaktır." Bu cümleden olarak Allah'ın rızasını kazanmanın birçok yolu ve davranış biçimi vardır. 
Bunun için ilâhi dinlerin ortak bir paydası olarak iman, ibadet ve ahlâk gibi ana konular hedef gösterilmiştir. Ancak biz bu yazımızda; Allah rızasını kazanmanın özverili bir yolu olan zekat, sadaka ve bağış kapsamına giren her türlü sosyal yardımlaşmanın öneminden söz etmek istiyoruz. 
Kur'an ve sünnet anlayışında bu tür yardımlaşmalar "infak" kavramıyla açıklanmıştır. Bilindiği gibi kul, Allah'a üç şekilde ibadet etmektedir. Birincisi; beden ile yapılan ibadetlerdir. Buna namaz ve oruç örnek gösterilebilir. Ikincisi; mal ile yapılan ibadetlerdir. Zekât, sadaka, bağış ve diğer sosyal yardımlar bu bölümden sayılmıştır. 
Üçüncüsü; hem mal hem beden ile yapılmaktadır ki bu tanıma hac ibadeti uygun düşmektedir. 
Çünkü hac; hem mali yeterliliği hem de beden sağlığını gerektirmektedir. Tarihin her döneminde olduğu gibi çağımızda da sosyal yardımlaşma, eşit ve adil paylaşım önem arz etmektedir. 
Fert ve toplumun bir bütün olarak eğitimi, kültürü, medeniyeti ve kalkınması ancak mali imkânlarla mümkündür. Bu hedefe ulaşmak için çalışmak, kazanmak, azim ve gayret göstermek ortak bir görev ve sorumluluktur. İşte bu görev ve so- 





rumluluk dışımızdaki insanların konumunu da gündemde tutmaktadır. Toplumda fakir, düşkün, dul, yetim, kimsesiz, hasta, yaşlı ve yardıma muhtaç nice insan bulunmaktadır. Bunların sikintılarına yardımcı olmak ve problemlerini çözmek gerekmektedir. Bu cümleden olarak; bir canlıya su vermek, bir öksüzün elinde tutmak, bir öğrencinin eğitimine katkıda bulunmak, bir hastayı tedavi etmek, bir yaşlıya hizmet etmek gibi mali desteğe bağlı iyiliklerle Allah'ın rızasını ve hoşnutluğunu elde etmek kadar yararlı ve sosyal içerikli bir kazanç düşünülemez. İşte bu sınırsız ve karşılıksız yardımlaşmanın kitap ve sünnet literatüründeki adı infaktır. 

İnfak; Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak niyetiyle harcamada bulunmak, para veya malı elden çıkarmak anlamına gelmektedir. Dini ve ahlaki bir terim olarak genellikle, “Allah'ın rızasını elde etmek amacıyla kişinin kendi servetinden harcama yapması, muhtaçlara ayni ve nakdi yardımda bulunması” demektir. Bu durumda infak, farz olan zekâtı, sadakayı ve gönüllü olarak yapılan her türlü bağışı kapsamaktadır. Diğer bir ifade ile; Allah'a itaat ve ibadet niyeti taşıyan, İslâm'a ve Müslümanlara fayda sağlayan her harcama Allah yolunda infak sayılmıştır. Bu yüzden Kur'an da; Allah'a samimiyetle inanan müminlerin özellikleri sayılırken gayba iman ve namazdan hemen sonra infak zikredilmiştir: “Onlar gayba inanırlar, namaz kılarlar, kendilerine verdiğimiz mallardan 


DİN VE SOSYAL HAYAT İN 


Allah yolunda harcarlar.” (Bakara, 2) Şu ayeti kerime de; infak imkânına sahip olanların sevinç, coşku ve bu örnek davranışlarını övmektedir: “Mallarını gece gündüz; gizli ve açık Allah yolunda harcayanlar var ya, onların Rableri katında mükğfatları vardır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir.” (Bakara, 274) Hemen yeri gelmişken sevgili Peygamberimiz (5.a.5.)'in bu ayetin mealini açıklayan şu hadisin anlamını da birlikte okuyalım: “İki kişi gıpta edilmeye şayandır. Birisi Kur'an öğrenmiş olup onunla gece gündüz meşgul olanı ve gereği gibi amel edendir. Diğeri de Allah'ın kendisine mal ihsan ettiği kimsedir ki, gece gündüz o malı Allah 


yoluna sarf eder.” (Müslim, c. 1, hadis no: 266) Bu ayet 


ve hadisin aydınlatıcı müjdesine nail olmak için İslâm medeniyet tarihinde örnek ve kalıcı uygulamalar olmuştur. Bunlar; Allah rızasını elde etme uğruna bugün hâlâ birçoğu ayakta duran çeşmeler, köprüler, yollar, hanlar, hamamlar, medreseler, kütüphaneler, hastaneler, camiler ve bakım evleri gibi gönüllü olarak yapılmış hayır kurumlaridir. Şüphesiz ki bu eserlerin yapımı için gösterilen gayretlerin tamamı, Allah yolunda verilmiş birer infak olarak değerlendirilmelidir. Bu amaçları gerçekleştirmek ve Allah rızasını kazanmak için birçok alanda vakıf ve tüzel kişilikler kurulmuştur. Tarih içinde bu gönüllü kuruluşlarla toplum hayatında önemli boşluklar doldurulmuş, ihtiyaçlar karşılanmış, yaralar sarılmış ve nice gözyaşları dindirilmiştir. Dünyada hiçbir şey kalıcı değildir, düşüncesi etkileyici olmuş ve insani geleceği için önlem almaya sevk etmiştir. Çünkü mal; öldükten sonra sahibinin mülkü olmaktan çıkar. Artık kendisine faydası yoktur. Her şeyini geride bırakıp gitmektedir. Yunus Emre bu hususu bir beytinde şöyle ifade etmiştir: 

“Bir imaret göster bana kim sonu viran olmaya, 


Kazan şol malı kim, senden geri dökülüp geri kalmaya.” 


© halde önemli ve ideal olanı, malın ölümden sonra da sahibine yararlı olmasıdır. Bunu kalıcı hale getirmenin yolu ise; onu hayatta iken Allah yolunda eliyle harcamasıdır. Insanın yaratılışı gereği malını sevmesi doğaldır. Bu sevgi ve duygu insanların yaratılışında vardır. Onun kendisini aşarak sahip olduğu mal ve serveti bağışlaması veya vakfetmesi gıpta edilmeye değer bir olaydır. 
Böylece bir anlamda elinde emanet olarak bulunan mal ve servetin imtihanını başarmış olacaktır. Yüce Allah kimini doğrudan zengin yaratmış veya sonradan verilen nimetlerle başarılı kılmıştır. 
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Kimini de sınırlı ve dar imkânlarla başbaşa birakmıştır. Her ikisi de O'nun lütuf ve ihsanıdır. Ancak bu imkânlar ve nimetler hiç kimsenin elinde kalıcı değildir. Bugün birilerine ait olan mülk yarın bir başkasına intikal edebilir. Böylece sahip olunan mal, servet ve zenginlik gibi nimetlerin birer imtihan olduğu unutulmamalıdır. Asıl önemli olan Allah'ın verdiği bu nimetin, yerine ve usulüne göre harcanıp harcanmadığıdır. 

Bağışlamanın giptaya değer diğer bir yönü de, kendisi ihtiyaç sahibi iken başkasına yardım ederek fedakarlıkta bulunmaktır. Kur'an-ı Kerim bu özelliğe sahip olanları şöyle övmektedir. "Onlar, seve seve yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler. (yedirdikleri kimselere şöyle derler:) Biz size sirf Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve bir teşekkür beklemiyoruz." (Insan, 8-9) Görüldüğü gibi bu tamamen Allah rızası için yapılan bir harcamadır. Hiçbir çıkar beklemeden karşılıksız olarak yapılan yardımlardır. Üstelik kendileri ihtiyaç sahibi iken bu gayreti göstermişlerdir. Haliyle bu duyarlılık içinde olanların muhataplarını incitmeleri düşünülemez. Gerçekten böylesine bir davranış biçimi giptaya şayandır. 
Bu duyarlılığın devamı olarak verilen zekat, sadaka ve diğer bağışlar da usulüne uygun olmalıdır. 
Ehil ve gerçek muhtaçlar aranıp bulunmalıdır. 
Yapılan nakdi veya ayni yardımın kalitesine özen gösterilmelidir. Bu alanda; "sadaka-i cariye" olarak ifade edilen kalıcı ve yararlı eserler bırakılmalıdır. Ancak asıl önemli olanı, insana doğrudan yapılan katkıdır. Bu katkı; gençler için eğitim ve öğrenimlerine destek olmak, burs vermek, iş bulmak ve çalışma imkânı hazırlamak şeklinde düşünülmelidir. Hastalar hemen tedavi edilmelidir. 
Ayrıca toplumun zayıf kesimi olan dul, yetim, kimsesiz, yaşlı ve muhtaç kimseler bakıp gözetilmelidir. Mümkünse çeşitli alanlarda istihdam irmkânı sağlayarak insanların iş sahibi olmalarına imkâr hazırlanmalıdır. Zira bu gayret ve samimiyetle yapılan her iyiliğin karşılığı bire on olarak müjdelenmiştir. Ancak Allah rızası için yapılan irfakın karşılığı ise; yedi yüz kadar bereketlenip artacağı belirtilmiştir: 

“Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi başak bitiren ve her başakta yüz tane bulunan bir tohum gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir." (Bakara, 261) 

"Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının peşinden (bunları) başa kakmayan ve gönül incitmeyenlerin Rab'leri katında 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mükafatları vardır. Onlar için korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de." (Bakara, 262) 

Görüldüğü gibi ilk ayet, Allah yolunda harcanan malın bir iyilik ve ibadet olduğuna işaret etmektedir. Bir çiftçi yere ektiği tohum ve mahsulün karşılığında bire yedi yüz aldığı gibi, mallarını hak yolunda harcayanlar da bunun karşılığında yedi yüz veya daha fazla sevap ve mükafat alacaklardır. Çünkü Allah'ın hazinesi geniş ve boldur. O dilediğine çok daha fazlasını verebilir. 
İkinci ayette ise, yardımların Allah rızası için yapılmasına dikkat çekilmiştir. Özellikle başa kakılmaması ve kimsenin incitilmemesi istenmiştir. Zira yardım yapmaktan dolayı hiç kimse minnet altında bırakılmamalıdır. Söz ve davranışlarla da olsa kimse rahatsız edilmemelidir. Yapıları iyilik Allah rızası için yapılmalıdır. Karşılığı da sadece O'ndan beklenmelidir. 


Milletimizin bu hayır, hasenat ve infak anlayışı batılılar tarafindan da takdir edilmiştir. Önemi ve ilgisi bakımından yazımızı, bir Fransız gezgini olan Du Loirin 1654 yılında Paris'te yayınlanan seyahatnamesindeki şu açıklamasıyla tamamlayalım: "Türkler inançları gereği sadece insanlara değil, hayvanlara da iyilik etmektedirler. Türkiye'de imaret denilen misafirhaneler vardır. Buralarda hangi dinden olursa olsun bütün fakirlere ihtiyaçları kadar yardım yapılır. Onların atları için de ayrı barınaklar vardır. Şehirlerde ve yol boylarında herkese açık kervansaraylar yapılmıştır. Buralarda su ihtiyacını karşılamak üzere çeşmeler ve sebiller hizmete açılmıştır. Hatta isteyenlere su vermek üzere aylıklı memurlar görevlendirilmiştir. Zenginler hapishanelere gidip borç yüzünden hapsedilmiş olanları kurtarmaktadırlar. Türklerin felâketzedelerle ilgilenmeleri sadece teselli sözleriyle sınırlı olmayıp fiili olarak destek vermektedirler, Mukadderata iman ettikleri için vebalılar dahil bütün hastaları büyük bir şefkatle ziyaret edip muhtaç oldukları ilâçları göndermektedirler. 
Zaruretlerini söylemekten utanan fakirlerin ihtiyaçlarını hemen karşılamışlardır. Hasılı Müslümanlar, gök kubbenin altında baki kalanın ancak hoş bir seda olduğunu takdir ederek, hayır kazanmak ümidiyle fert ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamaya ve dertlerini dindirmeye çalışmışlardır. Bu da Türk ahlâkının yüksek vasıflarından biridir. Çünkü dünya ve ahiret mutluğunu kazanmaya yönelik bağış ve infakın temelinde, Allah rizasına ulaşmanın şevk ve heyecanı yatmaktadır." 
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Prof. Dr. Mustafa Kahramanyol Başbakanlık Balkar İşleri Eski Koordinatörü 


İslâm'ın Balkanlar” 
Şereflendirmesi 





Lİ ya slâm'ın Balkanlar'da hangi tarihte görülmeye başladığına dair bilim çevrelerinde olduğu gibi, siyaset çevrelerinde de keskin tartışmalar sürüp gitmektedir. Bu makalede, bilinen ortak kanaatler üzerinde durulacaktır. 


Müslümanlar, en erken olarak M.S. 634 
yılında istanbul'u fethetmeye o çalışmış olduklarına göre, Balkan topluluklarının İslâm ile ilk tanışmaları muhtemelen bu tarihte olmuştur. 
Daha sonra, M.S. /17-718 yıllarında, Mesleme'nin emrindeki bir Müslüman ordusu Istanbul'u kuşatmış, fakat alamamıştır. Ancak, bu sefer sirasında Galata'da ve Selânik'te Müslüman tüccarların kolonileri kurulmuştur. Bu dönemde Galata'da inşa edilmiş bulunan cami, bugün Arap Camisi olarak bilinmektedir. Daha sonra, M.S. 823 yılında Girit, M.S. 827 yılında Sicilya, M.5. 841 yılımda Otranto Müslümanlar tarafından fethedilmiştir. Buralardan kalkan orduların Dubrownik, Budva ve Riyeka bölgelerine akınlar yaptıkları kaydedilmiştir. Bu akınlar sırasında yerli halkın İslâm ile tanışmış olması düşünülebilir, 

İspanya Emevi Halifesi 1. Hakem'in (M.S. 
791-822) saray muhafızları arasında 2000 kişilik bir Hırvat birliğinin bulunuşu, İslâm dünyası ile Balkanlar arasındaki ilişkilerin ne kadar erken başlamış olduğunun çarpıcı bir göstergesidir. 
Siyasi ilişkiler de bundan aşağı kalmamıştır: M.S. 
856 yılında Sırp Kıralı 3. Mihaylo, iman 
konularını tartışmak için Abbasi Halifesi Mutevekkil Bin Raşid'e bir heyet göndermiştir. 
Müslümanlar'ın Balkan toplulukları ile çok erken olarak ilişkide bulunduklarını gösteren deliller arasında, Mostar civarında Potoçi denen yerde bulunmuş olan ve 2. ci Mervan (M.S. 744-750) 


dönemine ait altın sikkeleri sayabiliriz. Öte yandan, El İdris ve İbn Havkali gibi Müslüman gezgin ve tarihçiler de Dubrovnik, Durres, Valona gibi şehirlerdeki siyasi ve beşeri durumları teferruatı ile anlatırken Vardar Nehri boyunca kuzeye doğru çıkan yolu ve çevresini de iyice tarif etmişlerdir. 

Türkler'e gelince, bizim maceramız hem derindir, hem hazindir; Balkanlar'da bir med ve cezir yaşamışızdır hep! Milâdi 1080 yıllarından itibaren, Peçenekler'in ve Kumanlar'ın, Süleyman Şah'ın İzmir Valisi Çaka Bey ile işbirliği yaparak, Bizans ile savaştıkları ve bunların büyük bir kısmının Müslüman olduğu bilinmektedir. O zaman, onuncu ve on birinci milâdi asırlarda Müslüman Türkler'in Balkanlar'a kitle hâlinde kuzeyden gelmiş (olduklarını o rahatlıkla söyleyebiliriz. Milâdi 1091 yılında, Bizans'ın fitnesi sonucunda Kuman atlıları 40.000 Peçenek askerini uykuda basıp doğramıştır. Bunların ailelerinin ve bütün Kuman boyunun, bu feci olaydan sonra Balkanlar'dan dışarıya gitmemiş oldukları tahmin edilmektedir. Bunun yanı sıra, Türk askerlerinin Katalan ordusunda bulunduklarını ve hatta Bizans orduları içinde Turkopol diye adlandırılan birlikler hâlinde hizmet etmiş oldukları bir gerçektir. Bizans'ta Arap askerlerinden oluşmuş birliklerin de bulunduğu bilinmektedir. Müslüman olan bu çok milletli askerlerin Balkanlar'da İslâm bilgisinin oluşmasını temin etmiş olmaları uzak bir ihtimal olmasa gerektir. Anadolu'dan ilk toplu göçün 
1261 yılında, Sarı Saltuk başkanlığında birçok 
Türk ailesinin Balkanlar'a göç etmesi ile meydana gelmiş olduğu yazılmaktadır. Ferdi girişimlere bir örnek olmak üzere, Alağa adlı Halepli bir Müslüman Türk ailenin milâdi 1291 yılında 


DİYANET AYLIK DERGİ EvLŪL 2007 GS 


İİ DİN vE sosyal HAYAT o 


Kosova'nın Milik köyünde yerleşmesini gösterebiliriz. Bunun böyle olduğunu, orada inşa etmiş oldukları bir caminin kitabesinden anlamaktayız. 


Ne yazık ki, Haçlı savaşları ve kilise tarafından zehirlenmiş olan bazı milletlerin vahşi saldırıları sonucunda, Balkanlar'a yerleşmiş bulunan bu erken Müslüman öncülerinin çoğu “temizlenmiştir”. Ancak, İslâm'ı toptan kucaklamış bulunan Pomak, Boşnak ve Arnavut milletlerinin içinde bunların kalıntılarının bulunması çok muhtemeldir. Bu kalıntılar, söz konusu toplu ihtidaya güç vermiş olabilirler. 

Derken, Osmanoğulları'ndan Gazi Süleyman Paşa yönetimindeki Türkler, 1353 yılında Trakya'da bulunan Çimpe Hisarı'nı almakla Balkanlar'ın fethine ve din-i mübini yerleştirmeye başlamış oldular. Bu yol, kendilerine sayısız düşman kazandırmış ve büyük fedakârlıklar gerektirmiştir. Bütün Avrupa, Osmanoğulları'nın yönetimindeki Türkler'i geriye püskürtebilmek için maddi ve manevi her türlü silâhını kuşanarak insanüstü gayretlerle mücadele etmiştir. Hatta, zamanı gelince de Timurlu, Akkoyunlu, Safevi ve Karamanlı hükümetlerle de anlaşarak emeline ulaşmaya çalışmıştır. Bu şer ittifaklarına ve içerideki fitnelere rağmen, Osmanlılar Balkanlar'a hâkim olabilmişler ise, 1331 yılında Plekanon, 
1352 Dimetoka,1364 yılında Sırp Sındığı, 1371 
yılında Çirmen, 1385 yılımda Savra, 1389 yılında Birinci Kosova, 1391 yılında Argeşo, 1395 yılında Rovin, 1396 yılında Niğbolu, 1415 yılında Doboy, 1428 yılında Göğercinlik, 1444 yılında Varna, 1448 yılında İkinci Kosova, 1526 yılında Mohaç gibi askerlik tarihine geçmiş büyük meydan müuharebelerini kazanmak ve Selânik, Üsküp, Sofya, Niş, Tırnova, Yayçe, Belgrad, Semendire ve İstanbul gibi çok önemli ve müstahkem şehirleri fethedecek deha, iman ve çelik iradeye sahip olduklarını tarih önünde ispatlamışlardır. 

Bu yola hayatlarını adamış olan ve hepsi de gazi unvan ve mertebesine ulaşmış olan Kösemihaloğulları, Turhanoğulları, Malkoçoğulları, Çandarlıoğulları gibi meşhur akıncı ailelerini ve Hacı İlbeyi, Lala Şâhin Paşa, Evrenos Bey, İsa Bey, İshak Bey, Paşa Yiğit Bey, Kara ve Sarı Timurtaş Paşalar, Umur Bey, Fazıl Bey, Ece Yâkub, Şihabettin Kula Şâhin Paşa, Sinan Bey, Sarıca Paşa, İnce Balaban Bey, Yahşi Bey, Hamza Bey, Hüsrev Bey, Murat Bey, Tiryaki Hasan Paşa, 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Abdurrahman Paşa gibi efsane kahramanlarını hatırlamak ve ruhlarının önünde huşü içinde eğilmek kendini bilenlerin borcudur. Bunların hepsi, bahadırlık, irade, dirayet, rahmet, tedbir, gayret gibi faziletleri nefislerinde toplamış insanlar idi; beslendikleri ana kaynak ise İslâm ruhu ve öğretisi idi. Hepsini üstünde ve hepsine ışık vermiş olanlar ise Osmanoğulları sülâlesinin müstesna fertleridir. Bunların meziyetleri kadar, İslâm'a hizmetteki azim ve sebatları daima çok üstün bir seviyede temayüz etmiştir. Bunlar, aynı zamanda devlet adamı, asker, edip, şair, 


musikişinas, sanatçı, dilci veya filozof da olagelmişlerdir. O zamanların Avrupa'sının devlet adamlarının ve askerlerinin bu seviyenin yakınlarına bile gelmiş olmaları söz konusu olamamıştır. 





Hristiyan o dünyası, (o İslâm'ın Osmanlı Türkleri'nin ellerindeki kılıcın zoruyla yayılmış olduğunu söyleyip durmaktadır. Ancak, Halil İnalcık ve S$.Fraşeri gibi yazarlar, Anadolu'dan Balkanlar'a olan göçlerin ve bunlarla ilişkili olarak Balkanlar'a gelen dervişlerin gönül kazanma çalışmalarının daha önemli bir yer tutmuş olduğunu ileri sürmektedirler. İslâm'a uygun olan da budur. İslâm öğretisinin ilkeleri, cazibesi ve ikna gücü bu gayretin temel malzemesini teşkil etmiş olmasi pek tabiidir. Çünkü, Yüce Allah, Kur'an yolu ile dinde zorlamanın olmadığını açıkça bildirmektedir. Bu konuda, özellikle Reisül Ulema Zembilli Ali Efendi'nin fetvaları büyük bir örnek teşkil eder. Hâl böyle iken, öğretmenin ve gönül kazanmanın yerine kılıcın kullanılmış olduğunu iddia etmek, ancak safsata olabilir. Osmanlı, devlet adamı ve asker 


olarak iktidarın ve disiplinin tecezzi kabül etmeyeceğini sarih olarak biliyor ve bu yoldan asla tâviz vermiyordu. Ancak, iş kişilerin özel hayatına ve inanca gelince, Osmanlı, dünyaya örnek olacak bir tutum ve yönetim tarzı sergilemiştir. Gerek Osmanoğulları, gerekse Osmanlı uleması, herhangi bir saikle Balkan ahalisinin Müslüman edilmesini istemiş olsa idi, Dünya yüzünde buna mani olabilecek bir güç yok idi. Bu takdirde de bugün Balkanlar'da Hristiyanlık'tan eser kalmamış olurdu. 


Osmanlı, fethettiği yeri sömürge olarak görmemiş, yeni bir yurt olarak saymıştır. Bu yüzden de o toprakları köprüler, hanlar, hamamlar, hastaneler, bezistanlar, medreseler, camiler, tekkeler, su yolları, sarnıçlar, değirmenler ve saraylar ile donatmış, çok sayıda şehri yeni olarak kurmuştur. Rahmetli Ekrem Hakkı Ayverdi'nin tespitlerine göre, Türkler Balkanlar'da 15787 kayda değer mimari eser inşa etmişlerdir. Öte yandan, Balkanlar'daki Hristiyan ve Yahudi tapınaklarının büyük bir kısmı da Osmanlı döneminde inşa edilmiştir. Hatta, bunlardan bâzılarının Müslüman devlet adamlarının veya padişahların parası ile yapılmış olduğu bilinen bir hakikattir. Denilebilir ki, Balkanlar'a medeniyeti Osmanlı getirmiştir. Osmanlının adaleti ve idare becerisi Hristiyan reayayi büyülerken, Bizans, Bulgar, Sırp ve Macar kiliselerinin etkisi ile işlenen zulümler Osmanlı'ya olan yakınlığı kat, kat arttırmıştır. 
Birer örnek olarak, Engizisyon mahkemelerini, Sırp Kıralı Duşan'ın ve Eflak Presi Kazıklı Voyvoda'nın işkence ile adam öldürmelerini, 
1345 yılında Bizans'ın Edirne'de işlemiş 
olduğu katliamı, 1370 yılında Kıral Layoş'un 


Vidin'de 200.000 Ortodoks Bulgar’ katletmesini zikretmek mümkündür. O dönemde, sadece halk değil, bölgelerin 


seçkinleri de Osmanlı'dan medet umar hâle gelmişlerdi. 1416 yılında, Çelebi Mehmet'in huzuruna çıkan Boşnak Beyleri ülkelerinde adaletin ve huzurun tesisini kendisinden dilemişlerdir. Fâtih Sultan Mehmed'in Istanbul'un fethi sırasında halka, yöneticilere ve papazlara göstermiş olduğu âlicenaplık bizzat Rum tarihçiler tarafından teslim edilmiştir. Fâtih, son hucüma geçmeden evvel de İmparator'a bir heyet göndererek vire ile teslim teklifinde bulunmuştur. Hâlbuki, fetih 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kaçınılmaz gözükmektedir. Büyük Hakan, bu gönül ve ruh zenginliğini elbette ki İslâm'dan ve Türk ananesinden alıyordu. 

Osmanlı'nın idare tarzı kişinin özel hayatına ve imanına karışmazken, her yerde ve her zaman İslâm'ı öne çıkarmış ve hayatı İslâm'a hizmet üzerine kurmuştur. Bu maksatla da eğitime büyük önem verilmiş ve güçlü bir mektepler ve medreseler ağı geliştirilmiştir. Gerek padişahlar, gerekse akıncı beyleri bu hususta yarışmışlardır. 
Üsküp'te İsa Bey, Saraybosna'da Hüsrev Bey medreseleri bunun en güzel örneklerindendir. 
Osmanlı devletinin esas yöneticileri olan ulema (kadılar ve müftüler) buralardan yetişerek Istanbul medreselerine  erişirlerdi. oFâtih'in istanbul'u alışını müteakip ilk işinin medreseler açmak olmuş olduğunu çok iyi bilmekteyiz. 
Devşirmeler ve saraylılar için Enderün denen özel bir eğitim kurumu bulunuyordu. Bu okullardaki eğitimin temel taşı İslâm akidesinin olduğu malümdur. 

Eğitime verilen önem o kadar büyüktür ki, Türkistan'dan Istanbul'a gelirken, Ali Kuşçu'nun her adımına bir altın sayılmıştır. Bu ruh sayesindedir ki, meselâ, fethinin üstünden yüz yıl geçmeden, Bosna'da Gülistan şarihi Sudi Bosnevi gibi kimseler yetişebilmiştir. 

Osmanlı, bir taraftan eğitime ve gönül kazanmaya önem verirken, özellikle Karaman, Germiyan ve Hamid illerinden büyük kitleler hâlinde Türk göçmenlerini Balkanlar'a getirip yerleştirmiştir. Diğer illerden de mecburi göç yaptırılmış ise de, bunun yoğunluğu çok olmasa gerektir. Buna örnek olarak Prizren'deki Maraş Mahallesi gösterilebilir. Kendi başına gelenlere ise devlet desteği sağlanmıştır. Öyle olmuştur ki, on dokuzuncu asrın başlarında, Balkarılar'ın bir çok yerinde nüfus çoğunluğu Müslümanların elinde olmuştur. Ne var ki, Avrupa'nın acımasız siyaseti yüzünden Balkan Müslümanları büyük katliamlara ve göçlere katlanmak mecburiyetinde (kalmışlardır. 1993 yılında işlenen Sırebrenisa katliamı bunun dehşet verici bir örneğini teşkil eder. Öte yandan, Balkanlar'a yerleşmiş bulunan Türkler'den yerli ahali ile kaynaşıp kimlik değiştirenler de vardır. Bâzı Boşnak, Pomak ve Arnavut ileri gelen ailelerinin kökeninin Türk olduğu sabittir. Belki de bu husus, Balkanlar'daki kardeşlerimizle ne kadar yakın olduğumuzun bir delili olarak sayılabilir. 
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Won VE SOSYAL HAYAT E 


Zeynep Kayhan 


Duayı Terk Ettirme! 
Yüreklerimize, Ellerimize, Ozlerimize... 


bitmez 

i bereketiyle yapılan 

ftarlardan biri daha; 

o otuz, hatta bazen 

otuzdan bir eksik o sayılı gürlerden, akşamlardan, iftarlar- 

dan, en tatlı sofralardan biri 

daha... şimdi iftar zamanı. 

Ama, ondan önce dua zamanl... 


Seherlerde edilen sahurların, yılın on bir ayı tadı damaklardan silinmeyen sahurların sonrasında, bu özel vakitlerin tam da bitttiği, biteceği yerde, semaya çevrilen eller, avuçlar, kalpler, sineler... boynunu büküp, kıbleye dönen bedenler, ayaklar, kollar... Şimdi dua zamani... 

İftarda, sahurda, seherde; 
bir kandil gecesinde, bir cuma gününde; ezan ile kamet arasında, her farz namazın arkasında... üç aylarda, bayramlar- da, seneyi, ayları, haftayı, günleri kullarına teveccühü, bitmez ihsan ve ikramlarıyla genişleten Allah... bire on değil, yüz değil, bin veren, binler veren, rahmetini, affını, gufranını, gınasını arşından yeryüzüne sağanak sağanak indiren Allah... 


damazanın 
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Bizler üç ayların, en kutlu zamanların, sabah ve akşamların gidişi, avuçlarımızdan uçup, bizden ayrılışlarıyla buruk da olsak, hüzünlenmiş ise de dünya üzerinde atan bütün mümin kalpler... 

simdi dua zamanı... 


Ravza-i Mutahhara'nın bahçesinde, Kâbe-i Muazzama'nın karşısında, Arafat Dağı'nda, Tur- i Sina'da veya Mescid-i Aksa'da, kendisine yönelen gönülleri boş çevirmeyen, kapısını çalanları geri göndermeyen Allah... Oralarda iseniz, buralarda iseniz; 
her nerede iseniz, kim iseniz, kiminle iseniz, ne yapıyor İseniz, Allah'a kul olduğunuzu biliyorsunuz, duyuyorsunuz, hatırınıza getiriyorsunuz ya... 

Şimdi dua zamanı... 

Allah o Teğlâ'nin rahmeti sonsuzdur, lütfu geniştir; O dilediğine, dilediğini, dilediği kadar veriri, ancak dilemesiyle verir. Ö neyi murad etmişse, olmuş ve olacak da odur, gerçek ve tek Malik, Hakim, Varis, Kadir ancak ve ancak O sahib-i kainattır. 

Kullarına çokça merhametiyle zaman ve mekânları, gün 


ve saatlerle vakitleri, kullarının mağfiretine, selâmetine, ebedi saadetlerine vesile kılan Allah... 
Vadini yerine getirecek, burada verdiği gibi imanın nuru, gönül huzuru, kalp süruru ile kullarını ağırlayacak, cennet sofralarında daimi doyuracak Allah... 


Bütün peygamberleri ve hususiyle de, son peygamberi ve son kitabı ile emir ve yasağını açıkça bildiren, kullarını ibadet ve taate, ihlâsa, tövbe ve duaya davet eden, teşvik eden, çağıran Allah... 

“Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin! $üphesiz 
O, haddi aşanları sevmez.” 
(A'raf, 55) 

“(Ya Muhammed!) Kullarım sana benden sorarsa, şüphe yok ki ben (onlara) pek yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm; öyle ise onlar da benim için (davetime) icabet etsinler; 
ta ki hak yolu bulsunlar.” (Bakara, 186) 

“Rabbiniz buyurdu ki: “Bana dua edin, size icabet edeyim (duaniza cevap vereyim)! 
Şüphesiz benim ibadetimden 
(yüz çevirip) kibirlenenler, ya- 


kında zelil olan kimseler olarak cehenneme gireceklerdir!” giimiri, 60) 


“Allah, arzı size kalınacak bir yer, göğü ise (üstünüze) bir bina (tavan) kılandır. Hem sizi şekillendirdi de suretleriniz güzel yaptı ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı. İşte Rabbiniz olan 
Allah (nimetleri veren)dir. (Ve) 
işte âlemlerin Rabbi olan Allah, ne yücedir!” (Mümin, 64) 

Haydi duaya, şimdi dua zamanı... 

Elçilerini de, zamanı da, bizi de, yoktan var edip hadsiz merhametiyle kuşatan, Zatının kutsiyetiyle, zamanları, mekânları bereketlendirdiği gibi amellerimizi, örmürlerimizi, nefeslerimizi bereketlendiren, kalpleri- 





mizle ruhlarımızı kandil kandil aydınlatan; bizleri seven, koruyanı, yücelten, devamla ve fazlasıyla nimetlendiren, duayla ellerimizden tutan Allah... 


Hakikatte, her yerde ve her bir anda, sesimizi işiten, bizden, yapıp ettiklerimizden, tutup işlediklerimizden haberdar, günde defalarca kalplerimize nazar edip, kalplerimizi evirip çeviren Allah, kendisine bağlılığımız, sadakatimiz ve samimiyetimiz, niyetimiz nispetinde, amellerimize bire bin, bire binler vereceğini, dualarimıza icabet edeceğini Mukaddes Kitabı ile söylemekte, vicdanlarımız ile kendi kendimize bildirmektedir. 

“(Ey Resulüm!) De ki: “Eğer duanız olmasa, Rabbim size ne 


DİN VE SOSYAL HAYAT Pa 


Ramazanın bitmez bereketiyle yapilan iftarlar- dan biri daha; o otuz, hatta bazen otuzdan bir eksik o sayılı günler- den, akşamlardan, iftarlardan, en tatlı sofralardan biri daha... şimdi iftar zamanı. Ama, ondan önce dua zamanı... 


diye ehemmiyet versin?...” (Furkarı, 77) 

“De ki: İster Allah diye dua ` edin, ister Rahman diye dua edin! Hangisiyle dua etseniz, işte en güzel isimler O'nundur...” 

“We de ki: “Hamd O Allah'a mahsustur ki, çocuk edinmemiştir; hem mülkte kendisine hiçbir ortak olmamıştır; acizlikten (münezzeh olduğundan) 
dolayı O'nun için hiçbir yardime da olmamıştır. Artık 
O'nu tekbir getirerek yücelt!” 
(sra, 110-111) 

Haydi duaya, şimdi dua zamani... 

Her zaman, dua zamanı, her “an”, “dua anı" 

Rabbim, bırakma bizi, bizi perişan etme, bizlere merhametinle muamele et; güzel 
Rabbim, büyük Rabbim, yücelerden yüce Rabbim... duayı unutturma akıllarımıza, duayı bıraktırma dillerimize, duayı terk ettirme yüreklerimize, ellerimize, özlerimize.... 

Tut ellerimizden... büyüklüğünle, hayrınla, adınla, yadınla... 

O Zata sonsuz hamd ÙÜ senalar olsun... 

Ki, O'nun Zatı bütün kusur ve noksan sıfatlardan müberradır... 
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AİLE 


Rahime Beder Şen 
Aile ve Sosyal Araştırma Uzmanı 


Aile Yoksulluğunun 


Çocuklar Üzerindeki 


Etkileri 


oksulluk insanlık tarihi ile birlikte ortaya 

çıkan bir olgudur. İnsanlık tarihi kadar 

eski bir fenomen oları yoksulluk, son 

yıllarda ekonomik boyutlarının yanı stra sosyal ve kültürel boyutları ile de tartışılmaktadir. Kapsamı ve içeriği değişmekle beraber yoksulluk günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ortak sorunudur. 

20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren yoksulluk olgusu küreselleşmenin bir uzantısı olarak karşılaştırmalı çalışmalarla kapsamlı olarak tartışılmaya başlanmıştır. Yoksulluk bir dünya sorunu olarak kabul edilmiş; gelişimi ve sonuçları itibariyle sadece ekonomi disiplinine değil, disiplinler arası çalışmalara da konu olmuştur. 

Yoksulluk, “bireylerin ve ailelerin gelirlerinin temel ve diğer ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalması" şeklinde tanımlanabilir. Yoksulluk, sadece ekonomik anlamı olan bir terim değildir. Fakat günlük literatürde yoksulluk ölçütü olarak kişi başına günlük gelir miktarı kullanılmaktadır. Dünya Bankası, kişi başına günlük 1 dolar kazancı “uluslar arası yoksulluk sınırı” olarak kabul etmektedir. 
Bu sınıra göre belirlenen yoksulluğa “gelir yoksulluğu” denilmekte, beslenme için gerekli en az kalori, su gereksinimi ve çocuklarin okula başlayamaması gibi temel ihtiyaçların karşılanamaması “temel gereksinim yoksulluğu”, bütün gelirin ancak besin için harcandığı ve buna karşın yeterli besin sağlanamadığı durum ise “ağır yoksulluk” olarak tanımlanmaktadır. (UNİCEF, 2000) Bu rapora göre dünya nüfusunun beşte biri günde kişi başına 1 dolardan daha az, 2.5-3 milyarı ise günde 2 dolardan daha az gelire sahiptir. Buradan çıkarılacak sonuç ise dünya nüfusunun beşte birinin uluslar arası yoksulluk sınırının altında yaşamakta olduğudur. Yine Dünya Sağlık Örgütü'nün 2002 Yılı Sağlık Raporu'na göre en büyük hastalık yükü yoksul ülkelerden veya ülkelerin yoksul kesimlerinden kaynaklı olarak belirtilmiştir. 

Bir toplumda yoksulluktan en çok etkilenen ve bu konuda en duyarlı olan grup çocuklardır. 
Çocuklarını herhangi bir geliri olmadığı halde çocuk yoksulluğu günümüzün en önemli sorunlarından biridir. Çocuk yoksulluğu, ailenin yoksulluğuna ve özellikle de ailenin işsizliğine bağlı olarak yaşanan bir olgudur. Ailenin işsizliği sonucunda ortaya çıkan aile yoksulluğundan da yine en çok etkilenen ve en çok zarar görenler ailenin en küçük üyeleri olan çocuklardır. Çünkü yoksulluk sayesinde çocukların yaşama, büyüme ve gelişme hakları riske atılmaktadır. Günümüzde gelişmekte olan ülkelerde doğan çocukların yüzde 40'ı aşırı yoksulluk içindeki bir ailede dünyaya gelmektedir. 

Bu çalışmada aile yoksulluğunun çocuklar üzerindeki etkileri tartışılarak; ailelerin yoksulluğa karşı güçlendirilmesine ilişkin bazı çözüm önerileri geliştirilecektir. 

Yoksulluğun çocuklar üzerine etkileri 

Yoksulluğun aileyi en yoğun şekilde etkilediği yoksullukla ilgili bütün teorilerde ortak hareket noktasıdır. Ülkemizde aile odaklı programların sembolik düzeyde olması nedeniyle, ailenin yaşadığı ekonomik krizler karşısında mutlak ve göreli aile yoksulluğu da yaşanmaya başlanmıştır. Ülkemiz nüfusunun yaklaşık yüzde 15'inin açlık sınırının altında yaşadığı gerçeği gözönüne alınırsa, aileyi temel alan ekonomik ve sosyal politikaların ivedilikle uygulanması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

Aile kurumu sosyal hayat için temel olan ve birey ile toplum arasında bağ kuran bir kurum- 


dur. Modern dünyada aile, insanı ilişkilerinin biçimini belirlemede en eski ve en etkili kurumdur. 
Üyelerinin iyi yetişmesi için doğal bir çevre olan aile kurumu, dünyada ve ülkemizde geçirdiği tüm değişmelere karşın hem bireyler hem de toplumlar için önemini korumaya devam etmektedir. Son yıllarda ciddi ekonomik krizler yaşayan ülkemizde ise aile kurumu bireyler için daha da anlam kazanmıştır. Çünkü ülkenin ve bireylerin içinde bulunduğu ekonomik sorunlar, toplumsal yapımızda varolan aile içi yardımlaşma ve dayanişmayı artırmıştır. Fakat yoksulluğun aile kurumu üzerindeki yansımaları çok boyutlu olabilmektedir. Yoksulluk, âile bireylerinde sağlık sorunlarının ortaya çıkması, kadının ve özellikle de çocukların uygun olmayan ortamlarda çalışması, çocukların eğitimden uzaklaşması, ailenin kötü ortamlarda yaşaması, eşler arasındaki ilişkilerin bozulması, aile içi şiddet, suça eğilim, ailenin parçalanması, toplumsal çevre ile ilişkilerin bozulması, hatta kimi zaman ruh sağlığının bozulması gibi pek çok soruna neden olabilmektedir. 
Bu sorunlarını her biri çocukları derinden etkilemekte ve çocukların bireysel ve toplumsal gelişimini tamamlayamamalarına neden olmaktadır. 


Bir toplumda yoksulluktan en çok etkilenen ve bu konuda eri duyarlı grubun çocuklar olduğu bilinmektedir. Çocukların herhangi bir geliri olmadığı halde günümüzün en önemli sorunlarından biri olan çocuk yoksulluğu, ailenin yoksulluğuna ve özellikle de ailenin işsizliğine bağlı olarak yaşanan bir olgudur. Ailenin işsizliği sonucunda ortaya çıkan aile yoksulluğundan da yine en çok etkilenen ve en çok zarar görenler ailenin en küçük üyeleri olan çocuklardır. Çünkü yoksulluk sayesinde çocukların yaşama, büyüme ve gelişme hakları riske atılmaktadır. Günümüzde gelişmekte olan ülkelerde doğan çocukların yüzde 40'i aşırı yoksulluk içindeki bir ailede dünyaya gelmektedir. 

Çocuk haklarının ihlâli, genellikle yoksulluktarı kaynaklanmaktadır. Yoksulluk arttıkça evde paylaşılan besin miktarı ve diğer bütün kaynaklar azalmakta ve çocuklar için yoksul olmayan akranlarına göre birçok konuda yoksunluklar söz konusu olmaktadır. UNİCEF'in tespitlerine göre yoksulluk çocukların hem bedenlerini hem de zihinlerini tahrip etmektedir. Bu durum daha sonraki kuşaklarda da etkisini göstermektedir. 

Sosyoekonomik yetersizliklerden kaynaklanan beslenme düzeyinin düşüklüğü, enfeksiyon hastalıklarının sıklığı, çevre kirliliği gibi faktörlerin 


Ale İğ 


bebek ve çocuklarda büyüme geriliğine, hastalık ve ölümlere yol açtığı bilinmektedir. Çocuklar anne karnındaki yaşantılarından itibaren sürekli büyür ve gelişirler, ama daha da önemlisi yaşamlarının çok uzun bir dönemi boyunca başkalarına bağımlıdırlar. Bununla birlikte bebeklerin doğuş- tan getirdiği biyolojik imkanların, serpildiği ve çevreyle etkileşime açık olduğu kritik dönemler vardır. Bu dönemlerde olan gelişmelerin veya duraksamaların izleri yaşam boyu sürmektedir. 
Beyin gelişim sürecinin büyük ölçüde tamamlandığı ilk üç yaş bu kritik dönemlerden birisidir. 
Bekleneceği gibi ülkemizde de çocuk yoksulluğunun doğrudan sonucu beslenme yetersizliğidir. 
Yine Birleşmiş Milletler Gelişim Programı 2002 





raporuna göre ülkemizde 5 yaş altındaki çocukların yüzde 8'inin ağırlığı yaşına göre düşüktür. Bir başka deyişle beslenme yetersizliği göstermektedir. Devlet Plânlama Teşkilâtı verilerine göre ise yoksullukla doğru orantılı olarak Doğu Anadolu bölgesinde 5 yaş altı beslenme yetersizliği oranları yüzde 25'e kadar çıkabilmektedir. (Hatun, 
2003) 

Çocuklar doğdukları andan itibaren yaşadıkları dünya hakkında bilgi edinmek için duyuları yoluyla çevresini araştırmaktadır. Bebekler büyüdükçe, dünya ile ilgili deneyimleri arttıkça çevreyi fark etmekte ve olayları, sebep sonuç ilişkilerini algılamaya başlamaktadır. Çocuklar gelişen algılama gücü ve deneyimleri sayesinde çevresin- den edindiği bilgiler sonucunda çevresi hakkında fiziksel ve sosyal bir görüş oluşturmaktadır. Aile, ev ortamı, sosyal sınıf, etnik alt gruplar, okullar, 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kurumlar, akran grupları ve içinde bulunulan toplum çocuğun gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Yoksul bir ailenin yaşadığı çevrenin ve oturduğu evin sağlıksız koşulları o ortamda yaşayan aile bireylerinin tümünün sağlığını ve yaşamını olumsuz yönde etkilemektedir. Yaşanılan ortamın fiziksel şartlarından özellikle günün büyük bir kısmını evde geçiren kadınlar ve çocuklar olumsuz yönde etkilenmektedir. Çocuklar etkileşimde bulundukları fiziksel ve sosyal çevreleri sayesinde duygusal ve bilişsel açıdan gelişmektedirler. Özellikle alt sosyoekonomik düzeydeki ailelerde çocuğa ev içinde gelişim özelliklerine gö- 





re bir mekan sağlanamamaktadır. Aynı şekilde sosyoekonomik düzeyi düşük ve yoksul ailelerin yaşadıkları semtlerde de çocukların fiziksel, s05- yal ve bilişsel olarak gelişmelerine imkân verecek ölçüde uygun parklar, oyun alanları, hayvanat bahçeleri gibi mekânlar bulunmamaktadır. Yapılan araştırmalarda çocukların yaşadıkları çevrenin önemi üzerinde durulmuş ve bakımlı, geniş alanli ve oyun alanları olan çevrelerde yaşayan çöcuklarda davranış problemlerinin daha az görüldüğü tespit edilmiştir. 

Yoksulluğun çocuklar üzerindeki etkilerinden birisi de zihinsel gelişimi olumsuz yönde etkilemesidir. Bu durumun biyolojik ve ev ortamına ilişkin nedenlerinden bahsetmek mümkündür. 
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Bazı araştırmacılar, çocukluk döneminde gelişmeye devam eden beynin yoksullukla birlikte gelen kronik açlık, demir eksikliği, stres, sigara tüketimi, olumsuz çevre koşulları gibi faktörlerden olumsuz yönde etkilenebileceğini savunmaktadırlar. Uzun süreli demir eksikliğinin zihinsel gelişimi olumsuz etkilediği ve ağır demir eksikliğinin hafif derecede zihinsel geriliğe neden olduğu bilinmektedir. (Aral, 2004) 

Yoksul çocukların algılama fonksiyonlarında ve öğrenme kapasitelerinde de azalma olduğu, bu çocukların testlerden düşük puan aldıkları ve okul başarılarının da düşük olduğu gözlenmektedir. Ayrıca dil gelişimi açısından da yoksul çocukların risk altında oldukları saptanmıştır. Araştırmalara göre zihinsel gelişim ve dil gelişimi için çocuğun fiziksel sağlığı yanında yaşanıları fiziksel ortamın, annenin çocukla ilişkisinin, çevresel uyaranların ve erken çocukluk dönemindeki bakımın etkili olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle yoksul ailelerin çocuklarının diğer ailelerin çocuklarına göre zihinsel gelişim ve dil gelişimi açısından dezavantajlı oldukları söylenebilir. 

Yoksulluk ve dolayısıyla yeterli beslenememe- nin davranışlara yansıyan boyutları da önemlidir. 
Araştırma sonuçları yoksul ailelerin çocuklarında ölke, huzursuzluk, saldırganlık, dikkat eksikliği, hiperaktivite gibi davranış bozukluklarına daha sık rastlandığını göstermektedir. Yoksul çocuklar arasında depresyon ve intihar girişiminin de daha fazla olduğu tespit edilmiştir. 


Yoksulluğun doğrudan sonucu olan açlık ve beslenme yetersizliğinin organizma için gerçek bir şiddet olmasının nedeni, açlık sırasında harekete geçen yıkıcı hormonlardır. Şiddetin en önemli özelliği yıkıcılık olduğuna göre, açlığı biyolojik ya da hormonal bir şiddet olarak tanımlamak mümkündür. Açlık veya yetersiz beslenme sonucunda biyolojik bir depresyon yaşanmaktadır. Eğer bu açlık çocukluk döneminde yaşarımışsa ayarını yitirmiş bir metabolizma, iyi gelişmemiş bir sinir sistemi, zatürreden kansere kadar varolan hastalıklar zinciri, kısa boy, zekâ gelişiminde yaşanan problemler ile daha sonraki dönemde besine ulaşma ile oluşan şişmanlık ve şeker hastalığından da bahsetmek mümkündür. 


Yoksul ailelerin çocuklarının, yoksulluğun getirdiği sıkıntılar nedeniyle öz güven gelişimlerinin eksik olduğu ve bu çocukların ilişki içinde bulundukları arkadaşları ile aralarında ekonomik açıdan farklılıklarını olması nedeniyle aşağılık duygusu geliştirebildikleri de gözlenmektedir. Yine yok- 


sul ailelerin çocuklarının, farklı sosyoekonomik statüdeki akran gruplarına özenme ve daha üst sosyoekonomik sınıfa yükselme çabaları da suça yönelme eğilimlerini artırmaktadır. Yapılan araştırmalar, yoksulluk ve yoksulluğun getirdiği yaşam düzeyi ile çocuk suçluluğu arasında bir ilişki bulunduğunu göstermektedir. Ekonomik güçlüklerin dolaylı veya doğrudan suça teşvik konusunda etkili olabildiği savunulmaktadır. Ailenin yoksulluğu, çocuğu suça yönelten tek neden olmasa da suça ortam hazırlayabilmektedir. 

Ailenin yoksulluğu, ebeveynin çocuklarının eğitimi ile ilgili tutumlarında da etkili olabilmektedir. Sosyoekonomik düzeyi iyi aileler eğitimi ve okulu sosyal ve psikolojik açıdan yaşama hazırlayıcı bir kurum olarak görmekte iken yoksul aileler bu kurumu kendilerine uzak ve yabancı olarak algılamaktadırlar, Yine sosyoekonomik imkânları iyi aileler çocuklarının eğitim faaliyetleri ile ilgilenmekte ve akademik başarıyı ödüllendirmekte iken diğer aileler çocuklarının okul başarısıyla fazla ilgilenmemektedirler. Bu durum da çocuğun okula ilgisi ve okul başarısında da etkili olmaktadır. Yoksul ailelerin çocuklarının genellikle eğitim imkânlarından yeterince yararlanamadıkları ve aileleri tarafından desteklenmedikleri için okul başarıları- nin düşük olduğu ve dolayısıyla bu çocukların gelecekte de iyi bir mesleğe sahip olma ihtimalleri- nin zayıf olduğu belirtilmektedir. (Aral, 2004) 


Çocuk istismarı ve ihmalini de yoksullukla ilişkilendirmek mümkündür. Yapılan araştırmalar sonucunda yoksul ailelerde ebeveynlerin sosyoekonomik düzeyi yüksek ailelerdeki ebeveynlere göre daha otoriter oldukları, eşitliği, bağımsızlığı, yaratıcılığı, başarıyı ve sorun çözücü olmayı fazla önemsemedikleri, çocuk haklarını sınırlandırdıkları ve fiziksel cezalara yöneldikleri ortaya konmuştur. Ailenin yoksullukla mücadele ettiği bir ortamda çocuklara karşı dayak ve şiddet uygulamaları ebeveynler tarafından doğal karşılanmakta, çocukların ihmali ve istismarı ile karşılaşılmaktadır. Yoksulluğun getirdiği stres nedeniyle aile içinde çocuk istismarı ve ihmali yaşanmaktadır. 


Yoksulluk, çocukları ailelerine ekonomik katkıda bulunabilmek ve içinde bulundukları şartları biraz olsun iyileştirebilmek için erken yaşta çalışmaya da yönlendirmektedir. Ülkemizde kırdan kente göç eden aileler -ki nedeni çoğu kez ekonomiktir, işsizliktir- kentlerde karşı karşıya kaldıklari ekonomik güçlükler nedeni ile çocuklarını gelir getirici bir faktör olarak görmektedir. Ailelerin karşılaştıkları ekonomik güçlükleri aşmak için 


AİLE 


Yoksulluk insanlık tarihi ile birlikte ortaya çıkan bir olgudur. İnsanlık tarihi kadar eski bir fenomen olan yoksulluk, son yık larda ekonomik boyutlarının yanı Sıra sosyal ve kültürel boyutları ile de tartışılmaktadır. Kapsamı ve içeriği değişmekle beraber yoksulluk günümüzde gelişmiş ve gelişmekte oları ülkelerin ortak sorunudur. 





başvurdukları ilk yol ne yazık ki çocuklarına hane- ye gelir getirici bir fonksiyon yüklemeleridir. Gerek kirdan kente göçler nedeniyle gerekse ekonomik krizler nedeniyle ülkemizde yaşanan yoksulluk olgusu beraberinde önemli bir toplumsal s0- run olarak dikkati çeken çocuk işçiliği olgusunu getirmektedir. Çocukların erken yaşlarda çalışma hayatında yer almaları, gitgide daha fazla çocuğun çeşitli alan ve işkollarında çalışmaları önemli bir toplumsal sorun haline gelmiştir. Nedenleri ne olursa olsun, çocuklarını çalışmaları çocukluklarını yaşayamamalarına, eğitimden uzaklaşmalarına, fiziksel ve ruhsal gelişimlerinin olumsuz etkilenmesine ve çeşitli istismarlara uğramalarına neden olmaktadır. (Karabulut, 1999) 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Tebliğinde Var Olan İki İbadet: 


Yüce Allah, ilk insan Âdem'den itibaren her topluma bir peygamber göndermiş 


| (Nahl, 36; Fâtır, 24) ve onlara vahiy yolu ile 


mesajlarını iletmiştir. Peygamberler, Allah'tan aldıkları emir ile toplumlarına önderlik ve örneklik etmişler, onlara bir tek Allah'a ibadet etmelerini, Allah'a karşı gelmekten sakınmalarını ve kendilerine itaat etmelerini emretmişlerdir. (bk. Nahl, 36; Şuara, 110, 126, 131, 144, 150, 163, 179; Nuh, 3) Peygamberler kendilerine verilen görevi hakkıyla yerine getirmişler, ilâhi mesaja bizzat kendileri uymuşlar ve toplumlarına doğru yolu göstermişlerdir. Bu husus Kur'an'da pek çok ayette dile getirilmiştir. Bu ayetler- den biri şudur: “Onları, emrimizle doğru yolu gösteren, önderler yaptık ve kendilerine hayırlı işler işlemeyi, namaz kılmayı ve zekât vermeyi vahyettik, Onların hepsi sadece bize kulluk ettiler.” (Enbiya, 73) 


Ayette “onlar” zamiri ile işaret edilen 


peygamberler; İbrahim (a.s), oğlu Ishak 


(a.5.), torunu Yakup (a.s) ve kardeşinin oğlu Lüt (a.5.)'dur. 

Ayette peygamberlerin dört özelliği bildirilmektedir: 

a) Peygamberler önder insanlardır: Bu husus ayette “eimme” kelimesi ile ifade edilmiştir. “Eimme”, “imam” kelimesinin 





Namaz ve Zekât 


çoğulu olup önder olanlar, iman, ibadet, iyi işler, hayırlı ve salih ameller konusunda kendilerine uyulan kimseler demektir. 

b) Peygamberler yol gösterici insanlardir: Peygamberler, Allah'ın emri ile insanlan doğru yola iletirler. Ayette peygamberlerin doğru yola iletmesi “hidayet” kelimesi ile ifade edilmiştir. Gerçekte hidayet eden Allah'tır, ancak Allah'ın emri ve izni ile peygamberler de hidayet ederler. “Emrimizle hidayet ederler” cümlesi, peygamberlerin kendi bilgileri, deneyim, zekâ ve yetenekleriyle değil, Allah'tan aldıkları vahiy ile hidayet önderliği yaptıklarını ifade eder. 

c) Peygamberler vahiy alan insanlardır; Sözlükte gizli konuşmak, emretmek, ilham etmek, ima ve işaret etmek, seslenmek, fisıldamak, mektup yazmak ve göndermek anlamlarına gelen vahiy, ıstılahta, Allah'ın peygamberlerine iletmek istediği mesajlarını, doğrudan doğruya veya Cibril vasıtasıyla bildirmesine denir. Her peygamber Allah'ın mesajlarını vahiy yolu ile almıştır. 
Bu konuda Kur'an'da pek çok ayet vardır. 
şu ayet bu gerçeğin açık delilidir: “Biz Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi, (ey Muhammedi) sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, ls- hak'a, Yakup'a, torunlarına, İsa'ya, Ey- 




















































































yüb'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyetmiştik).” (Misa, 163) 

d) Peygamberler sadece Allah'a kulluk eden insanlardır: Bu husus ayette; “Onların hepsi sadece bize kulluk ettiler” cümlesi ile ifade edilmektedir. “İbadet”, Allah'ın emir ve yasaklarına boyun eğmek ve O'na itaat etmektir. Her peygamber, sadece Allah'a ibadet etmiş, Allah'ın her emir ve yasağına uymuş, örnek ve önder olmuştur. Toplumun önünde olanların da böyle olması, söylediklerine ve kurallara önce kendilerinin uyması gerekir. Bu, ilahi bir prensiptir. 

Ayette peygamberlere emredilenlerden üç şey bildirilmektedir: 

1. Hayırlı işler yapmak 

Ayette geçen “hayrat” kelimesi, “hayrah” kelimesinin çoğulu olup iyi ve hayırlı işler, faydalı ve salih ameller dernektir. “fi'khayrâti” (hayırlı işler yapmak) tabiri, genel bir ifade olup eğitim, öğretim, üretim, ziraat, sanayi, teknoloji ve benzeri fert ve toplumun yararına olan her türlü iş, görev ve faaliyeti kapsar. Kur'an'da pek çok ayette hayır işlenmesi emredilmektedir. Şu örnekleri zikredebiliriz: “Hayır işleyin” (Hac, 77), “Hayırlı işlere koşun, yarışın” (Bakara, 148, Mâide, 48), “ (Salih insanlar) hayırlı işlerde birbirleriyle yarışırlar.” (Al-i Imran, 
114) Müslüman topulumun huzur ve refahı için hayırlı ve yararlı işler yapmak her Müslümanın görevidir. 

2. Namaz kılmak 

Tahlil ettiğimiz ayette İbrahim, Lüt, ls- hak ve Yakup peygambere namaz kılmanın emredildiği bildirilmektir. Sadece bu peygamberlere değil bütün peygamberlere namaz emredilmiştir. Şu örnekleri verebiliriz: “(Lokman) Yavrum! Namazı dosdoğru kıl (diye öğüt verdi).” (Lokman, 17) İsmail (a.5.), “Ailesine namaz ve zekâtı emrederdi.” (Meryem, 55) Hz. İsa (a.5.), “Rabbim bana yaşadığım sürece namazı ve zekâtı emretti.” (Meryem, 31) 

Kur'arı'da, ısrarla namaz kılınması emredilmekte (mesela bk. Bakara, 43, 238) ve namazın vakitli olarak farz kılındığı bildirilmektedir. (Misa, 103) Namazlarını kılanlar övülmekle (Bakara, 3-5; Müminün, 1-8), kilmayanlar ise verilmektedir. (Meryem, 59) Bulüğ çağından itibaren kadın ve erkek her Müslümanın günde beş vakit namaz kılması farzdır. Namaz kılmayanlar Allah'a isyan etmiş ve büyük günah işlemiş olurlar. (bk. 
Meryem, 59) Namaz, kişinin iyi insan iyi Müslüman olmasını sağlar, çünkü namaz, sahibini her türlü kötülük ve haramlardan alikoyar. (bk. Ankebüt, 45) 

3. Zekât vermek 

Sözlükte artma, çoğalma, temizlik, bereket, iyi hâl ve övgü gibi anlamlara gelen zekât, dini bir terim olarak, belirli bir malın bir kısmının Allah rızası için muayyer kişilere verilmesi demektir. Zekât da namaz gibi bütün peygamberlerin tebliğinde var olan bir ibadettir. Hz. Muhammed'in peygamber gönderilmesinden sonra Müslümanlara hicretin ikinci yılında Medine'de farz kılirmıştır. 

Zekât, ayet ve hadislerde namazla birlikte zikredilir. Bu, zekâtın dinimizdeki yerini ve namaz ile zekât arasındaki kuvvetli bağı ifade eder. 

Zekât vermek, namaz ile birlikte kendilerine cennet vaat edilen muttaki ve muhsin müminlerin en önde gelen niteliğidir. 
(Mâide, 55; Müminün, 1-8) 

Zekât, cimrilik ve bencillik gibi kişiyi kötü huylardan korur, mali temizler. Zekât, toplumda yardımlaşma ve dayanışma duygularını artırır, sosyal patlamayı önler. Zekât, zengin ile fakiri birbirine yaklaştırır, 

















servetin zenginlerin ellerinde bir güç olmasını, (bk. Haşr, 7) fakir ve muhtaçların sermaye düşmanlığını önler. Zekât, zengin ile fakir arasında bir köprü kurar, sevgi ve kardeşliği pekiştirir. Diğer taraftan zekât, servetin atıl bekletilmesini önler ve iktisadi hayata katılmasını sağlar. 

Zekat, fakirin hakkıdır. (bk. Zâriyât, 19) Zekâtını vermeyenler fakirin hakkını haksız yere yemiş ve büyük günah işlemiş olurlar, Zekâtın verilmemesi, mali manen kirlettiği gibi Allah'ın gazabına da sebep olur. (bk. 
Tevbe, 75-77) Zekâtı verilmeyen malın bereketi olmaz. Zekâtı verilmeyen mal, ahirette kişinin aleyhine olur. Şu ayet ve hadisler 


zekât vermemenin vebalinin ne kadar bü- 


yük olduğunu ifade etmektedir: 

“(Ey Peygamberim!) Altın ve gümüşü biriktirip gizleyerek onları Allah yolunda harcamayanları elem dolu bir azapla müjdele, O gün, biriktirdikleri cehennem ateşinde kızdırılacak, alınları, böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanacak, "İşte bu, kendiniz için biriktirip sakladığınız şeylerdir. Haydi, tadın bakalım biriktirip sakladıklarınızı! “denilecektir.” (Tevbe, 34—35) 


“Allah'ın kendilerine lütfundan verdiği nimetlerde cimrilik edenler, bunun kendi- 


, leri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Ha- 


yir! O kendileri için bir şerdir. Cimrilik ettikleri şey de kiyamet gününde boyunlarına dolanacaktır. “(Ali İmrân, 180) 

“Allah, bir kimseye bir mal verir de bu kişi zekâtını vermezse, kıyamet gününde o mal onun önüne, gözlerinin üstü noktalı, zehirin fazla oluşundan dolayı tüysüz, son derece korkunç, yaşlı bir erkek yıları olarak çıkarılır. Bu yılan o kimsenin boynuna dolanır, avurtlarındanı yakalar, sonra adama 'ben senin malınım, ben senin hazinenim!' 
der.” (Buhâri, Zekât, 3,1), 111) 


“Altını, gümüşü olup da fakirin hakkını vermeyen kişinin bu biriktirdiği mal, kıyamet günü cehennemde toplanır ve kızdırılarak, yanı, alnı ve sırtı dağlanır. Soğudukça tekrar kızdırılır. Bu, elli bin yıl sürecek kiyamet gününde bütün insanların hesabı görülüp, gideceği yer belli oluncaya kadar devam eder.” (Müslim, Zekât, 24, 1, 680) 

“Sığırı, davarı olup da fakirin hakkını vermeyen kişi, kiyamet gününde, geniş ve düz bir alana konulur, zekâtını vermediği hayvanlar boynuzlarında bir kıvrıklık ve kırıklık olmaksızın her şeyi tam olarak gelir ve sahiplerini boynuzlarıyla süser, tırnaklarıyla çiğner. Biri geçtiğinde diğeri gelir. Bu, elli bin yıl sürecek kıyamet gününde bütün insanların hesabi görülüp, cennete mi cehenneme mi gideceği belli oluncaya kadar devam eder,” (Müslim, Zekât, 6, 24, 1, 681) 


Akıllı, ergenlik çağına ulaşmış, temel ihtiyaçları ve borçlarının dışında nisap miktan artma özelliği taşıyan mala sahip olan Müslüman, bu malın üzerinden bir yıl geçince, zekât vermekle mükellef olur. 


Altın ve gümüş (Tevbe, 34), toprak mahsulleri (näm, 141), elde edilen kazançlar, madenler, yeraltı servetleri (Bakara, 267) ve diğer mallar (Tevbe, 103; Zâriyât, 19) Kur'an'da zikredilen zekâta tabi mallardır. 


Zekâttan muaf tutulan temel ihtiyaçlar; insanın kendisinin ve bakmakla yükümlü bulunduğu kişilerin hayatını sağlıklı ve güvenli bir şekilde devam ettirebilmesi için vazgeçilmez olan şeylerdir. Genel olarak, barınma, ulaşım, ev eşyası, gıda, giysi, sanat ve mesleğe ait alet ve makineler, ilim için edinilen kitaplar, eğitim-öğretim ve sağlık giderleri, elektrik, su, telefon gibi cari harcamalar ve benzeri şeyler, temel ihtiyaçlardır. Asli ihtiyaçlar, zamanla değişebileceği gibi çevre ve 


























toplumlara göre de değişebilir, Bu ihtiyaçları karşılamak için ayrılan para ve mallar zekâta tabi değildir. 

Nisap, asgari zenginlik ölçüsüdür. Hz. 
Peygamber tarafından gümüş için 561,2 gram (200 dirhemi), altın için 80,18 gram 
(20 miskal), koyun ve keçi içim 40, sığır için, 30, deve için 5; toprak ürünleri için 
650 kilogram (5 vesk) nisap ölçüsü olarak 
belirlenmiştir. Peygamberimizin zamanında “itibari değere sahip para" bulunmadıği için bir ölçü belirlenmemiştir. Bu itibarla İslâm âlimlerinin büyük çoğunluğu altın nisabını para için de nisap olarak kabul etmişlerdir. Dolayısıyla borç ve asli ihtiyaçlarının dışında 80,18 gram altın değerinde parası veya ticari malı olan Müslüman dinen zengin sayılır. Geri alınması mümkün olan alacaklar da kişinin mal varlığına dahildir. 

Altın, gümüş, para ve ticaret mallarının, koyun ve keçinin kırkta biri zekât olarak verilir. Sayı kırkı geçen koyun ve keçi ile diğer hayvanlarda ne miktar zekât verileceği hadislerde ve fıkıh kitaplarında detaylı olarak beyanı edilmiştir. Toprak mahsullerinin zekâtının hesaplamasında, elde edilen hâsılattan, sulama dışındaki ilâç, gübre, mazot gibi ürün için yapılan günümüz tarım şartlarının getirmiş olduğu ekstra masraflar çıkarılır. Geriye kalan ürün 650 kilo gramdan fazla ise, tabii yollarla sulanan araziden elde edilen ürünlerde 1/10; kova, tulumba, su motoru vb. usullerle masraf veya emekle sulanan araziden elde edilen ürünlerde ise 1/20 oranında zekât verilir. 


Zekâta tabi mallarda yıl içindeki artma ve azalmaya itibar edilmez. Nisaba ulaşan mal üzerinden bir yıl geçince yine nisap miktarı veya daha fazla malı veya parası varsa bunun zekâtı verilir. 


Zekâtın kimlere verileceği şu ayette belirtilmiştir. “Sadakalar (zekâtlar), Allah'tan bir farz olarak ancak fakirler, düşkünler, ze- 


kåt toplayan memurlar, kalpleri İslâm'a | 


ısındırılacak olanlarla (özgürlüğe kavuşturulacak) köleler, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmış yolcular içindir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Tevbe, 60) 

Zekâtın, bu ayette sayılanlar dışında kalan kişi ve kuruluşlara verilmesi caiz değildir. Ancak aldıkları zekâtı ayette belirtilen yerlere sarf ettikleri bilinen dernek, vakıf, kurum ve yardımlaşma fonlarına verilebilir. 
Ayrıca şu kimselere de zekât verilmez: a) Anne, baba, büyük anne ve büyük babalara, b) Oğul, kız ve torunlara, c) Zengin Müslümanlara ve Müslüman olmayanlara; d) Eşler birbirlerine. 

Sonuç olarak; tahlil etmeye çalıştığımız ayette yüce Allah'ın peygamberlere vahyettiği, onlara hayırlı ve salih ameller işlemeyi, namaz kılmayı ve zekât vermeyi emrettiği, peygamberlerin kendilerine vahyedilen buyruklara uyduğu, toplumlarına örneklik ve önderlik ettiği ve insanları doğru yola ilettiği bildirilmektedir. 

Ayette din, birey ve toplumsal ilkelere özlü olarak işaret edilmektedir. Din fıtri bir olgudur. Dinden müstağni hiçbir insan yoktur. Dini insanlara tebliğ eden peygamberlerdir. Her topluma peygamber gönderilmiştir. Peygamberler kendi bilgi ve deneyimlerine göre değil vahiy ile hareket etmişlerdir. Ayette peygamberlere emredilen üç görev bildirilmektedir. Hayırlı işler, namaz ve zekât, fert ve toplumun huzuru için gerekli bütün görevleri ifade eder. Namaz ve zekât bireysel ve toplumsal arınma, kaynaşama ve dayanışmayı sağlar. İslâm'ın beş temel esasından ikisi olan namaz ve zekât âdeta ayrılmaz ikili olmuş ve Kur'an'da çoğunlukla birlikte zikredilmiştir. 
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bu Hureyre (r.a.)'den nakledilen bir hadis-i şerifte sevgili Peygamberimiz (s.a.5.) şöyle buyurdular: “Allah sizin suretlerinize (görünüşünüze) ve mallarınıza bakmaz, ancak kalplerinize ve amellerinize bakar.” (Müslim, Bir, hadis no: 34) 

İmaj ve görüntünün en belirleyici etkenlerden biri olduğu ve bunun için büyük harcamaların yapıldığı günümüzde, , Allah Rasulü'nün bize hatırlattığı bu ölçüyü tekrar nakşetmeliyiz. Görüldüğü üzere Yüce Allah bu ölçüyle, niceliği değil niteliği, kabuğu değil özü, maddeyi değil manayı, şekle indirgenmiş ameli değil samimi niyeti öncelemekte ve bunu önemsemektedir. 


tekrar okuyup (O hafızamıza 


“Gizli ve aşikâr her şeyi bilen” (Nah, 19), “kalplerin gizlediklerine vakıf olan” (Gifir, 19) Cenabı Hak katında kalıcı olan, niyetlerimiz ve amellerimizdir. Ceza veya ödüle değer bulunacaklar da bunlardır. Ne izafi ve itibari olan diş güzelliğimiz, ne elimizde emanet olan mal ve servetimiz, ne de 
| ancak faniler için bir değeri olan makam ve 
mevkimiz ilâhi adalet terazisinde yer alacaktır, Orada tartıya girecek şey, Allah'ın bize lutfettiği bu nimetleri olumlu ya da olumsuz yönde kullanmamız, başka bir 


ifadeyle bunları değerlendirirken, 


BİR HADİS BİR YORUM 


Prof. Dr. İ. Hakkı Ünal 
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi 


Allah'ın Ölçüsü 


göstereceğimiz niyet, tutum ve 


davranışlarımızdır. Onun için Cenabı Hak, 






“mal ve çocukların fayda vermeyeceği 






hesap gününde ancak selim bir kalbin işe 






yarayacağını” (Şuarâ, 89) bildirmiş, Allah 






Rasulü de “yapılan işlerin ancak niyetlere 






göre değer kazanacağını” (Buhari, İman, 41) 






ifade etmiştir. Onun için insanlar sadece ettik” 
kurtulamayacaklardır. (Ankebut, 2) Hatta namaz kıldık, oruç tuttuk, defalarca hac ve 






“iman demekle 







umre yaptık demek de yeterli olmayacaktır. | 






Acaba bu ibadetlerle ulaşmamız arzu edilen ahlâki niteliklere sahip olabildik mi? Halkın ve Hakk'ın lehimize şahitlik yapabilecekleri Mahşer gününde, başta ailemiz olmak üzere 








bir düzeye ulaşabildik mi? 







kimsenin yakamıza yapışmayacağı bir hayat Arkamızda kalanlara, hiç tükenmeyen, harcandıkça çoğalan bir ahlâk ve fazilet bırakabildik mi? İşte bu vereceğimiz cevaplar Müslümanlığımızın kalitesini de belirlemiş olacaktır. 

Gönül rahatlığı içinde kapılarını Allah'a açabileceğimiz bir kalp ve O'nun huzuruna sunabileceğimiz ameller için çaba göstermek zorundayız. Maddi refahımız ve 






yaşayabildik mi? 







mirası 






sorulara 










bedeni zevklerimiz için gösterdiğimiz 
























gayretin küçük bir kısmını bu alana taşımamız bile, yüzümüzün ak 


hesap gününde 


olmasına yeterli olabilecektir. Başta kendimiz olmak üzere, yakın ve çevremiz yapacağımız bir gözlem, bütün insanların sanki tek bir amaç için çalıştıkları izlenimini doğurmaktadır. 
sorusunun karşılığı genellikle “ekmek parası için” veya (“çoluk-çocuğun kazanmak için"dir. Aslında birçokları için o ekmek parası çoktan kazanılmış, çolukçocuğun rızkı fazlasıyla elde edilmiştir. 


uzak üzerinde 


“Niçin çalışıyorsunuz?” 


rizkini 


Ama, torunlarının, gelecek nesillerinin rızkı da sanki onlar üzerine yükümlüdür. 
Kazanacak, sürekli kazanacak, maddi refahın ve bedeni zevklerin zirvesine ulaşacak, biriktirdikleriyle de kendinden sonrakilere rahat bir hayat yaşatacaktır. 
Acaba insan olarak hayatımızın yegane gayesi bu mudur? Helâl yoldan kazanmak, meşru şekilde sari etmek, tabiatıyla dinimizin de tasvip ve teşvik ettiği ettiği bir şeydir ama tek şey değildir. Esasen bu, dünyada insanca (oyaşayabileceğimiz zeminin oluşmasına yardımcı olan asgari şarttır. Dikkat edilirse, bu asgari şartta diğer canlılarla aynı düzlemdeyiz. Onlar da yavrularını büyütmekte bizden daha az gayretli değillerdir. © halde, Allah ve Rasulünün arzu ettiği insanlık ideali, helâl yoldan rızkını temin eden insanın ilâve çabalarıyla hayat bulacaktır. Bu aşamada insanı yücelten maddi kazanımlar değil, manevi etkenlerdir. Bu etkenlerin vücut verdiği iyi niyet ve ahlâki erdemler kişinin bedenine de, mal ve servetine de yön vereceği için 


karınlarını doyurmak ve 





onu, sadece yaşamak ve üremek için 





karnını doyuran diğer canlılardan ayıracak, içmesini ve diğer beşeri ihtiyaçlarını karşılamasını da ibadet haline 





yemesini 






dönüştürecektir. İşte insanı hayvandan | 





farklı ve üstün kılan çaba budur. Bu farklılık, onun akıl nimetine sahip olmasının doğal sonucudur. Ancak, bu nimeti Yaratıcının istediği yönde kullanma göstermeyen insan sadece farklı olmakla kalır, Hatta aklının yardımıyla düşeceği kötülük gayyasında hayvandan da aşağı bir mertebeye inebilir. 







çabasını 






üstün olamaz. 







(A'râf, 179) 





Burada yorumlamaya çalıştığımız hadis yukarıda (o söylediklerimizin ifadesidir. Cenabı Hakk'ın neye değer 





veciz bir 






verdiğinin ve hesap gününde neyi ölçü alacağının açık beyanıdır. 
itibar bakımına azami 





Üç günlük 





dünyada vesilesi olduğu için 





gayret gösterdiğimiz bedeni varlığımızın, üzerine titrediğimiz servetimizin, ebedi vermek zorunda kalacağımız bir yük haline dönüşmesi işten bile değildir. Bu dünyadan 






alemde, hesabini 







göçerken sırtımızda yük taşımamak için, 





Cenabı Hakk'ın emaneti ve aynı zamanda 





imtihan vesilesi olan can ve malımızı, Onun rızasına uygun niyet ve amellerle bizi cennete ulaştıracak bir binite dönüştürelim ve bu konuda ümmetini uyaran sevgili peygamberimizin şu sözüne kulak verelim: "Kıyamet gününde bir kul şu sorulara muhatap olmadıkça yerinden ayrılamaz: Ömrünü nerede ve nasıl geçirdi? Öğrendiği bilgiyle ne yaptı? Malını nereden kazandı 












ve nereye harcadı? Vücudunu nerede | 


yıprattı?” (Tirmizi, Sıfatu'-Kıyâme, 1) 


a À 


TAHET AYLIK DERİ 





Mehmet Erdoğan 


Tarih İstikbaldir 


arih, bir milletin hem ilmihâli hem de istikbalidir. Ana karakteri süreklilik ve değişim olan böyle bir olgu için herhangi bir başlangıçtan veya kesintiden söz edilemez; çünkü o, bir bütünler manzumesidir. 

Tarihe sadece değişim cephesinden bakarsak yabancılaşma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış oluruz. Aynı şekilde süreklilik cephesini öne çıkarırsak yenilenme ve gelişmenin önünü tıkamış oluruz, Bu sebeple tarihi, her iki cepheden birlikte okumak gerekir. Böyle bir okuma, bize hayata dair değer yargıları kazandırır. Bununla yaşadığımız zamanı anlamaya ve hayatımızı şekillendirmeye çalışırız. Böylece yeni bir değişimin ve sürekliliğin zeminini hazırlar, istikbale açılma imkâni buluruz. 

Tarih ilmiyle iştigal edenler, yaptıkları işin kuram ve yöntemini bugünün bakış açısıyla şekillendirir, Onlar, istikbal için kendilerinin ve yaptıkları işin tarihi bir malzeme olacağının şuurundadır. Tarihe ideolojik perspektiften bakanlar onu bütünüyle kavrayamaz. Çünkü tarih, hayat gibi canlı ve karmaşık bir olgudur. Duygular, düşünceler, arzular, ihtiyaçlar hep iç içe ve birbirine bağlıdır. Yine tarihe dinlerin terminolojisiyle yaklaşanlar da bu karmaşıklığı yeterince kavrayamaz, Çünkü inanç kriterleri kabul ve ret üzerine kuruludur. Oysa tarih, kabul ve ret yaklaşımıyla anlaşılamaz. Onun bütünlüğünü parçaladığınız zaman, elinizdeki parçalar değerini büyük ölçüde kaybeder. 

Tarih için doğrular ve yanlışlar yoktur. Sebepler, olaylar ve sonuçlar vardır. Bunlar, öncesiyle ve sonrasıyla hep birbirine bağlıdır. İçlerinden birini çekerek gerçeği göremezsiniz. Sebepleri anlamaya, olayları bilmeye ve sonuçları değerlendirmeye mecbursunuz. Bütün bunları bir tek yöntemle başarmak da mümkün değildir. Anlamak, bilmek ve değerlendirmek için ayrı ayrı, ama birbiriyle bağlantılı yöntemler kullanmak durumundasınız. Tarih, millet şuurunun hayat bulduğu en sahih alandır. Millet olma şuuru ise dil şuuruyla ortaya çıkar. Ait olduğu bütün içinde 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kendini anlama ve ifade etme, sonra da istikbale açılma gayreti, tarihin bize sağladığı bir imkândır. 

Tarih, sosyal bilimlerin bir kolu olduğu ve yazana/ okuyana göre farklı algılandığı için gerçeklik tarafı tartışmalı kabul edilir. Çünkü tarihin sunduğu bilgi, tecrübeye dayalı öznel bir bilgidir. Diğer taraftan o, yaşanmış bir gerçektir. O hâlde tarihin gerçekliği nesnel ve pozitif değerlerle sınırlandırılabilecek türden bir olay değildir. Onun gerçekliği, değişkenlik ve süreklilik karakterinde aranmalıdır. Esasında yaşanmış bir hayatı sonradan okumaya/arlamaya çalışmak da yeni bir hayat kurma girişiminden başka bir şey değildir. İş- 





te tarihi birikimleri değerlendirmenin önemi burada ortaya çıkmaktadır. 


LİLİ 


Osmanlı Devleti, Tanzimat döneminde içinde bulunmuş olduğu askeri, ekonomik ve siyasi şartlar sebebiyle batıyla, batının dünya görüşüyle ve değerler sistemiyle ciddi bir şekilde yüzleşir; böylece batıyı yeniden tanıma ve kendi durumunu anlama sürecine girer. 


Bu dönemde Osmanlıdan batıya, batıdan İslâm'a medeniyetler çatışması ekseninde geliştirilen eleştiriler ve yorumlar, ilmi ve fikri birçok eserin ortaya çıkmasını sağlar. Bugünden bakıldığın- da, o dönemde kaleme alınan eserlerin üslüp ve muhteva açısından belli bir seviyeyi temsil ettikleri ve hâlâ kıymetini korudukları görülecektir. 
Taraflarca hemen her konu ele alınmış, birbirini etkileyen ve birbirinin ufkunu açan çalışmalar ortaya konulmuştur. Aynı şekilde Cumhuriyetin ilk çeyrek yüzyılında yeni bir dünya görüşünün tesi- 





TARİH 


si amacıyla Türk dili, tarihi ve kültürünün özgünlüğü, yeni kurumlar, kalkınma düşüncesi, çağdaşlaşma gibi alanlarda ilmin ve fikrin ürünü birçok çalışmanın yapıldığı bilinmektedir. Türk ilim, düşünce ve irfan hayatının vazgeçilmez temel taşlarından olan bu verimlerin günümüze aktarılması, değerlendirilmesi ve üzerinde tartışılması, mürelliflerinin genç nesillere tanıtılması ülkemizin geleceği açısından stratejik bir önem taşımaktadır. 


Türkiye, İslâm dünyasında batıyla doğrudan yüzleşebilecek donanıma sahip tek ülkedir. İslâm dünyası siyasal, ekonomik ve kültürel birçok sebeple XIX. yüzyılın ikinci yarısıyla XX. yüzyılın ilk yarısında batıyla bir şekilde karşı karşıya geldi. 
Batı, bu dünyaya vadettiklerinin karşılığında onların özgürlüklerine ipotek koydu. Bu durum Müslüman toplumların ciddi tepkilerine yol açtı. 
Dini hareketler kendilerine böyle bir zeminden çıkış yolu aradılar, Mısır, Cezayir, Suriye, Irak, İran, Pakistan, Afganistan, Hindistan gibi ülkelerde batıya karşı duyulan tepki, kısa zamanda dini ihya ve direniş hareketine dönüştü. 


İkinci Dünya Savaşından sonra İslâm ülkeleri- nin büyük bir çoğunluğu siyasal bağımsızlıklarına kavuştu. Ancak bu defa soğuk savaş dönemi başladı ve siyasal bağımsızlığına kavuşan her İslâm ülkesi, ekonomik yönden batının sömürgesi hâli- ne geldi. Bu sebeple İslâm ülkelerinde yönetici kesimle halk arasında gitgide büyüyen bir uçurum oluştu. Yönetici kadrolar, kitleleri elde tutabilmek için baskılarını yoğunlaştırırken halk da direniş gücünü artırdı. Bu bağlamda Türkiye, hiçbir zaman batının bir sömürgesi olmadı. İstiklâl savaşını kendi imkânlarıyla ve batıya rağmen kazanıp demokrasiye geçti. Ekonomik alanda büyük sorunları olsa da yine kendi ayakları üzerinde durmasını bildi. Bir taraftan tarihi sürekliliğe sahip bir misyonu ve devlet anlayışını, diğer taraftarı da çağa uygun bir değişimi ve bunun gereklerini yerine getirmeyi başardı. 

İslâm dünyası hiçbir zaman Türkiye'nin yaşadığını yaşamadı, belki başka şeyler yaşadı. Onlar, tarihi süreklilik açısından ciddi bir devlet tecrübesine sahip olmadıklarından hızlı bir şekilde sömürgeleştirildi. Batıyla doğrudan yüzleşemedikleri için de değişim olgusunu zamanında göremedi ve çağdaş dünyanın gerisinde kaldılar. Durum bu olunca kitleler, ister istemez tepki ideolojileri üretmeye başladı. İşte dini ihya ve direniş hareketleri böyle bir sürecin eseri olarak ortaya çıktı. 
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TARİH 


Türkiye 1960'lı yıllardan sonra İslâm ülkeleriyle ilişkilerini yeniden geliştirme dönemine girdi. Devletler arası ilişkiler, toplumların kültürel olarak birbirlerini etkilemelerini sağladı. Meselâ bu yıllarda, İslâm ülkelerindeki dini ihya hareketlerinin temel eserleri hızlı bir şekilde Türkçeye tercüme edildi. Bir taraftan batıdan, diğer taraftan İslâm ülkelerinden yapılan tercümeler, yeni nesil Türk okuyucusuna Türkiye'nin farklılığını ve birikimlerini unutturdu. Batı, tarihi sürekliliğimizi tehdit eden bir değişim öneriyordu. İslâm ülkeleri ise çağdaş dünyaya karşı geleneksel bir direniş ve tepki içindeydi. Bu iki telkin arasında kalmış Türkiye'ye nasıl bir rol biçilmeliydi? 

Türkiye bugün, hâla bu konuda bir ikilem içindedir. Bir taraftan tarihi süreklilik anlayışını, diğer taraftan değişim arzusunu sağlam bir zemine oturtmuş sayılmaz. Toplumların doğru tecrübelerden mahrum kalması onları, yanlış tecrübelerin kucağına iter, Çünkü toplumsal hayat, herhangi bir kesinti veya boşluk kabul etmez bir süreçtir. Yıllardır Avrupa Birliğine girme çabası içinde olan Türkiye'nin beklentileri bir gün gerçekleşirse acaba dini, tarihi ve kültürel alanlarda ne gibi sorunlar yaşayacağı ve bunlara karşi hangi önlemlerin alınması gerektiği üzerinde yeterince kafa yorulmuş mudur? Ne yazık ki Türkiye, batıdaki oluşumlara teklif sunan değil, 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batıdan gelen tekliflere tepki veren bir konumda olmayı sürdürmektedir. Oysa Türkiye'nin tarihi ve coğrafi konumu, dünyanın gidişini etkileyebilecek bir güce sahiptir. Ne var ki o, her alanda olduğu gibi bu alanda da herhangi bir hazırlık içinde değildir ve gününü kurtarmakla meşguldür. 

Meselâ Türkiye, komşusu olduğu ülkelerin dillerine ve kültürlerine karşı bilgisizliğini ve kayıtsızlığını devam ettirmektedir. Aynı şekilde batı ilâhiyatı, modern çağlar boyunca İslâm hakkında belli bir yetkinliğe ulaşırken İslâm dünyasını etkileyip yönlendirmişti. Ancak Türkiye, batıdaki bu çalışmaların bütününe sadece misyonerlik faaliyetleri çerçevesinden bakmayı tercih etmiş ve bir öz eleştiri yapma ihtiyacı duymamıştı. 

Direniş ve tepki ideolojilerinin tasallutundan kurtulmak ve çağdaş dünyada kendimize ait özgün bir yer edinmek istiyorsak ülkemizin tarihi birikimlerini, özellikle Tanzimattan Cumhuriyete arayışlar devri birikimlerini doğru okumak ve iyi değerlendirmek zorundayız. 

Evet, tarih bir milletin hem ilmihâli hem de istikbalidir. İstikbali yakalamak için bu ilmihâli değişim ve süreklilik karakteriyle doğru okumak her aydının asli görevi olmalıdır. 





Mermer ve 


KÜLTÜR. SANAN i] 


Ferhat Erdoğan 


Mermer Yontucu 


zurlu bir süküta davet eden mimarimizin gölgesinde bu günün zamanla yarışan insanına göz kırpan nice detaylar saklıdır. O detaylar, mekânlardan içeri adım attığınızda sizi başka âlemlere götürür. 

Sanat ve mimarlık tarihi bakımından önemi olan mermerler kültür tarihi açısından da önem arz eder. Her şeyin seri üretimle standartlaştığı şu günümüz dünyasında bu sabır isteyen el emeği, göz nuru eserler hayranlık uyandırmaya devam ediyor. 

Mermer yapısı ve dayanıklılığı itibariyle sanatsal alanlarda kullanıma en uygun malzemedir. 
Turistik tesislerde çevre tanzimi, şehirlerde peyzaj mimari, anıt ve süslemecilikte kullanımıyla varlığa estetik kazandırmaktadır. Yer altında mütevazi bir şekilde yatan, yer yüzüne çıkarıldığında elmas gibi sabırla işendikten sonra insanları adeta büyüleyen mermerler bazen bizim için bir şadırvan, bir minber, bir kürsü, bir sütun direk, bir hediyelik eşya oluyor. Bazen de evimizde, iş yerlerimizde kullandığımız bir duvar saati, su fıskiyesi, 


> 
> 


amilerde, evimizde, işyerlerinde, okul-P, larda ve daha nice yerlerde insanı hu- 













çiçek vazosu gibi küçük eşyalar olabiliyor. Mermerlerden daha başka; lavabo, mutfak tezgâhı, masa, süs ve büro malzemesi, avize, vazo, şekerlik, fincan, kurnalar ve daha çok çeşitli eşyalar, üstün kabiliyetli ustalar eliyle şaheserler yapılmaktadır. 





Mermer, tarihin ilk çağlarından itibaren Afyonkarahisar için önemli bir ekonomik madde olmuştur. Özellikle İscehisar ilçesindeki mermer fabrikaları, yurt içi ve yurt dışı mermer ticaretiyle ilimiz ve ülkemiz için önemli bir konumdadır. İscehisar ilçesi ve köyleri de dahil olmak üzere halkin bir bölümü tarım ve hayvancılıkla uğraşmakla birlikte halkın büyük bir bölümü mermer ocaklarında, mermer fabrikalarında ve mermer atölyelerinde çalışmaktadır. Tabiri caizse İscehisar halkı ekmeğini taştan çıkartıyor diyebiliriz. Afyon mermerlerinin tane çapları, damarları ve görünüşleri de yer yer değişiktir. Bu farklara göre taşlara, pamuk beyaz, gri, menekşe, kaplan postu, güvercingöğsü ve gök mermer gibi adlar verilmiştir. Bunlar arasında en çok işlenen cinsler Afyon kremi, Afyon sarısı, Afyon sumakisi, Afyon duman kiri, Afyon bulgurlusu ve kapları postu çeşitleridir. Bacasız sanayi olarak adlandırılan mermer işlemeciliği her geçen gün gelişmekte, mermer sanayii dallarına bilinçli bir şekilde yatırım yapılmakta ve artık beyaz altının değeri daha iyi anlaşılmaktadır. 

Mermerin öyküsünü bir de Salih Kılınçarsalan'dan dinleyelim: Mermer ilk önce ocaklardan kaya parçası şeklinde büyük vinç makineleriyle çıkartılır, buradan kamyonlara yüklenerek fabrikaya getirilir, makinelerle bunlar kesilir, genellikle inşaatlarda kullanılacak olan mermerler fabrikalarda işlenir bunlar yer karo taşları, plakalar şekline getirilir, lavabo, mutfak tezgâhı, süs eşyaları, heykel vs. gibi el işçiliği isteyen eşyalar tornalarda, atölyelerde usta ellerde sabırla işlenir güzel bir eser meydana gelir. 

İnsanın nzki dağın altında da olsa Allah insana orizki buldurtuyor. Biz de o yerin altındaki kaya parçalarını gün ışığına çıkartıyoruz. 

Eskiden mutfak tezgâhları daha çok Afyon, Muğla mermerlerinden yapılıyordu şimdi ithal edilen granitlerden yapılmaya başlandığındarı beri mermerin ihracat sıkıntısı var ama bej ve traverten ürünlerin ihracatı iyi durumda. Bizlerde bu mermer sanayisini daha iyi tanıtabilmek için yurt içinde ve yurt dışında mermer fuarlarına katulıyoruz. Bu fuarlarda çeşitli mermer ürünleri ve makinalar tanıtılıyor. 

Mermere şekil vermek bambaşka bir duygu diyor Salih bey. Ekmeğini mermerden çıkarmak da öyledir elbette. 

Küçük bir hikâyesi var mermerin ve mermer ustasının. Hikâye buya; bir zamanlar dağda, kızgın güneşin altında, mermer taşlarını yontmaktan bezmiş bir mermer yontucusu varmış. “Biktim artık mermer yontmaktan, üstelik başımın üstünde yakıcı bir güneş! Ah! Onun yerinde olmayı ne kadar çok isterdim, orada yükseklerde her şeye hâkim olur, ışınlarımla etrafı aydınlatırdım” diye söylenir dururmuş mermer yontucu. 

Ve dileği kabul olmuş ve yontucu o an güneş oluvermiş, Dileği kabul edildiği için çok mutluymuş. Fakat tam ışınlarını etrafa yaymaya hazırlandığı sırada ışınlarının bulutlar tarafından engellendiğini fark edince... 

“Basit bulutlar benim ışınlarımı kesecek kadar 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kuvvetli olduklarına göre benim güneş olmam neye yarar!” diye hayıflanmış. 

“Madem ki bulutlar güneşten daha kudretli, bulut olmayı tercih ederim.” demeye kalmadan hemen bulut olmuş. Dünyanın üzerinde uçmaya başlamış, oradan oraya koşuşup, yağmurlar yağdırmış, fakat birden bire ortaya çıkan rüzgâr bulutları dağıtmaya yetmiş.”Ah! Rüzgâr geldi beni dağıttı, demek ki en kuwvetlisi o, Öyleyse ben rüzgâr olmak istiyorum” diye karar değiştirmiş bu sefer, Ve rüzgâr olup dünyanın üzerinde esip durmuş, fırtınalar estirmiş, tayfunlar meydana getirmiş. Fakat birden bire önünde kocaman bir kayanın ona mani olduğunu görmüş. “Basit bir kaya beni durdurmaya yettiğine göre benim rüzgâr olmam neye yarar" diye düşünmüş. Bu sefer kocaman bir kaya olmuş. Ve o anda bir şeyin ona durmadan vurduğunu hissetmiş. Ona dokunan küçük bir mermer yontucusuymuş.” 

Yer altında mütevazı saklanan mermeri gün yüzüne çıkaranlar, aynı mütevazılıkla nakış nakış işleyenler... Mermer yontucusu... Sizi tanimlamaya yetmez bu kelimeler. Siz Sani-i 
Hakiki'nin size lütfettiklerini mermere yansıtarak dünyamıza güzellikler armağan 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lersiniz. 





Osmanlı'nın Yetimi 


Bosna 


osna denince yüreğimin derinlerinde bir sızı hissederim ve gözümde bu sızıyı artıran manzaralar canlanır; bir ulusun yok edilmesi, yıkılmış, viran olmuş köyler, kasabalar, gözü yaşlı analar, medeni Avrupa'nın göbeğinde felâketlerin en korkuncu ile karşı karşıya kalan genç kızlar, gelinler, hanımlar, can pazarına dönen pazar yeri, bu vahşete göz yuman sözde uygar Batı, bir şehrin simgesi olan Mostar köprüsü ve diğer harap olmuş tarihi ve kültürel eserler... Ulusunun kaderini değiştirmek için Bosna'nın bağrından çıkan bir bilge lider... Bu mazlum halka dualarının yanı sıra zaman zaman kermesler düzenleyerek ufacık bir katkıdan başka hayrı dokunmayan biz Müslümanların ahvâli... 

Bosna'ya (o İslamiyet'in gelişinin 600. 
yıldönümü merasimleri dolayısıyla yapılacak ziyareti duyduğumda tüm bu duygular beynime hücum etmiş, “Ahl keşke ben de orada olabilsem” demiştim. Beni, duasına icabet edilen bir kul eylediği için Rabbime hamd olsun! 

Kendimi bir anda Saraybosna'ya giden uçakta buluverdim. Bir kuş gibi yüreğim çarpıyor, buruk bir sevinç duyuyordum. İşte ben, Osmanlı'nın torunu olarak yetim kardeşlerimin diyarına doğru kanatlanmıştım. Bu bir turistik gezi mi, yoksa ulvi yönü daha fazla olan bir yolculuk mu? Bu duygular içerisinde iki saatlik bir yolculuktan sonra Saraybosna'dayız. Sanki binlerce kilometre uzaktaki bir belde değil de Anadolu'nun yemyeşil şirin bir ilindeyiz. 
Kendimizi hiç yabancı hissetmediğimiz Boşnak kardeşlerin diyarındayız... Göz alabildiğince yemyeşil bir doğa, öbek öbek evler, köyler, Hakkın birliğini haykıran ve inançlarının simgesi olan minareler, çoğunun yanı başında ise kiliseler, kocaman çanlar, haçlar. 

Kalacağımız otele doğru ilerlerken, binaları daha yakın mesafeden görebiliyoruz. Ama keşke görmese miydik? Medeni olduğunu iddia eden bir toplumun yüzyıllardır kendi aralarında yaşayan Boşnak insanlara reva gördüğü zulmün en canlı tanıkları ile yüz yüzeyiz. Şehrin 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binalarının en az yüzde doksanı toplarla, tüfeklerle delik deşik edilmiş olarak tarihe tanıklık ediyorlar. Savaştan on iki yıl sonra hâlâ insanın iliklerini donduran manzaralar... Çok azı tamir edilmiş olsa da bu mermi izleri, bu harap olmuş binalar Bosnalıların yüreklerindeki acılar gibi kıyamete kadar bu zulmü hatırlatacaklar? 

Gezimizin ilk akşamı, Türk Büyükelçiliğinde verileri davette, iki ülkenin ortak kültürü, siyasi ve kültürel iş birliği konuları büyükelçimizin samimi ilgisi ve sıcak ev sahipliği ortamında sohbet konumuz oldu... © gece Saraybosna'yı seyrettiğimiz otelde sabahladıktan sonra ilk gezimiz Tünel'e oluyor. Tünel, üç yıl muhasara altında kalan sehrin mühimmat, ilâç, erzak ve insan naklinin yapıldığı, sekiz yüz metre uzunluğunda, bir metre altmış santim yüksekliğinde, Boşnakların dört ayda açtıkları ve şehir dışına bağlantılarını sağladıkları yegâne gizli geçit. Aliye İzzetbegoviç'in askerlerine komuta ettiği, talimat verdiği, onlarla aynı sıkıntıları paylaştığı mekân. Kullandığı sandalyesi ve giysileri bizleri o günlere götürüyor. Bu geçit, askeri bir müzeye dönüştürülerek tarihinin o dönemine ışık tutmakta... 

Saraybosna'da adım başı şehitliklerle karşılaşıyoruz. Savaş başladığında beş yüz bin nüfusa sahip olan şehir, üç yılda halkının yarısını şehit veriyor. Şehrin dört bir yanını kaplamış cennet bahçeleri misali şehitlikler âdeta bunun yaşayan belgesi. Şehitlere giptayla dualar ederken; “beni öldüğümde şehitlerimin tam ortasına defnedin” diye vasiyet eden İzzet Begoviç'in mezarının başında buluyoruz kendimizi. Uğrunda bir ömür feda ettiği ülkesinin kahramanlarıyla aynı toprağın bağrında yatan bir lider, En kalbi duygularla dua ederek, gözyaşlarıyla oradan ayrılırken; İzzet Begoviç'in son günlerinde kendisini ziyaret eden Sayın Başbakanımız Erdoğan'a: “Bosna'yı sizlere emanet ediyorum” vasiyetini hatırlıyor ve bu sözün ağır mesuliyetini omuzlarımızda hissediyoruz... Bosna'ya kadar gidip de yıllarca Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi'nde hizmet 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veren ve müstesna isimler yetiştiren Tayip Okiç merhumu ziyaret etmeden dönmenin büyük bir vefasızlık olacağını bilerek, büyük üstadı, âlimi fatihalarımızla mezarının başında yad ediyoruz. 

Akşam saat sekiz; Saraybosna'nın en büyük stadyumundayız. Elli bin kişi Koşeva Stadyumunu doldurmuş heyecanla bekliyor. Genci, ihtiyarı, kadını, erkeği, çocuğu, örtülüsü, örtüsüzü hepsi tek yürek olmuş, nefesini tutmuş programın başlamasını bekliyor. 

İşte o müthiş arı! İki yağız atlı; ellerinde Türk bayrakları. Sanki Fatih ve Akşemseddin kalkıp bu âna tanıklık etmek için gelmişler. Atlıların arkasında muhteşem görüntüsüyle mehter takımı, onların arkasında ise sekiz yüz elli Bosnalı imam, dini kıyafetleri, beyaz sarıklarıyla geçit töreninde yer aliyor ve o anda coşkun bir alkış ve gözyaşı seli yükseliyor bütün stadyumdan. Sayın Diyanet İşleri Başkanımız Ali Bardakoğlu ve eşleri, Kudüs Müftüsü ve eşleri, Pakistan Büyükelçisi davetliler arasında onur konukları olarak bulunuyorlar. Saraybosna Reisü'l Uleması ve eşi Sayin Başkanımızın sağında yer almış durumda, Sahnedeki bayan ve baylardan oluşan iki yüz kişilik ilâhi korosu ve saz sanatçıları müthiş bir görüntü arz ediyor. Kur'an-ı Kerimle yapılan açılıştan sonra Bosna Reisü'l Uleması Mi. Çeriç tarihe not düşen selâmlama konuşmasını yapıyor. 50 bin kişinin müthiş coşkusuna sebep olan konuşması: “Ey Avrupa! Biz Bosna'nın ne azınlığıyız ne de göçmenleriyiz. Burası bizim vatanımız, biz buranın asli unsuruyuz. Bosna Hersek Balkaların kalbidir. Avrupa'nın ise ruhudur. Bunu böyle bilin!...” ifadelerini içeriyor. 
Daha sonra sunucunun Fatih'in fermanını okuması ile kutlama devam ediyor. 

Türkiye, Misir, Suriye, İran, Suud-i Arabistan, Pakistan ve İngiltere'den davet edilen sanatçılar; ilahiler, tekbirler, marşlar ve şarkılarla Saraybosna semalarını inletiyor. Saat sekizde başlayan coşku ve heyecan gece saat on ikiye kadar eksilmiyor, bilâkis artarak sürüyor. Sırpların yaptığı vahşete gönlü razı olmayıp Bosnalıların safına geçen, onlara savaş boyunca yardımcı olduğunu öğrendiğimiz Sirp Bayan Nada Curevska'nın gözyaşları eşliğinde okuduğu şiirler tüm salonda coşkuyla karşılanıyor. 

Programın final bölümünde ise, önce Hz. 
Muhammed'in Veda Hutbesi okunuyor. Daha sonra gecenin son yıldızı İngiltere'den gelen Sami Yusuf sahne alıyor ve “Saraybosna Benim kalbim” adli bestesini ilk defa burada seslendiriyor. Heyecan ve coşku kat kat artıyor. 
Saraybosna semaları “Hasbi Rabbi Cellallah mafi kalbi ğayrullah” sözleriyle inliyor. 50 bin kişi hep bir ağızdan bunu haykırıyor. Bu coşkuya gökyüzündeki dolunay da ortak oluyor ve bu 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muhteşem geceye ayri bir anlam katıyor. 
Saraybosna semaları birbirinden güzel ve kocaman ışık haleleri, havai fişeklerle eşsiz bir renk cümbüşüne bürünüyor. On iki yıldan beri biriken coşku, heyecan, hüzün ve mutluluk doruğa ulaşırken programa katılan tüm sanatçılar; Saraybosna ilâhi korosu, mehter takımı, müzisyenler ve Kur'an kârilerinin hep beraber sahnede yer almasıyla program nihayete eriyor. 

Ertesi sabah erkenden Mostar'a doğru yola çıkıyoruz. Üç buçuk saat süren ve nehir kıyısından yaptığımız yolculuk, yol boyunca hem şoförümüzden hem de mihmandarımızdan dinlediğimiz anekdotlarla Mostar şehrinde son buluyor. Bizleri Mostar Müftüsü ve eşi karşılıyor. 
Bu sicak karşılamayı Mostar Köprüsü'nü ziyaret takip ediyor. Mostar Köprüsü 1554 yılında yapılmaya başlanmış; ve dokuz yilda tamamlanmış. Doksan dokuz Esmaya işaretle doksan dokuz basamaklı olarak inşa edilmiş bir 





köprü. Osmanlı döneminde kendilerini istedikleri 


kızlara beğendirmek için delikanlılar bu köprüden nehre atlarlarmış. Bu gelenek şimdi ücret karşılığında devam ediyor. Köprünün iki kulesi arasında ise ip cambazları cambazlık yaparlarmış. Çok büyük olmayan köprü, manevi değeri ve anlamı büyük olduğu ve mimari olarak hilâl şeklinde inşa edildiği için şehrin simgesi olarak kabul edilmiş. Savaş sirasında yıkılan köprü gönülleri de bir o kadar parçalamış. 
Avrupa'da Türk denince Osmanlı anlaşılıyor, Müslüman anlaşılıyor. Bu sebeple de savaş esnasında Osmanlı eserleri hedef alınmış. 
Osmanlı- Türk mimari eserlerinin en muhteşem örnekleri Mostar'da yer alıyor. Maalesef bunların pek çoğu son savaşta oldukça zarar görmüş. 
Mostar tepelerine mevzilenen Hırvat topçular hem Mostar köprüsünü hem de diğer Osmanlı kültür eserlerini hedef seçmişler. Bugün Hırvat 


topçu ateşinin açıldığı tepede kocaman bir haç inşa edilmiş. Alt tarafta ise hilâl şeklindeki Mostar köprüsü yeniden yapılmış. 

Mostar'daki Osmanlı kültür belgelerinden biri olan Koski Mehmet Ali Paşa Camisini ziyaret ediyoruz. Türk-İslâm tarihinin tapularından sayılan bu eserlerden zarar görenlerinin, TİKA tarafından “Bosna'da Kültür Projeleri” kapsamında restore edildiğini öğrenmek bizleri mutlu ediyor. Mostar'ın görülmesi gereken en önemli mekânlarından birini daha ziyaret ediyoruz. Burası Hoca Ahmet Yesevi'nin talebesi olan Sarı Saltuk Tekkesi, diğer ismiyle Balagay Tekkesi. Bu tekkenin Fatih'in 1463 Bosna fethinden sonra 1465'te yapıldığı tahmin ediliyor. 1925'ten beri de turistik bir mekân olarak hizmet görüyor. Tekkenin girişindeki salonda Fatih Sultan Mehmet'in fermanı sergileniyor: “Ben tüm dünyaya ilân ediyorum ki burada yaşayan bütün insanlar artık benim himayemdedir. Hiçbir kimsenin canına malına asla zarar gelmeyecek, ibadethanelerine dokunulmayacaktır...” diye başlayan ferman. 
Heybetli dağların koynundaki bu güzel tekke sarp kayalıkların yamacında tekke yapılabilecek en asude yerde inşa edilmiş. Cenab-ı Hakk'a kurbiyet ve münacaat için seçilen bu özel mekan, yüzyıllara, savaşlara, her türlü etkiye meydan okuyarak varlığını hâlâ sürdürmekte. Sarp kayalıkların yeryüzü ile birleştiği noktada. Buna nehrinin kaynağına şahit oluyoruz. Şehre ve tüm Bosna'ya hayat kaynağı oları bu nehrin buz gibi akan suyundan içerek Rabbimize hamd ediyoruz, 

Mostar gezisini tamamlayıp dönerken gördüklerimiz, duyduklarımız, tanık olduklarımız bizlere yoğun duygular yaşatıyor. Bu özel, güzel, duygulu ve hüzünlü günün yorgunluğunu, saraybosna akşamında, Başçarşıda yudumladığımız kahve ve sıcak sohbetle gidermeye çalışıyoruz. 

Ertesi gün, Türkiye'ye dönüşten önce plânladığımız iki önemli ziyaret için sabah dokuzda (hazırlanıyoruz. İlk o ziyaretimiz Saraybosna'da kurulmuş olan Özel Türk Üniversitesi. Rektör vekili, bizleri üniversitenin girişinde (o karşılıyor. Kendisi Türkiye'den, Marmara Üniversitesinden emekli bir öğretim üyesi, Okul ve eğitimi ile ilgili Sayın Diyanet İşleri Başkanımız Bardakoğlu'na ve diğer misafirlere bilgi veriyor. İkinci durağımız Saraybosna İlâhiyat Fakültesi. Bir İlâhiyatçı olmam dolayısıyla bu ziyaret beni çok heyecanlandırıyor. Fakülte Kurulu, Dekan başkanlığında bizi çok sıcak bir şekilde karşılıyorlar. Karşılıklı selâm, dua ve hediyeleşmenin ardından eğitim ve öğretim ile ilgili bilgilendiriliyoruz. 

İki saat sonra Saraybosna Havaalanı'nda üç 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günlük Bosna gezimiz son bulacak. Havaalanına doğru yola çıkarken yüreğimizi ayrılığın verdiği bir hüzün kaplıyor. Kim bilir Avrupa'nın göbeğindeki bu yetim ve mazlum kardeşlerimizle bir daha ne zaman ve hangi şartlarda karşılaşırız. Ama hayırlı vesilelerle en yakın bir zamanda onları tekrar ziyaret etmek ve kendi topraklarımızda da misafir edebilmek dua ve 
temennileriyle uçağa biniyoruz. Ve buraya 600 
yıl önce taşınan ilahi mesajı tekrar teyid etmek istercesine, bir kutsal emanet bırakmayı da ihmal etmiyoruz. 

Mostar gezisi akşamı hem yol yorgunluğu hem yaşananların tahlili bizleri bedenen ve ruhen esir almış durumda. Ertesi güne daha iyi başlayabilmek için dinlenmeye çekiliyoruz: 

Mostar'da alışveriş yapmak ister gibi bir dükkâna giriyoruz, Kıyafetimiz ve konuşmamız oradaki görevli bir bayanın dikkatini çekiyor. 
Tezgâhın üzerine bıraktığımız büyük bir paketi fark ettiğinde hışımla yanımıza gelip: “Hey! 
Sizler, buraya silâhla girmek yasak, hemen silahınızı alırı ve burayı terk edin diye bağırıyor. 
Ben ve eşim ne olduğunu anlayamadığımız için şaşkınlıkla: “Ama bizim silâhımız yok ki” diye cevap veriyoruz. Bayan masanın üzerine bıraktığımız paketi göstererek: “İşte ya silâhınız!” 
dediğinde biz onun silâh olmadığını, Bosna Diyanet İşleri Başkanına Sayın Başkanımızın hediyesi olan bir Kur'an-ı Kerim olduğunu söylüyoruz, Kadın daha da hiddetlenerek: “Bize göre sizin en büyük silahımız bu Kur'an'dır. Bu topraklarda bunu görmek istemiyoruz!” diyor. 
Ben kutsal bir kitaba bu kadar tahammülsüzlüğün şaşkınlığı içerisinde bunun dört mukaddes kitaptan biri olduğunu, kendi kitaplarına bizlerin iman ettiğini, onların ise Kur'an'a iman etmiyorlarsa da saygı duymaları gerektiğini ifade etmeye çalışırken, kalbim göğsümden fırlayacak gibi hissediyorum. 
Aldığımız cevap daha çok irkilmemize sebep oluyor: “Bu kitap bu topraklarda oldukça biz kendimizi emniyette hissetmiyoruz ve bunu bize doğrultulmuş bir silâh olarak algılıyoruz.” Ben hadi hemen burayı terk edelim derken Hırvat (veya Sırp olabilir) kadına dönerek: “Buradan ayrılıyoruz ama bu kutsal emaneti sonsuza kadar kalmasi için buraya bırakıyoruz. Bunu bir silâh gördüğünüz sürece kıyamete kadar sizi bu korkunuz ve kininizle baş başa bırakıyoruz” deyip aradan ayrılırken, eşimin hadi artık hazırlanmamız gerekiyor sesiyle gözlerimi açıyorum. 
Kalbimin atışları aynı hızla devam ediyor ve dudaklarımdan “Kiyamete kadar, Rabbim sonsuza kadar bu kutsal emanetten hem bizleri hem Bosnalı yetim kardeşlerimizi ayırma” duası dökülüyor... 
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Döç. Dr. Ahmet Kavas 
İstanbul Urie. İlriyat kak, 


Resmi Adi: 
Mozambik Demokratik Halk 
Cumhuriyeti 


Yönetim Biçimi: 
Cumhuriyet 

Bağımsızlık Tarihi: 

25 Haziran 1974 
Başkenti; 

Maputo 

Nüfusu: 

20.905.585 

Yüzölçümü: 

801.590 km 

Başlıca Şehirleri: 
Maputo, Matola, Beira, 
Nampula, Chimoio, Nacala 
Porto ve Quelimane. 
Din: 


Sö 40 yerel inanışlar, % 30 
Müslüman, 96 30 Hristiyan 


Dil: 

Portekizce {resmi dil), yerli diller Doğal Kaynakları: 

Kömür, titanyum, doğal güz, hidro enerji, tantal, grafit 
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Fiziki ve beşeri coğrafya 

Hint Okyanusu'nun batı ucunda yer alan Madagaskar adasının karşısındaki Afrika kıyısında 1900 kilometrelik bir sahile sahip olan Mozambik'in kuzeyi Tanzanya, Malavi ve Zambiya ile, batısı Zimbabve, güneyi ise Svaziland ve Güney Afrika Cumhuriyeti ile çevrilidir. Kuzeydoğu bölgesinden güneybatı istikametine doğru bir koridor gibi uzanan ülke toprakları genelde 200-300 kilometreyi bulan bir genişliğe sahipken, kuzeyde ise bu genişlik 600 kilometreyi geçmektedir. Birçoğu kıtanın farklı ülkelerinden içinden çıkan yirmi beş irmak Mozambik topraklarını geçerek Hint Okyanusu sahiline 
dökülmektedir. Bunlardan en büyüğü Zambeze nehri olup 850 
km'lik kısmı Mozambik topraklarından akar ve yaklaşık yarısı deniz ulaşımına elverişlidir. Ülke genelinde çok sayıda ova bulunurken, sahilde bataklıklar yaygındır. Ülkenin kuzeybatı sınırında Malavi gölü kıyılarında dağ zincirleri yükselir ve bunlardan Namuli dağı 2.700 metre ile en yüksek noktadır. İkinci yüksek dağ ise Monte Binga olup 2.436 metredir. Ziraata elverişli olan ülke topraklarında şeker kamışı, kenevir, pamuk, pirinç, kahve, portakal, limon ve hindistan cevizi üretimi yapılmaktadır. 
Ayrıca hayvancılık önemli yer tutmaktadır. Yeraltı kaynaklarına gelince başta kömür olmak üzere boksit, altin madenleri önemlidir. Başkent Maputo'daki liman komşu ülkelerden Güney Afrika, Lesotho, Svaziland ve Bostvana için oldukça kullanışlı olduğu için tercih edilmektedir. Mozambik'in yerli ahalisi Makua-Lomve, Tonga, Şona, Şopi, Narja-Şeva, Makonde, Ngoni ve Yao isimli on iki büyük etnik grup ve bunlara mensup 70 ayrı kabileye ayrılmaktadır. İçlerinden Makua-Lomveler ülke nüfusunun 9ö 40'ını meydana getirir. 1970'li yılların başında ülke topraklarında 250.000 civarında Avrupa kökenli yabancı nüfus yaşamaktaydı. 
Bunun yanında bilhassa Güney Afrika Cumhuriyeti ve Zimbabve madenlerinde ise 500.000 Mozambikli işçi çalışmaktaydı. 
Mozambik Müslümanlarının oranı konusunda Avrupalılar ile 





çeşitli Müslüman kaynakları tarafından verileri rakamlar birbirini tutmamaktadır. Balılı kaynaklar genelde % 13 ile % 15 arası bir oran verirken Müslümanlar kendi oranlarını genelde bunun iki 
katından fazla bir oran vererek ülke nüfusunun 96 
30'u ile % 35 arasında ifade etmektedirler. 
Özellikle son yıllarda bu oranın 96 40'a kadar çıktığı bile iddia edilmektedir. Buna göre ülke de en az 2.000.000, en fazla 7.500.000 civarında Müslüman yaşamaktadır. 

Resmi dili Portekizce olan Mozambik'te para birimi metical (des meticais) olup kişi başına milli 
gelir 100 $'ın altındadır. 2006 yılında © 8 
oranında bir gelişme gösteren gelecek için ümit 
vaat etmektedir. Bugün nüfusunun sadece 94 
20'si şehirlerde yaşamaktadır. Mozambik Niassa, Cabo Delgado, Nampula, Zambezia, Tete, Sofala, Manica, Inhambane, Gaza ve Maputo isimli on eyalete (provincia) ayrılmaktadır. 

Ülkenin tarihi 

Mozambik yerlilerinin tarihi alti bin yil öncesine kadar götürülse de bu zayıf bir ihtimaldir. Bütün Doğu Afrika ülkelerinde olduğu gibi ülke insanlarının çoğunluğu Balı Afrika'dan bu tarafa göçen Bantu soylulardan gelmektedir. 
Bununla birlikte bu bölge dış dünyayla da irtibatlı bir konumdaydı ve özellikle Afrika'nın Hin Okyanusu sahilleri sekizinci yüzyılın başından itibaren Basra Körfezi çevresindeki denizci Araplarca sıkça ziyaret edilmekteydi. Altın, demir, bakır, balmumu ve amber gibi kiymetli malların temin edildiği Ümit Burnu'na kadar uzanan bu sahil şeridindeki adacıkları kendileri için birer yerleşim mahalli edindiler. 

Bugünkü modern devletin adı olan Mozambik ünlü denizci Ahmed b. Mâcid tarafından ilk defa Musanbic şeklinde zikredilmesi buranın sultanının adının Musa Beyk olmasıyla alakalıdır. Bir müddet sonra burası Musanbih olarak tanındı. 1550'li yıllarda yazıları Kilve Tarihi'nde buradan Musambiki olarak bahsedilmektedir. 

12. yüzyılın başında Doğu Afrika sahillerinin etkili sultanlığı bugünkü Mozambik kıyılarında da etkili oldu ve Emir İkinci Davud Sefâle'nin idaresini eline geçirdi. Aynı yüzyilin sonunda ise buralar bölgede gittikçe güçlenen bugünkü Somali devletinin başkenti oMakdişu'daki sultanlığın hâkimiyetine geçti. Çünkü burası Müslümanlar için 10-17. yüzyıllar arasında altın temin edilen önemli bir coğrafyaydı. Zira Müslüman Araplar 14. yüzyılda iç kısımlarda kurulan Monomotapa krallığından aldıkları 


ÜLKE 


altınları İslâm dünyasına ve Avrupa'ya ihraç ederek büyük gelirler elde ediyorlardı. 

Sömürgeciliğin başlangıcı 

Avrupalılar içinde Afrika'nın balı sahillerini dolaşarak bu bölgeye ilk ulaşanlar Portekizliler oldu. İlk defa 1490 yılında Sefâle'ye Pedro de Covilha, ardindan yedi yıl sonra da Vasco da Gama'da Mozambik adasına geldiler, 

Vasco da Gama Portekiz Kralı Üçüncü İoao'nun emriyle üçüncü seferini gerçekleştirdiği 
1524 yılında Hindistan'ırı Cochin şehrinde öldü, 
ama ülkesinin bu coğrafyadaki emelleri bitmediği gibi daha da arttı. Hindistan'dan baharat ve kumaş alabilmek için o zamana kadar farkında olmadıkları ve 10. yüzyıldan itibaren Müslümanlar tarafından işletilen ülkenin iç kısımlarındaki altın madenlerine ilgi duydular. 


Pirota 
Derdn 





Avrupa'da yaşanan gelişmeler ve Portekiz'in İspanya'ya ilhakı üzerine Hint Okyanusu çevresindeki Portekiz denizcileri etkisiz konuma geldiler ve 18. yüzyılın ortalarında Doğu Alrika'daki etkileri epeyce azaldı. Zaten bu bölgede Hollanda'nın deniz üstünlüğü dönemi başlamıştı ve Portekiz tarafından işgal edilen pek çok yer ellerine geçti. 

Portekizlilerin bugünkü (Mozambik'teki sömürgeci faaliyetleri 1751 yılında tekrar nüksetti ve kuzeydeki Cabo Delgado'yu işgal ile bu yeni dönemi başlattılar, burayı merkezi Hindistan'ın batı sahilinde bulunan Goa limanında ikamet eden kral naibinin idaresine verdiler. Ancak Mozambik bir yıl içinde müstakil bir sömürgeye çevrildi ve ülkeye isim olan adayı da merkez yaparak 1898 yılına kadar bütün ülkeyi buradan yönettiler. lik defa bu dönemde buraya Portekiz'den çiftçiler getirerek yerlilerin ellerindeki arazileri alıp onları buralarda karın tokluğuna çalıştırmak suretiyle işlettiler. Bir müddet sonra da Brezilya ve diğer Güney 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Amerika'daki Oo sömürgelerine Batı Afrika kıyısındaki bir diğer sömürgeleri olan Angola'dan yılda en az 10 bin köle götürürken Mozambiklileri de köleleştirip Hint Okyanusu adalarından Reunion ve Moritus'u ellerinde bulunduran Fransizlar ile İngilizler'e sattılar. 

Köle ticareti ve Portekizliler 

Portekizliler 1814 yılına kadar Mozambik adasını köle ticareti için en önemli liman olarak kullandılar. 1836 yılında İngiltere'nin baskısıyla bu ticareti yasakladıysa da bir yıl sonra bu yasağa uymadığı anlaşıldı. Zaten buradan köle sevkinin durmasına kizan Fransızlar 1847 yılında Mozambik (o sahilindeki (OAngoş limanını bombalamaktarı çekirnmemişlerdi. Böylece 1800- 
1842 yılları arasında 400 bin Mozambikli 
köleleştirilip ülkeleri dışına satıldılar, Fransa 1848 
yılında köle ticareti yasağına uyma kararı alınca Reunion adasındaki işgücü açığını yine Portekizliler ile anlaşarak buradan üç yıllık süreler halinde çalıştırılmak üzere işçi statüsünde Mozambiklileri kiraladılar. Gerçi Fransızlar gizlice Mozambik'ten köle almaya devam ediyorlardı. 
Bu yüzden buradaki Portekiz sömürge valisi bu ticareti fark edince Fransızları 1857 yılında engellemeye çalışında iki ülkenin arası açıldı. 
Ancak 1859 yılımda Fransa bu bölgedeki köle ticareti yasağına uymak zorunda kaldı. 
Mozambik adası ve Quelimane limanından 1857 
yılında başlayan ve 1902 yılına kadar aralıklarla devam eden bu süreçte 115.000 Mozambikli işçi Fransız sömürgelerine götürüldü. 

19. yüzyılın ikinci yarısında Portekiz'in Doğu Afrika'da sörmürgelerinin değeri düştü, Çünkü 
1868 yılımda Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla 
Akdeniz'den gelen gemiler Afrika kıtasını dolaşarak Hindistan'a gitmek yerine Kızıldeniz'den çıkıp gidiyorlardı. 1885 yılındaki Berlin'de toplanan Avrupa'nın sömürgeci devletleri Afrika'yı paylaşırken Portekiz de kendi vatandaşlarına dağıttığı toprakları kendi mülkü kabul edip Mozambik'i resmen sömürgesi yaptı ve diğer ülkeler bunu kabullendiler. 

Bağımsızlık dönemi 

1885 yılında resmen Portekiz sömürgesi 
olduğu uluslar arası alanda ilân edilen Mozambik'e 1951 yılında deniz aşırı eyalet konumu verildi. Oysa ülkede henüz Portekiz'in ayak basmadığı çok bölge vardı. Portekiz bunu iyi değerlendirip her tarafı kendi toprağı gibi görmek istediği için sörmürgeleştirme faaliyeti adım adım takip edilerek 1975 yılındaki bağımsızlık ilânına kadar sürdü. 
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1949 yilinda bir öğrenci hareketi olarak 
faaliyete geçen NESAM (Nucleo dos Estudantes Secundarios de Moçambique) Eduardo Mondlane öncülüğünde Portekiz 


sömürgeciliğine karşı ilk mücadeleyi başlattı. 
1964 yılında Portekiz polisi bu hareketin 





faaliyetlerini durdurdu ama onun bağımsızlık kıvılcımı tutmuştu. Gerçi 1962'de yine onun kurduğu Mozambik Kurtuluş Cephesi (Frente de Libertaçao de Moçambigue-FRELİMO) Marksist-Leninist bir eğilimi benimsediği için Sovyetler Birliği ve Çin tarafından desteklendi. Cezayir ve 
Mısır'da eğitilen 250 kadar silâhlı adamıyla 1964 


yılında mücadeleye başlayan FRELIMO gerillalarının sayısı 1968 yılında 4.000'i geçince Portekiz askerlerinin o sayısını o 50.000'den 


70.000'e çıkardı ve bağımsızlık isteyenlere karşı 
tam bir katliama girişti. Eduardo Mondlane 3 
Şubat 1969'de o Tanzanya'nın o başkenti Dârüsselâm'da yaşadığı ikametgâhında bir bombanın patlaması sonucu öldürüldü. Yerine Fransa'nın Poitiers şehrinde tıp eğitimi alan ve 1962'de Dârüsselâm'a dönerek FRELİIMO'ya katılan Samuel Moises Machel geçti. 

197/4 yılında Portekiz'de yapılan darbe Mozambik'teki gerilla savaşını bitirdi ve FRELİMO'nun lideri Samora Moises Machel Portekiz hükümetiyle görüşmelere başladı. 
Sonuçta 25 Haziran 1975 tarihinde Mozambik'in bağımsızlığı ilân edildi. Mozambik Milli Direnişi adıyla komünist rejime karşı bir muhalefet hareketi doğdu ve kısa zamanda FRELIMO ile arasında iç savaş çıktı ve ülke savaş alanına döndü, 1992 yılında iki hareket barış imzalayana kadar toplam bir milyondan fazla Mozambikli öldü. Anlaşma sonrasında Mozambik Halk Cumhuriyeti olan ülkenin adı Mozambik 





Cumhuriyeti olarak değiştirildi. Yurtdışındaki üç mülteciden birisi kendisini emniyette hissetmeye başladığı için geri döndü. 

Ülkede İslâmiyet 

İslâm'ın Mozambik'te ne zaman yayılmaya başladığı tam olarak bilinmemekle birlikte sekizinci yüzyıldan itibaren bütün Doğu Afrika sahilleri gibi buranın Hint Okyanusu sahilindeki adacıklarda Müslümanlar yaşamaktaydı. Portekiz sömürgeciliğine kadar kıyı şeridi büyük oranda İslâmlaşmıştı. 16. yüzyılda bile ülkenin iç kısımlarında devam eden İslâm'ın yayılması sömürge idaresini rahatsız etmiş ve buraya misyonerler göndererek halkı zorla Hristiyanlaştırmaya tabi tutmuşlardı. 

Meozambik'in iç bölgelerinde İslâmlaşma daha ziyade 18. yüzyılın başında Portekizliler'in Hindistan'dan getirdiği Müslümanların tesiriyle 


de artma gösterince bu göç durduruldu. 1736 
yılında Portekiz Hindistan-Doğu Afrika genel valisi Mozambik'e göçen Hintli Müslümanların takip edilmesini emretti. 1750 yılında Müslümanların Mozambik yerlilerinden köle edinmelerine sınırlandırma getirilmesinin sebebi ise (Oo yanlarına (O aldıkları bu insanları İslâmlaştırdıkları iddiasıydı. Hintli Müslümanların ileri gelenleri daha o dönemde sahildeki Inhambane'de beş Kur'an okulu açarak buralarda İslâm eğitimi verdiler. 

1964 yılına gelindiğinde ise Portekiz 
Misyoner Atlasına göre ülkede toplam 800.000 
Müslüman, 796.403 Katolik ve 200.000 
Protestan bulunuyordu. Ayrıca 10.000 civarında Hint asıllı Müslümanı uzun yıllardır Mozambik'te yaşamaktaydı. 

1976 yılında FRELİMO ülkedeki dini menşeli 
dernekleri yasakladı. Darüsselâm'da okuyan 





ÜLKE 


Mozambikli Müslüman öğrenciler bu durum karşısında ülkelerinde İslâm'a aşırı baskı yapıldığını dünya gündemine taşıdılar. 
Mozambik 1990 yılında İslâm Konferansı Teşkilâtına üye oldu ve ülkedeki Müslümanları bir idari çatı altında toplamak üzere Congresso 
islamico adiyla yeni bir teşkilât kuruldu. 1993 
yılında yapılan çok partili seçimler Mozambik'te dini hayatı biraz rahatlattı. 

Mozambik'in meşhur Müslüman şahsiyetleri arasında Angoş'da yaşayan Musa Ouanto lâkaplı Musa Mamadi Sabo'nun ayrı bir yeri vardır. 
Mozambikli Müslümanlar nezdinde en itibarlı kişi şüphesiz 1870-1888 yılları arasında Zengibar sultanılığı yapan Sultan Bergaş b. Said idi. Yine ülkenin kuzeyindeki sahil şehri Ibo'da yaşayan Haci Musa b. Yusuf 20. yüzyılın başında ülkenin önde gelen Müslüman şahsiyetleri arasında zikredilmektedir. 

Ülke nüfusunun batılı kaynaklara göre % 13- 
14'ünü, yerli İslâm kaynaklarına göre ise 9 
62'sini oluşturan Müslüman toplum ülkenin idaresinde hemen hemen hiç söz sahibi değildir. 
1990 yılından itibaren günümüze kadar kurulan 
Mozambik hükümetlerinde sadece bir Müslüman bakan bulunmaktadır. joseph Abboud adındaki adalet ve din işlerinden sorumlu bakanın girişimleri sonucu Mozambik İslâm Konferansı Teşkilâtına üyelik için müracaat etti ve önce gözlemci olarak alındı. 1994 yılında İslâm Konferansı Teşkilâtına asli üye olurken bir yıl sonra da İslâm Kalkınma Bankasına üyeliği kabul edildi. Yine 1994 yılında FRELIMO ile RENAMO arasında kızışan siyasi rekabet Müslümanlara yakın ilgi duymalarına ve listelerine Müslümanların önde gelenlerini koyma yarışına girmelerine sebep oldu. Özellikle RENAMO seçimlerde rakibine karşı ülkenin kuzeyindeki Müslümanlardan daha fazla oy aldı. 
Meclisteki Müslüman milletvekillerinin girişimiyle 
1996 yılından itibaren Kurban Bayramı resmi tatil 
ilân edildi. 

Mozambikli Müslümanları temsil eden İslâm Konseyi ve İslâm Kongresi dışında İslâm Nuru (Annuaril İsslamo), Angoş İslâm Derneği (Angoche Assoçiaçao Muçulmana), Beira İslâm Eğitim Merkezi adlı kurumlar bulunmaktadır. 
2000 yılında ise Mozambik'teki Müslüman 
gençlere yüksek derecede İslâmi eğitim imkânı sağlamak üzere tarihi Mozambik adasında Musa Ben Bigue Üniversitesi açıldı. 
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HÂLİD B. VELİD (r.a.) 


583 veya 587 yıllarında 


ilâdi 
Mekke'de dünyaya öncesi ve sonrası dönemde şehrin en 


geldi. İslâm 

nüfuzlu Osoylarından biri olan 

Mahzumeğulları kabilesine mensuptur. Hâlid 

rajin babası Velid b. Muğire yaşadığı 

dönemde hem kabilesinin hem de Kureyş'in önde gelenlerindendir. 

Hâlid b. Velid (r.a.) çocukluğundan itibaren babası tarafında tam bir asker olarak yetiştirildi. 
Zaten mensubu olduğu Mahzumoğulları soyunun Mekke şehir devleti yönetim sisteminde üstlenmiş olduğu savaş bakanlığı görevi de onun ata binmeyi ve her türlü savaş aletini kullanmasını gerekli kılıyordu. Hâlid (r.a.) 
savaşçılığının yanı sıra Mekke'deki diğer hemşehrileri gibi ticaretle de meşgul olarak muhtelif kervanlarla Arap Yarımadası dışına ticari seferlere iştirak etti. 

İslâmi tebliğine başlamasıyla birlikte Hâlid b. 
Velid'in (r.a.) kabilesi Hz. Peygamber (5.a.5.)'e ve ilk Müslümanlara karşı düşmanlık gösteren kabileler arasında yerini aldı. Beni Mahzum'un geçmişe dayalı olarak Hz. Peygamber (5.a.5.)'in kabilesi (oHaşimoğulları'yla rekabet içinde olmasının bu düşmanlıkta payı vardır. Bu ve benzeri sebeplerden dolayı Hâlid (r.a.)'in soydaşları Müslüman olanlara karşı şiddetli baskı ve işkence uygulamışlardır. Kabilenin bu faaliyetlerdeki öncüsü ise Ebu Cehil'dir. Hâlid'in (r.a.) babası Velid ise Ebu Cehil kadar olmasa da Müslümanlar aleyhine gerçekleştirilen faaliyetlerde rol oynamıştır. Bu dönemde 20'li yaşlarında bir delikanlı olan Hâlid (r.a.) 
kabilesinin ve babasının izinde İslâm'a karşı çıkanlar arasında yerini almıştır. 

Hâlid b. Velid (r.a.) hicretin ikinci yılında meydana gelen Bedir savaşına diğer Mekkelilerle birlikte iştirak etti. Ancak o adını asıl olarak Uhud savaşı esnasında duyurdu. Zira Müslümanlar üzerine Mekke'den yola çıkan ordunun süvari birliğini komuta etti, Uhud savaşı esnasında Hz. 
Peygamber (5.a.5.)'in talimatına rağmen görevli olan okçuların yerlerini terk gören Hâlid b. Velid iraj Müslümanlara arkadan hücum ederek onları çember içine almak suretiyle savaşın 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gidişatını oMedineliler aleyhine değiştirdi. 
Meydana gelen çatışmalarda başta Hz. Hamza (r.a.) olmak üzere pek çok Müslüman asker şehit oldu. Hâlid (r.a) Hendek savaşı esnasında da müşrik ordunun süvari birliği başında görev yapmış, yanındaki askerlerle birlikte hendeği aşma çabası göstermiş andan bunda muvaffak olamamıştır. 

Hâlid b. Velid (r.a.) milâdi 628 yılında umre amacıyla Medine'den yola çıkan Müslümanları engellemek amacıyla Mekkeliler tarafından gönderilen askeri birliğin başında bulundu. 
Mekkelilerle çarpışmaya meydan vermek istemeyen Allah Rasulü (s.a.s.) onun ordusuyla karşı karşıya gelmemek için yolunu değiştirmek suretiyle Hudeybiye'ye gelip konakladı. Burada Mekke'den gelen heyetle yapılan görüşmeler sonucunda Hudeybiye Barış Antlaşması yapıldı. 

Hudeybiye'nin sağladığı barış ortamında bir kısım Mekkeliler, gerek Hz. Peygamber (s.a.5.), gerekse Müslümanlık hakkında daha soğukkanlı düşünme imkânı buldular. Bu dönemde Mekke'nin ileri gelenlerinden Hâlid b. Velid (r.a), Sehm kabilesi reisi Amr b. el-Âs (r.a) ile yaptığı görüşmelerde aklı başında olan herkesin İslâm'a girdiğini söyleyerek kendisinin de iman etmeye karar verdiğini açıkladı. Daha sonra onlara diğer bir Mekkeli Osman b. Talha (r.a.) da katılınca üçü birlikte Medine'ye giderek Müslüman oldular ve son muhacirler arasına katıldılar. Onların İslâm'a girişi başta Hz. 
Peygamber (s.a.5.) olmak üzere tüm Ashab'ı ziyadesiyle sevindirmiştir. Hatta Allah Rasülü (s.a.s.) “Mekke ciğerparelerini kucağınıza attı” diyerek memnuniyetini fade etmiştir. Hâlid b. 
Velid (r.a.), Rasulüllah (s5.a.5.)'ın huzurunda kendisinin bağışlanması için dua talep edince Hz. 
Peygamber (s.a.5.) "Allahım! Daha önceki yaptıklarından dolayı Hâlid'i bağışla” diye duada bulunmuştur, 

Halid b. Velid (r.a) Müslüman olmasından itibaren Hz. Peygamber {s.a.s.)'in emrinde bir komutan olarak görev yapmaya başladı. Onun iştirak ettiği ilk savaş Mute savaşıdır. Bizans birlikleriyle yapılan çarpışmalar esnasında ilk üç komutanın şehit olması üzerine askerlerin 


yönetimini üstlenen Hâlid b. Velid (r.a.) başarılı bir ric'at hareketiyle ordusunu mutlak yok oluştan kurtarmayı başardı. Bundan dolayı Allah Rasulü {s.a.s.) ona “seyfullah” (Allah'ın kılıcı) unvanı vermiştir. 

Hâlid b. Velid (r.a.) milâdi 630 yılında gerçekleşen Mekke fethinde Müslüman ordunun sağ tarafını komuta etti. Muhasara esnasında kendisine karşı çıkan Mekkeli birlikleri kısa sürede etkisiz hale getirerek şehre girdi. Fethin hemen ardından Allah Rasulü (r.a.)'nün emriyle Nahle vadisinde bulunan Uzza putunun yıkımını gerçekleştirdi. Daha sonra Huneyn savaşına iştirak eden Hâlid, çarpışmalardan mağlup olarak kaçan Taiflileri takip etmekle görevlendirildi. 

Mekke'nin fethinden sonra Hz. Peygamber (5.a.5.) ile birlikte Medine'ye dönen Hâlid (r.a.) 
kısa süre sonra gerçekleştirilen Tebük seferine iştirak etti. Bu esnada emrindeki birlikle Dumetülcendel bölgesine gönderildi. Bölgede yaşayan kabilelerle cizye karşılında bariş anlaşması yaptı. Tebük dönüşünde ise Hz. 
Peygamber (s.a.s.)'in emri ile Necran'a giderek burada yaşayan Hâris b. Ka'b kabilesini Müslüman olmaya davet etti, 

Hâlid b. Velid (r.a.), Hz. Peygamber (s.a.s.)'in sağlığında orlaya çıkmaya başlayarı ve Hz. Ebu Bekir (r.a.)'in halifeliği döneminde Müslümanların birliğini tehdit eden ridde (dinden dönme) hadiselerinin bastırılmasında en fazla adı geçen komutandır. Nitekim o, ilk halife döneminde birden fazla cephede savaştığı gibi, en şiddetli çarpışmalara da komutanlık yaptı. Hz. 
Ebü Bekir (r.a.) Hâlid (ra.)'i ilk önce Tuleyha tarafından başlatılan (isyanı bastırmakla görevlendirdi. Necid bölgesinde Beni Esed kabilesinin arazisinde bulunan Buzâha'da toplanan Tuleyha (taraftarlarını o şiddetli çarpışmalar sonucunda mağlup etti. Tuleyha'ın etkisiz hale getirilmesinden sonra Rasül-i Ekrem (s.a.s.)'in vefatının akabinde peygamberlik iddiasında bulunan Secah ve onu destekleyen Beni Temim üzerine yürüdü. Temim birliklerini Butah denilen mevkide bozguna uğratarak anların reisi Mâlik b. Nüveyre'yi öldürdü. 

Hâlid oO(ra)), peygamberlik (o iddiacısı Müseylimetü"l-Kezzab'nın etkisiz hale getirilmesinde de etkin bir rolü üstlendi. Daha önce gönderilen Müslüman askerlerin mağlup olması üzerine halifenin emriyle Beni Hanife kabilesi üzerine yürüdü. Yemame denilen mevkide meydana gelen savaşta başta Müseylime olmak üzere çok sayıda isyancı öldürüldü. Hâlid b. Velid (r.a) Yemame'den sonra Bahreyn'deki isyancıların etkisiz hale getirilmesinde de görev aldı. 


————— .. roj 


Hz. Ebu Bekir (r.a.)'in halifeliği döneminde ridde hareketlerinin bastırılmasından sonra başlatılan fetih hareketlerinde de Hâlid b. Velid (r.a.)'in adına çokça tesadüf edilir. Halife hicretin 
12. yılının Muharrem ayında onu Irak topraklarına göndermek suretiyle bölgede plânlı fetih harekâtını başlattı. Hâlid (r.a.) irak sınırını geçtikten sonra ilk adım olarak Basra Körfezi'nin liman şehri olan Übülle'yi kontrol altına aldı. 
Ardından da Irak'ın en önemli merkezi Hire'yi fethetti. Burada bir yıl gibi kısa bir sürede Basra körfezinden Aynü't-Temr'e kadar Fırat Nehri boyunca uzanan topraklar Müslümanların hakimiyetine dahil etti. 

irak cephesindeki ilk hedeflerine ulaşan Hz, Ebü Bekir (r.a.), hicretin 13. yılı başında (M. 634) Hâlid b. Velid (r.a.Yi Irak cephesinden Suriye'ye sevk kararı aldı. Bu şekilde Hâlid (ra.) aynı dönemde hem Irak, hem de Şam fetihlerinde komutan olarak görev yapmış oldu. Irak-Şam yolu üzerinde bulunan ve daha önce Hz. 
Peygamber'le (s.a.s) yapmış oldukları antlaşmayı bozan Dümetü"-Cendel halkını tekrar itaat altına aldı. Suriye topraklarındaki Merc-i Râhit karargâhındaki Bizans birliğini mağlup etti, Ardından Busra şehrini de kısa süren kuşatmanın ardından teslim alarak bölgedeki ilk fetih faaliyetini gerçekleştirmiş oldu. Hâlid (r.a.) daha sonra Ecnâdeyn denilen mevkide diğer Müslüman ordularla bir araya geldi. Suriye topraklarında Müslümanlar ile Bizanslıların karşı karşıya geldikleri ve Hâlid b. Velid'in komuta ettiği o Ecnâdeym (savaşı (o Müslümanların galibiyetleri ile sona erdi. Bu harbin İslim ordusunun mutlak zaferi ile neticelenmesi, Müslümanlara Filistin topraklarının yolunu açmıştır. 

Hz. Ömer (r.a.)'in halifeliği döneminde Şam orduları başkomutanlığı görevinden azledilen Hâlid b. Velid (r.a.), yerine tayin edilen Ebü Ubeyde b. el-Cerrâh (r.a.)'ın emri altında Humus, Hama, Kinnesrin gibi önemli Suriye şehirlerinin fethinde görev aldı. Onun savaş tecrübesinden (o istifade etmek isteyen başkomutan Ebü Ubeyde (r.a.), sürekli olarak kendisini yanında tutmuştur. Hâlid (r.a.) de başkomutanlıktan azledilmiş olmasına rağmen hiçbir alınganlık göstermeden sıradan bir asker olarak fetihlere iştirakini (o sürdürmüştür. 
Hayatının sonuna kadar cihadla meşgul olan Hâlid b. Velid (r.a.), ömrünü Şam topraklarında tamamladı. Hicretin 21. yılında (M. 643) Humus şehrinde vefat etti. Kabri de aynı yerde bulunmaktadır. 
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Yağmur Duası 

Son zamanlarda bütün dünyayı etkileyen kuraklık ve yağış azlığı ülkemizde hem kırsal hem de büyük şehirlerimizde insanlarımızı derinden etkilemektedir. Nimet içinde iken onun değerini iyi idrak edemeyebiliriz. Ancak o nimetin yokluğunda kadir ve kiymetini çok dahâ iyi anlarız. Bu bakımdan nimetlerin, güzelliklerin değerini iyi idrak ederek 


sahip olduğumuz 


israf etmemek ve ölçülü (kullanmak durumundayız. Dünya ve nimetlerinin bize atalarımızdan miras değil; çocuklarımızdan ödünç olduğu noktasında bilinçlenmemiz önem arzediyor. Bu anlamda bütün insanlığa dünyayı imar ve islah görevi düşmektedir. Yeşili korumak; ağaçlandırmak, yer altı ve yer üstü kaynaklarını korumak, hele hele su gibi hayati bir nimeti heder etmemek zaruret halini almıştır. Su kaynaklarının çoğaltılmasına ve verimli kullanılmasına ihtiyaç vardır. Bugün dünyada her yıl milyonlarca çocuk ve yetişkin susuzluk veya temiz su bulamamaktan dolayı hayatını yitirmektedir. Kuraklık ve çölleşme, insanımızı günden güne tehdit eder hale gelmektedir. 
küçülmekte, yer altı suları kaybolmaya doğru gitmektedir. 


İnsanimızı 


Göllerimiz o çekilmekte, 


kuraklık bunaltmaktadır. Su sorununun çözümü için 


susuzluk ye 


gereken tedbirlerin alınması bir gerekliliktir. 
Dinimiz de insanın evvel emirde üzerine düşen tedbirleri almasını, geleneksel deyişiyle esbaba tedbirlerin 


elinden 


tevessülü (öngörmektedir. Bu 


alınmasından, insanların geleni yapmalarından sonraki kısımda ise Allah'a 


tevekkül, dua ve O'na sığınma gelir. 
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Susuzluğun ve yağmursuzluğun bunalttığı insanlarımız geçtiğimiz günlerde yurdun muhtelif bölgelerinde Hz. Peygamber'in sünnetinde yer alan ve önemli bir dini geleneğimiz olan yağmur duasına çıkmışlardır. Halkımızın nimetleri var eden, istediğini istediği anda istediğine veren ve alan Yüce Yaratan'a gönülden tazarru ve yakarışlarını arzettikleri, gözyaşlarıyla rahmet talebinde bulundukları bu yağmur duaları medyada geniş yankı buldu. Bazı yorumlarda yağmur duasıyla birlikte yağan yağmur için 'Duaya Jet Yanıt; "Bu Cemaat Tüm Türkiye'yi Gezsin', “İşimiz Duaya Kaldı', “Yağmur Büyüsü", "Yağdır Mevlâm Su', ‘Suda Dua Dönemi" gibi başlıklar yer aldı. Medyadaki konuyla ilgili birtakım yazı ve yorumlarda yağmur duasına ve duaya çıkanların inançlarına saygı göz ardı edildi. 
Her şey bir yana, bu bir inanç meselesiyse herkesin buna saygi duyması gerekir. Dini inançlara katılmıyorsanız en azından kişisel özgürlüğe ve inanca saygılı olmanız iktiza eder. 
Bir gazeteci-yazar da köşesinde bütün Kur'an'ı incelediğini, neredeyse hatim ettiğini ancak Kur'an'da yağmur duası diye bir ayet, surelerden birinde toplu yağmur duası yapılmasına ilişkin bir buyruk, yakarış sırasında avuç içlerinin yere ibadet bulunmadığını tespit etmiş! (Deniz Som, Cumhuriyet, 08.08.2007) Yağmur duasını ilk çağlara dayanan bir 


bakmasını öngören o bir şekli 


yağmur büyüsüne ve bir şaman geleneğine dayandırmış! Sayın yazar biraz daha gayret edip hadis kaynaklarına baksaydı dinde yağmur duasının bizzat Hz, Peygamber'in uygulamasına dayanan bir sünnet olduğunu görürdü. 
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(Allah söyle buyurur:) 
“Ey huzur içinde olan nefis! 

Sen O'ndan razı, O da senden razı olarak Rabbine dön! (İyi) kullarımın arasına gir. 
Cennetime gir.” 

(Fecr, 27-30) 
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